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BEÜ /xumavillage | Www.xuma.com.tr | #xumavillage Merkez Mah. Küdür Cad. No:81 Yalıkavak Bodrum T: *90 252 385 47 75 


XUMA VİLLAGE 2018 EVENTS 


ELEMENTAL SOUND FESTİVAL o 14yuiy 


DAVID AUGUST, HVOB, UNDERS, LIGHT IN BABYLON, ISLANDMAN, DZAMBO AGÜSEVI ORCHESTRA, MIND SHIFTER, ELİF 


CHILLOUT FESTİVAL. 20-21JU1Y 


CHAİM, LUM, MIRAXCHRIS SCHWARZWALDER, STAVROZ, VIKEN ARMAN 


MA... 25JUY 


UNPLUGGED FESTWAL | AAUGUST 


MANGA, GÖKHAN TÜRKMEN, KALBEN, BORA UZER, HEY! DOUGLAS 


HAPPY CAMPER SHOWCASE 10AUGUST UNDERS, BRITTA ARNOLD, BE SVENDSEN 


SOL SELECTAS SHOWCASE  .. 18AUGUST SABO, GOLOCAP ZAKIR 


KANTO RECORDS SHOWCASE 22 AUGUST 


OCEANVS ORIENTALIS LİVE, MOP MOP SOUNDSYSTEM LİVE AND TBA 


XUMA, 


VA 


Sofi 77 


Morru 


Allium Villas Resort 


Çökertme Caddesi No 68, Yalıkavak, Bodrum T: 490 252 385 4040|E: infoGalliumvillas.com.tr | W: alliumvillas.com 


CAPE BODRUM 


BEACH RESORT 


uwucapebodrum.com 


Aşağı Mahalle, No:72 Kızılburun Caddesi 48965 Gündoğan / Bodrum / Muğla / Turkey 
Phone: (0252) 387 0600 
info©capebodrum.com.tr 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“İçinde konfor, lüks, lezzet ve huzur olan otel” anlayışıyla hayata geçirilen Gündoğan Koyu'na bakan tesis, |2 bin metrekarelik hafif eğimli arazisi ile Ege Denizi'ni kucaklayarak, Anadolu topraklarını çevrelemiş sonsuz ufuklu sahili ile ilham vericidir. Cape Bodrum Beach Resort eşsiz konumu ve denizin renklerini yansıtan cam dış yapısı sayesinde parlak güneş ışıklarının dans 


gösterisini 


ruhunuzda yaşatır. Denize doğru 


eğimli 5 ayrı seviyedeki terasları 


ile uyumlu görünüşte suyun üzerinde sanki cennetten bir köşe hissi uyandıran 


birçoğu ö 


zel havuzlu ve bahçeli, standar 


odaların 35 metrekare olduğu 


otelde; 90 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen büyüklüklerde 


jakuzili özel 


Toplam | 


sunulduğu 


restorantı bulunuyor. Bodrum'un 


eraslı, giyinme odalı, salon ve çift banyolu odalar da yer alıyor. 
O odalı otelde; açık ve kapalı yüzme havuzları, SPA, fitness merkezi, özel iskelz ve sahil, dünya ve Tü 


rk mutfağının seçkin örneklerinin ongre turizminden de hak ettiği 


payı alması adına yapılan yatırımda 350 kişilik toplantı/balo salonu ile çeşitli büyüklüklerde salonlar da yer alıyor. Konumu ve mimarisi ile dikkat 


çeken otel özellikle hizmet kalitesiyle de dair hizmetlerin yanı sıra concierge hizme 


ark yaratmayı amaçlıyor. Otele tleri konusunda da iddialı olan 


"Cape Bodrum Beach Resort" yaşadığınız her bir anın unutulmaz hatıralara 


dönüşmesi 


için her bir detayı titizlikle ha 


yata geçirdik. İstedik ki “Cape 


Bodrum Beach Resort'te olduğunuz sürece hiçbir şeyi düşünmeyin, planla- 


mayın, kon çıkarın. 


rol etmeyin; sadece ve sadece 


dinlenin ve tatilin, hayatın keyfini 


Keyif dolu etkinlikler için 


Ti : i D-Marin Turgutreis 
| etiği <2. Yaeht Club 


Bodrum'un keyfi 


TURGUTREİS 


kk lie El kai VTİ am « Ni. . 
mv e yam am ,:9 gr Bk iğ yakin man e 


" gi - * s ' 


D-Marin Turgutreis'te çıkar! 
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Rehber sayfalarımızdaki bilgilerin doğru olmasına dikkat edilse de yayıncılar herhangi bir yanlış bilgi için sorumluluk kabul etmemektedir. Okuyucuların paylaşılan bilgilerin doğruluğunu kurumlar ile kontrol etmeleri tavsiye olunur. Yayımlanan ilanların 


sorumluluğu ilan sahibine aittir. Yayıncı uygun görmediği reklamları yayınlamama hakkını 


saklı tutar. Bu yayın telif hakları kanunuyla korunmaktadır. Uniprint Basım Sanayi ve 


Ticaret A.Ş.nin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tamamen ya da kısmen herhangi bir yolla yeniden yayınlanamaz. The Guide Istanbul ve The Guide Bodrum 


Uniprint Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tescilli markalarıdır. 


Türkiye'de basılmış ve yayınlanmıştır. 


THE GUİDE BODRUM 


THEGUIDE | 
DERGİLERİYLE İLGİLİ 


İki ayda bir yayımlanan, turistlere, gezginlere, yerli halka hitap eden ve Türkiye'nin ilk İngilizce rehber dergisi olan The Guide Istanbul, 25 yıldır her haziran ayında da, sıcak 

yaz sezonuna merhaba demeye hazırlanan Türkiye'nin en popüler tatil beldesi Bodrum ve çevresindeki bölgelere yönelik özel rehberi “The Guide Bodrum”u yayımlıyor. 


SATIŞ VE DAĞITIM 


The Guide Bodrum'u tüm kitapçılar (D&R, Remzi Kitabevi vb.), süpermarketler ve gazete bayilerinde bulabilirsiniz. 


DİJİTAL YAYINLAR 


Tüm yayınlarımızı dijital olarak magzter.com ve Turkcell Dergilik'ten indirebilirsiniz. 


ABONELİKLER/ 
ÜYELİKLER 


The Guide Istanbul, The Guide Bodrum ve The Guide İstanbul Arapça abonelik servisimiz 

ile perakende ve toplu olarak 
(10 adet) alınabilir. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 


ÖZEL YAYINCILIK VE 
İÇERİK OLUŞTURMA 


Apa Tasarım olarak, İngilizce, Türkçe ve Arapça içerik geliştiriyor, markalar için editoryal baskı tasarımı, fotoğraf prodüksiyonları oluşturuyor ve yabancı medyaya içerik sunuyoruz. 
apatasarim.com 


www.meinl.com.tr www.meinlcoffee.com 


Julius Meinl Viennese Coffee House Culture since 1862. 


| EDİTÖRÜN NOTU 


THE GULDE BODRUM 


he Guide Bodrum'un bu sayısının, 
| begonviller ve tarihi taş evler 
arasında geçirdiğimiz 25. sezonu müjdelediğine inanmak gerçekten güç. 


İlçe merkezi ve yarımadanın tamamı, dergimiz yayın hayatına merhaba dediğinden beri o kadar değişti ki her sayıda tamamen farklı bir yere seyahat ediyor gibiyiz. Üstelik bu değişim, yalnızca Bodrum sakinlerinin sayısı, ziyaret edilecek yerler veya meşgul olunacak uğraşlarla sınırlı kalmadı; yarımadanın doğal görünümü de çok farklı bir noktaya geldi. 


Bodrum'daki gelişimin üzerimize yüklediği sorumluluğu göz ardı edemeyiz: Yarımadanın turizm merkezi hâline gelmesinde büyük rol oynayan doğal güzellikleri korumak 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yalnızca gelecek neslin değil, bizim de boynumuzun borcu. Bodrum'da yazlık bir ev ya da bir otel projesine yatırım yaparken, nihayetinde bunun çok 

daha geniş kapsamlı bir yapılaşmanın parçası hâline gelerek doğal hayata zarar verebileceğini unutmayalım. 


Bu sebeple The Guide Bodrum olarak, uzun vadeli vizyona sahip, sürdürülebilir yerel sosyal sorumluluk projelerinin en büyük destekçilerinden biriyiz. Ağaçları korumayı esas alan felsefesiyle, 94. 
sayfamızda yer alan Zai Kütüphanesi, 

bu anlamda bahsetmeye değer yeni örneklerden biri. Umarız benzer anlayıştaki yeni nesil işletmelerin sayısı hızla artar 

ve biz de The Guide Bodrum'un gelecek sayılarında bu ilham verici örnekleri sizinle paylaşma mutluluğunu yaşarız. 


Marzena Romanowska marzena(dapa.com.tr 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CARESSE 
RESORT & SPA 
BODRUM 
THE 


LUXURY 


SoLLeçcno 


AEGEAN ENERGY & EXCEPTIONAL LIFESTYLE 


Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa offers an enchanting experience for its guests with its privileged location,captivating views and exguisite white sand beach. 


<< — 


CONDE NAST TRAVELER - READERS' 
CHOICE AWARD WINNER FOR 2016 & 2017 


CARESSE 

A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA a ADNAN MENDERES CADDESİ NO. 89 arrıoit ASARLIK MEVKII 48400 BODRUM TURKEY 

T 490 252 311 3636 - F 490 252 311 3646 WwWwWw.caresse.com INTERNATIONAL 


Ayrıntılar 


Bodrum'u ziyaret edenlerin mutlaka görmesi gereken yerler arasında olan Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı 
Arkeoloji Müzesi, 
Ekim 2017'den bu yana ziyarete kapalı. 
İki veya üç yıl sürmesi beklenen çalışmaların bitiş tarihi henüz kesinleşmedi. 


Bu yaz Bodrum otellerine yenileri eklenmeye devam 


ediyor: Yalıkavak Marina Bir başka butik otel olan Amanruya, bir yıl yakınlarındaki The Bodrum aradan sonra Nisan 2018'de yeniden açıldı. 
EDİTİON, Haziran ortasında Dünyaca ünlü Aman zincirinin Bodrum şubesi, kapılarını açıyor. Otel, deniz geleneksel ve yerel mimariyi doğayla birleştiren manzaralı oda ve villaları, plaj ambiyansıyla tanınıyor. Oteldeki taş evlerin her kulübü, hamamlı spa olanakları biri, Ege denizine bakan ormanların nefes kesen 


a a manzarasına açılan, özel bir bahçe ve mermer 


yüzme havuzu sunuyor. Demir Mevkisi, Bülent Ecevit Caddesi, Göltürkbükü; 7. (0252) 31112 12; www.aman.com 


olmak üzere eksiksiz bir hizmet sunma hedefinde. Balyek Caddesi No.5A, Dirmil; T:(0252)3113131; 


www.editionhotels.com 


Heyecanla beklenen lüks 

otel Lujo, Mayıs 2018'de Güvercinlik Koyu'nda açıldı. 
“Sanat & Keyif” temasıyla sade bir mimariye sahip Lujo, farklı konaklama seçenekleri ve bir kilometre uzunluğundaki beyaz kumlu plajın yanı sıra çocuklara yönelik eğlence ve spor aktiviteleri ile oyun alanları sunuyor. Meşelik Mahallesi, Çomça Mevkii Sokak No.10, Bodrum; T: (0252) 311 55 55; www.İujohotel.com 
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LI Ki /kempinskibodrum 


EJ /kempinskibodrum Kempinski p3 e 
/ kempinski HOTELIERS SINCE 1897 
kempinski.com/bodrum 


| AYRINTILAR 


Bodrum'da doğal ürün konusunda öncü olan 
Hatice Teyze, eski yerinin yakınlarındaki yeni mağazasına taşındı. Hem kozmetik hem 

de gıda ürünlerinin yer aldığı mağazanın sahibi Işıl Tan, ürünlerinin gerçekten sağlıklı ve organik olmasına çok önem veriyor. Eşek sütü sabunu 

ve zeytinyağı gibi popüler ürünleriyle Hatice Teyze, içinizden dışınıza yansıyacak, sağlıklı bir güzellik vadediyor. 
İnternet üzerinden de sipariş verebilirsiniz. 85 Sokak No. 6/5-1, Göltürkbükü; T: (0252) 37758 57; 


www.haticeteyze.com 


Vakko Patisserie'nin Yalıkavak Marina'daki yeni şubesi, tatlıya getirdiği zarafeti Bodrum'un en gözde mekânında sunmaya başladı. 
Modası asla geçmeyecek bir lüks yaşam markası olan Vakko, Fransa'nın prestijli Meilleurs Ouvriers de France (MOF, Fransa'nın En İyi Zanaatkârı) unvanını taşıyan Philippe Chatelain'in yönetiminde, mükemmel Fransız hamur işleri servis ediyor. Bodrum, 
Yalıkavak; T: (0252) 385 26 55 


sağlı 


olan 


Bodrum bu sene 


k alanında da 


yeniliklere sahne oluyor. 
Vehbi Koç Vakfı'nın yönettiği, İstanbul'un en seçkin özel sağlık kurumlarından birisi 


Amerikan 


Hastanesi, Eylül 
2018'de Bodrum şubesini açıyor. 
Türkkuyusu Mahallesi, 
Mars Mabedi Caddesi No.33/35, Bodrum; 


T: (0252) 444 44 78 


Bodrum'un iki özel ismi Savra Bodrum, leziz bir işbirliğine adım attı. 


Ent restaurant ve 


ve heyecan verici 
Ent kısa süre 


önce, son teknoloji konaklama imkânları 


ve yemekleriyle tanınan 


butik otel Savra 


Bodrum'da hizmet vermeye başladı. 
Şef Yoldaş Sönmez, yerel malzemeleri dâhiyane yaratıcılığıyla sentezlediği modern Anadolu mutfağından örnekler 


sunmaya devam ediyor 


. Atatürk Caddesi 


No.85, Bitez; T: (0252) 369 24 26; 


www.entrestaurant.com 
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Love feeling new. 


Live ihe MOMENİ. 


â 
NİKKİ DERİCİ 


RESORT & SPA 


Bodrum 


TELL ONIY YOUR BEST FRIENDS 


“Eşsiz yaşam tarzı noktası” sizleri Bodrum'a çağırıyor. 
Ege Denizi'nin mavi sularını izleyebileceğiniz 

özel havuzlu villalar ve göz alıcı suitler. 

Dünyaca ünlü Nikki Beach 

Restaurant & Beach Club'a özel eşsiz yemek ve içecekler. 
Uluslararası ve Akdeniz mutfağının 

en seçkin yemeklerinin sunulduğu Cafe Nikki. 

Yaratıcı kokteylleri, trend müzikleri ve gün batımının sunduğu muhteşem manzarası ile Sunset Lounge. 
Zindeliği barındıran resort havuzları, dinlendirici iskeleleri ve rahatlatıcı Spa ambiyansı sizlerle. 


NIKKIBEACHHOTELS.COM | (9) NIKKIBEACHHOTELBODRUM | İ NIKKIBEACHHOTELBODRUM | O NIKKIBEACHHOTEL 


Daha fazla bilgi için: reservations.bodrum(nikkibeachhotels.com 


NIKKI BEACH RESORT & SPA BODRUM Torba Mh. Kaynar Cd. No:15 Bodrum Muğla T: 490 252 211 2700 


| AYRINTILAR 


Eşsiz bir eğlence sunan Kai Beac h. bu sezon yeni adresi Mandarin Oriental'da. 

Plaj, diğer dillerde de farklı anlamları bulunan adını Hawaii dilindeki deniz sözcüğünden alıyor. Cennet koyundaki Kai, misafirlerini Akdeniz mutfağı lezzetleri, barı ve güzel kumsalıyla ağırlıyor. Cennet Koyu, Çomça Mevkisi, Göltürkbükü; T: 0538 2223222 


Başak Dizer ve Deniz Marşan tarafından kurulan, İstanbullu konsept mağaza Room 
* Rumors, yemek 

ve moda bölümlerini birbirinden ayırarak, kafesini Tilkicik'deki Palmalife Otel'e taşıyor. 
Gündüz yemek, geceleri içki servisi sunan bu şık mekân, Eylül'de İstanbul'a geri dönecek. Çökertme 


Caddesi No.6, Yalıkavak 


m. 


İstanbul'dan Bodrum'a taşınan popüler mekânlara her sezon yenisi ekleniyor. Uğur Karabayır'a ait UkaLife grubunun restoranlarından biri olan Martinez, bu yaz Türkbükü'ndeki Bella Sombra Otel'de kendi şubesini açıyor. Açık yemek alanında, ızgara köfteden suşi ve risotto'ya uzanan çeşit çeşit lezzetin tadını çıkarabilirsiniz. Bağarası Caddesi No.24, Göltürkbükü; T: 0538 941 04 42; www.ukalife.com 


Aklınızda rüya gibi bir düğün varsa Cape Bodrum 
Beach Resort, seçeneklerinizde mutlaka bulunmalı. Özel plajı, düğün yemeği ve pastasının yanı sıra konuk odaları için indirim 

de sunan evlenme paketi, ilk yıldönümünüzde romantik bir akşam yemeğini de içeriyor. 
Bodrum'da destinasyon düğünleri hakkında daha fazla bilgiyi 60. sayfada bulabilirsiniz. 
Kızılburun Caddesi No.72, Gündoğan; T: (0252) 387 06 00; 


www.capebodrum.com 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nefiyolıkovok 


— — LURME LİVİNG — 


NEF YALIKAVAK'TA 
KOMŞUNUZ BANYAN TREE 


Dünyanın en iyi resort otellerinden Banyan Tree, Phuket, Maldivler, Seyşeller, Bali gibi dünyanın en özel tatil noktalarının ardından şimdi de Nef Yalıkavak'la Bodrum'a geliyor. 


BANYAN TREE 
4449653 HOTELS & RESORTS 


| AYRINTILAR 


Leleg Yolu yürüyüş parkurları projesine genişletme çalışmaları kapsamında eklenen bisiklet rotaları sayesinde, bundan böyle Bodrum yarımadasını keşfetmek için güzel bir alternatifiniz 

daha var. Şu anda lelegyolu.org internet sitesinde Türkçesini bulabileceğiniz rota listesinin İngilizce ve Almanca versiyonları da çok yakında yayınlanacak. 


Bodrum'un vegan ve vejetaryen sakinlerinin yüzünü güldürecek 
Vegan âla Turca, ilçede vegan, glutensiz, organik yiyecek ve içecekler sunan yeni 

ve büyük olasılıkla tek kafe. İçinizi tazeleyecek lezzetleri bu adreste bulabilirsiniz: Cevat Şakir Caddesi No.102/D 


Atölye2i5$, ahşap doğramadan, seramik ve cam sanatına uzanan konularda uzmanlaşan 40 farklı atölyeden, özgün ve renkli eserler sunuyor. Atölye, 11 yıldır yerel yeteneklere verdiği destekle, turistlere yönelik en iyi hediyelik eşyaların üretilmesine katkıda bulunuyor. İnönü Bulvarı No.24, 


Gündoğan; T: (0252) 387 80 54 


Farklı mekânlarda yiyecek ve içecek eşleştirmeleri yapan dört .kişilik bir ekip olan Yeme İçme İşleri, Midtown AVM'de açılacak Straf Bistro'nun menüsünü hazırlayacak. Burada her ay, kaliteli bira ve viskiler eşliğinde gerçekleşecek tadım etkinlikleri de düzenlenmesi planlanıyor. 
Cumhuriyet Caddesi, Kemer Mevkisi No.6, Ortakent-Yahşi; 


T:05334075442 


Bodrum'un eski ve ünlü mekânlarından Küba Bar, bi'duble adıyla modern bir meyhaneye dönüştü. 
Adından da anlaşılabileceği üzere sayısız meze çeşidi servis eden restoranın, 80'li ve go'li yılların Türkçe şarkılarından oluşan müzik seçkisi de konuklarına keyifli bir gece vadediyor. Neyzen Tevfik Caddesi No.60, Bodrum; T:0541 6555 48 48; www.bidublebodrum.com 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Bodrum, ziyaretçilerini şımartmayı sever; onlara yalnızca dünyanın en güzel lezzetlerini sunmakla kalmaz, aynı zamanda eşsiz denizininşdağlarının ve 

“ günbatımının muhteşem 


manzarasını Eğ 


2018 


LEZZET NOTLARI 


N > gil, Sayısı gittikçe 

< artan festivaller ve yazarlarla beraber, yabani otların ve bitkilerin kullanıldığı Ege mutfağıgelenekleri yaşatılmaya devam 

,çediyor. 


YAZI: CHRIS'DRUM BERKAYA 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YEMESİCME 


ürkiye'nin güneybatısının yeşillikler de satar. İstanbul sponsorluğunda, Çamlık 
| ılıman geçen kış ve ve diğer büyük şehirlerdeki tepelerinde düzenlenen köy 
ilkbahar mevsimi, yakınları için yabani ot satın festivali; Eski Ortakent merkezde topraktan sayısız yabani ot ve almak isteyen müşterilerin sayısı hayat bulan Bodrum Acı Ot bitkinin âdeta fışkırmasına gün geçtikçe artmaktadır. Festivali ve Kumbahçe plajındaki vesile olur. Ancak tarlaları, Halikarnas Ot Festivali gibi. Bu yol kenarlarını ve bahçeleri Yöresel yemek kültürüne etkinliklerde, yüzlerce insan bürüyor diye sakın bu yeşil ve gösterilen bu ilgi, Bodrum yerel yemeklerin keyfini çıkarıp bol yapraklı bitkilerin hepsini yarımadasında 'acı ot ya yemek pişirme gösterileri izleme yararsız sanmayın. Çünkü çoğu da “yabani ot festivalleri ve evlerine yerel otlarla yapılmış aslında doğal vitamin, detoks gerçekleştirilmesine de vesile gözleme veya böreklerden ve lif deposu olan, botanik birer olmaya başladı. Tarım Bakanlığı götürme olanağı buldu. 


hazine niteliğinde! 


Yenilebilir otlar keşif gezinizin sonunda köylüleri takip ederseniz topladığınız yeşilliklerin, zeytinyağlı hardal otu salatası, haşlanmış ebegümeci salatası, nohut ve etle pişirilmiş devedikeni kökü gibi yerel yemeklere dönüştüğü veya çay ya da ilaç olarak kaynatıldığı gerçek bir gurme ziyafetine dâhil olmanız işten bile değildir. 


Bir kısmına dünyanın diğer bölgelerinde de rastlayabileceğiniz bu otlar kendilerine has Türkçe isimlere sahip: ısırgan otu, ebegümeci, yabani hardal otu, keçi köremen ve hindibaba 

gibi. Meşhur yabani kuşkonmaz (tilkişen), devedikeni sapları (kenker, şevketi bostan) ve sarı 

ot da Ege Bölgesi'nde yerel olarak bulunan meşhur otlar arasında. 
Tabii, isimlerin yerel kullanımlarda değişiklik gösterdiği olur. Mesela, Bodrum yöresinde sarımsak, soğan, biber ve tuz katılarak zeytinyağında sotelenip, sevilerek yenen ebegümeci için 'gaba/kaba ismi de yaygın olarak kullanılır. 


Bodrum yarımadasında, kış sonu ile ilkbahar mevsiminde kurulan haftalık pazarlarda köylüler, 


zeytin, zeytinyağı ve kurutulmuş Gemibaşı'ndan bir ot mezesi 


ürünlerle birlikte yabani 


29 2018 


LEZZET NOTLARI 


Halikarnas Ot Festivali; 19. 

yüzyıl sonlarında Anadolu'ya göç etmeye başladıklarında, denizcilik ve tekne yapım becerileriyle birlikte yabani otların bolca kullanıldığı mutfak geleneklerini de yanlarında getiren Giritli 

Türk soylarıyla gurur duyan Kumbahçe Mahallesi sakinlerinin yemekleriyle ön plana çıktı. 
Sunulan yemekler arasında “sübyeli arapsaçı kenger” (taze rezeneli 

ve kengerli kalamar) ve “ahtapot pilavı” gibi özel tatlar yer aldı. 


Köklü tarihi boyunca Ege kıyıları, hem mutfakta hem de tıbbi alanda kırsal ot tüketiminde hatırı sayılır bir uzmanlığa ulaşmıştır. Theophrastus, 

Pliny ve Dioscorides gibi antik filozoflarca kaleme alınan bitkisel incelemeler, hem etraflarında gözlemleyip inceledikleri yoğun bitki örtüsüne hem de yöre insanlarından topladıkları botanik bilgilere yer verir. 


Batı Ege'nin dört yöresindeki yabani yenilebilir otlar ve mantarlar üzerine yakın zamanda yapılan ve yabani ot kullanımının antik Ege kültüründeki önemini bir kez daha ortaya çıkaran 

bir biyoçeşitlilik araştırması, “geleneksel yemeklerin besleyiciliği ve kültürel önemi konusunda şehirlerdeki tüketicilere farkındalık kazandırmanın gerekli olduğu” sonucuna vardı. 


Ege'nin yerel pazarlarını dolduran yabani otlar, bazı günümüz yazarlarına da esin kaynağı olmaya devam ediyor. Doğal sağlıklı yaşam konusunda tanınmış bir yazar ve aşçı olan Tijen İnaltong, yerel mutfakta kullanılan yabani otların önemini 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ilk olarak, 1997-98 yıllarında Bodrum'daki vejetaryen restoranı Buğday'a gönüllü çalışmaya geldiğinde fark ettiğini anlatıyor. Anadolu'nun yenilebilir yabani bitkilerini listeleyip yöresel hikâyeleri topladığı, kapsamlı iki araştırma kitabı yazan İnaltong, yemek kitaplarında da bu bilgilere kısaca yer veriyor. 


Yabani otlarla büyüyen, Bodrumlu şef ve gıda danışmanı Ahmet Çetin ise İngilizce 

ve Türkçe tarifler sunduğu Bodrum Acı Ot Festivali'nin ardından, Halikarnas Ot 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Festivali'nde de konuk Yunan aşçı ile birlikte atölye çalışması gerçekleştirmiş. Bodrum-Milas 


yöresinin yiyecek kültürü ve bilgisinin tanıtılmasının büyük önem taşıdığına inanan Çetin, Bodrum'un yenilebilir yabani otlarıyla ilgili detaylı bilgi sunan, İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanacak “Taste of Bodrum/ Bodrum Tadında” adlı kitabının çalışmasını bitirmek üzere. 


Tüm bunları öğrendikten sonra çocukken sıkça duyduğumuz “Yeşilliklerini ye!” lafı kulağımıza çok güzel gelmeye başladı doğrusu! 


RÜZGÂRI 
YENİDEN mak Bi 
BODRUM'DA Bea ET 


Ki yemek ile müziği, şık ambiyansıyla tamamlayan Fenix, lezzet ve eğlence tutkunlarının Bodrum'da en sevdiği mekânlardan biri. 
İstanbul'daki hareketli kış sezonunun ardından Yalıkavak Marina'da misafirlerini ağırlamaya başlayan restoran, yeşillikler içindeki hoş atmosferi ile yazın enerjisini hem leziz yemeklerine hem de yemek sonrası eğlencesine yansıtıyor. 


Fenix İstanbul'un ruhunu deniz ve açık hava ile birleştiren mekânın menüsünde, keyifli başlangıçlardan özel tariflerle hazırlanan deniz ürünlerine, salata çeşitlerinden tatlılara kadar birçok lezzet yer alıyor. 
Ana yemeklerde “Ilık Ahtapot & Trüflü Nohut Püresi”, 

“Levrek Tiradito & Ponzu 

Jel ve “Karides Ceviche & Mango Sos” deniz mahsulleri sevenlerin damak zevkine hitap 


BU BİR İLANDIR 


ederken; “Fırınlanmış Dana Yanak & Kuşkonmaz' da kırmızı et tutkunlarının gözde tatları arasında. 


Hafif bir seçim yapmak isteyenler içinse “Enginar ve Kuşkonmazlı Yedikule Salatası” veya 'Porcini Pappardelle' gibi restorana özgü tatlar alternatif 


Sl 


oluşturuyor. Yemek sonralarına keyif katan tatlı seçkisi ise 

özel buluşmalarda Fenix mutfağının farkını ortaya koyuyor. “Passion Fruit Tart” ve “Valrhona Çikolatalı, Karamelli Cheesecake'e vanilyalı dondurma eşlik ederken; “Espresso Creme Brül&e ve “Zencefilli Crâme Brülde & Passion mangolu dondurma ise eşsiz bir uyum yakalıyor. 


Bodrum'un yeme-içme anlayışına yeni bir soluk kazandıran Fenix, DJ Engin Yelkenci'nin müzik koordinatörlüğündeki görkemli barı, özel kokteylleri ve zengin menüsüyle yaz aylarında güzel vakit geçirmek isteyenlere benzersiz bir deneyim sunuyor. 


Yalıkavak Marina Bodrum; 


T: (0252) 385 38 70 
www-fenixistanbul.com 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Bodrum'da her sezon, dört gözle beklenen ve uzun süre dillerden düşmeyecek yeni bir açılışla karşılanıyor. Ortakent'te açılan 
Dramalı, güzel tınılı ismiyle, 2018 
sezonunda gitmeniz gereken o yerlerden biri hâline geldi bile. 
Mustafa Ataman'ın fikir babalığını yaptığı mekân, Ortakent sakinlerinin favori adreslerinden biri olmak için yola çıkmış. 
Bölgedeki hatırı sayılır sayıdaki restoran seçeneğine rağmen, Dramalı'nın kendine has konsepti eksik olanı tamamlar nitelikte. 


Kapalı ve açık alanlarında 120 

kişi ağırlayabilen Dramalı, büyük etkinliklerin altından kalkabilecek kapasitede. Geniş alanı gözünüzü korkutmasın, burada her detay konfor ve mahremiyet ön plana alınarak düşünülmüş. 


Geniş bahçesinin tam ortasındaki sahnesi, yaz boyunca hemen her gece canlı caz performanslarına ev sahipliği yapıyor (Programı Dramalı'nın sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz). 
Çocuk misafirlerin alınmadığı mekân, gece boyunca süren bir konforu garanti ediyor. 


Dramalı, mutfağıyla da ayrı bir övgüyü hak ediyor. Orijinal tarife göre hazırlanmış Cafe de Paris antrikot da dâhil olmak üzere, 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yüksek kalite et yemekleri 


menünün en göze çarpan kısmı. Her damak tadına uygun seçenekler sunan geniş şarap menüsü ve Gümüşlük M.O.S. (Museum of. Sweets) tarafından özel olarak hazırlanan tatlıları da keyfinize keyif katacak. Yemeklerin büyük 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çoğunluğu her akşam özel 

olarak hazırlandığından, sunulan seçeneklerin tümünden yararlanmak için önceden rezervasyon yaptırmanızda fayda var. 


| YENİ AÇILAN MEKÂNLAR | YEMESİÇME | 


ADALI | 
KAFE&BAR 


— 


Gümüşlük yolu üzerinde kısa . 
süre önce açılan Adalı Kafe, bulunduğu tepenin zirvesinden 


eşsiz manzarasını sunduğu Yalıkavak'ın diğer kahvaltı mekânlarını kıskandıracak kadar hoş bir konuma sahip. Gökçebel ve Tilkicik bölgelerinde hizmet —.ş » ” 

verenler de dâhil olmak üzere, sade .... «. 
ve kaliteli lezzetleriyle ün kazanmış Yalıkavak kahvaltıcıları arasında seçim yaparken, konum en önemli etkenlerden biri hâline gelebilir. Bu durumda, Adalı galip gelecektir. 


Geniş bahçesinde gerçekleştireceğiniz kahvaltı buluşmalarınız, gün boyu bunaltmayan esintinin kaynağı olan deniz manzarası eşliğinde daha da keyifli hâle gelecek. Standart serpme kahvaltısı, kahvaltının demirbaşları olan yumurta, tereyağı, ekmek ve demleme çayın yanı sıra kafenin bahçesinden gelen yeşillikler, çeşit çeşit reçeller, zeytinler ve peynir seçkileriyle masayı baştan başa donatacak kadar kapsamlı. 


Öğleden sonraları servis edilen ıslak hamburger veya mini mantı gibi spesiyallerle seçenekleriniz çoğalsa da, gün boyu süren kahvaltının tadını çıkarmak için tatilden daha iyi bir zaman olmadığı kesin. 


Pazartesi-Cumartesi günleri 08:00-00:00 arası açık. Erdemil Caddesi No.54, Yalıkavak; 

T: 0546 469 1973 
www.adalikafe.com 
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& BodrumGenie CUSTOM 


your wish is my command MADE SERVICES 


SEA PASSIONATES EXPERIENCES 


TRANSPORTATION 


- 


Bodrum Genie is the designer of Bodrum's most enriching and desirable destination experiences, the key that unlocks some of the most authentic locales and luxury. 


We create specific collectible memories, designed custom experiences for every guest uniguely. 


You will appreciate our limitless services around the peninsula. 


09009 


©bodrumgenie 
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Midye / 
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Önümüze sunulan seçenekler arttıkça karar vermek de bir o kadar güç hâle geliyor. Bu nedenle özellikle bir yemek malzemesinde uzmanlaşan yerleri seviyoruz. Siz de böyle düşünenlerdenseniz Yalıkavak'taki Midye7'yi çok seveceksiniz, çünkü orada bulunma nedeniniz baştan belli: midyenin eşsiz tadı. 


Tabii, yine de menüdeki birbirinden leziz midye yemeklerinden birini seçmek durumundasınız. Bir malzemenin dilinden anlamak ve onu farklı şekillerde pişirebilmek, her mutfakta başarının anahtarıdır. 


Midye tava veya midye dolma gibi Türk usulü hazırlanan midyeye bayılıyorsanız hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Bunun yanı sıra restoran, midyenin dünya mutfaklarındaki geleneksel tariflerinin tutkunu olanları da memnun edecek lezzetler sunuyor. 
Farklı tatlar arayışında olanlar 

ise sebze, mantar veya köri ile hazırlanan mis kokulu moule frites çeşitlerinden birini seçebilir. 


Tüm bu lezzetlerin yanına çıtır çıtır patates kızartması ile buz gibi birayı da eklediğinizde, yazın güzelliğini kat kat artıracak bir yemeğin tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz. 


Her gün 08:30'dan gece yarısına kadar açık. Özkan Sokak, Ekrem Önal İş 


Merkezi, Yalıkavak; 


T: 0533 221 05 20 


Pizzeria Luca 


İtalyan şef Luca Chessa ile Türk ortağı Şule Aslantürk, Umurça mahallesinin kalbinde, Bodrum'un beklediği restoranı açtı. Dünyanın en sevilen geleneksel yemeği pizzayı, taş evlerin nostaljik ambiyansıyla birleştiren Pizzeria Luca, hem yoğun bir iş gününün ardından dinlenmek isteyen Bodrumlulara hem de tatil keyfi yapan turistlere hitap ediyor. 


İtalyan tarzında düzenlenmiş, geniş bir bahçeye sahip restoranın konumu da enaz sunduğu lezzetler kadar çekici. 
Adını İtalyan şefinden alan restoran, menü konusunda mutfağının kökenine sonuna kadar sadık. İtalya'dan gelen 

özel malzemelerle hazırlanan Napoliten lezzetleri ve arka planda çalan hafif İtalyan müziği, sizi alıp uzaklara götürecek. 


Menü, bruschetta gibi klasik başlangıçların dışında, peynirli, vejetaryen veya prosciutto gibi ithal lezzetlerle çeşidi bol bir pizza seçkisi sunuyor. Şule Aslantürk'ün son derece rağbet gören tatlıları da restoranın vazgeçilmezlerinden. Özellikle, çikolatalı cheesecake'i denemeden geçmeyin. 


Sahiplerinin işlerine duyduğu tutkuyla şimdiden adından sıkça söz ettiren bu yepyeni restoran, lezzet düşkünlerinin uğrak yerlerinden biri olacak gibi görünüyor. Bu nedenle, yalnızca 12 masaya sahip mekâna önceden rezervasyon yaptırmanızda fayda var. 


| RESTORANLAR MERCEK ALTINDA 


KEBAP.GURU 
ETİN ÜSTÂDI pr 


Birçok ünlü Türk şeften farklı olarak, keskin fileto bıçağıyla gösteriler yapmayıp abartılı hareketlerle tuz serpmese de Halil Fikir Usta kendi alanında 


Bodrum'un en tanınmış 


uzmanlarından biri. Bodrum'da 


geçirdiği altı sezonun ve otuz yılı aşkın ocakbaşı deneyiminin ardından, Halil Usta geçen sonbaharda Bodrum yolcu limanına transfer olarak, deniz kıyısında bir restoran açtı. 


Tatil beldesinde, yaz sezonunun 


sonunda açılan mekânın mesajı açık: Herkes gittikten sonra bile hâlâ Bodrum'daysanız, burası 


tam size göre. Önceden rezerve edilen uzun masalar da bu teoriyi doğruluyor. Bodrumlular aileleri, 


arkadaşları, meslektaşları veya 


komşularıyla kalabalık hâlde vakit geçirmek için burayı tercih ediyor. 


Menü bulunmayan restoranda, günün yemeklerini size garsonlar sunuyor. Sonrasında, soğuk ve sıcak mezelerden dilediğinizi seçiyor; çöp ve ciğer şiş, baharatlı Adana kebabı, kuzu pirzola ve kaburga gibi birbirinden leziz 

et yemeklerini aynı anda sipariş edebiliyorsunuz. Doyunca “dur” demekten çekinmeyin! 


Restoran, et ve servis kalitesiyle 


de benzerlerinden bir adım önde. Kebap.guru, lokantaların 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çoğunun yerel olduğu ve yorumların kulaktan kulağa yayıldığı Bodrum'da hata yapma lüksüne yer bulunmadığının bilincinde bir işletme. 


Bodrum Yolcu Limanı içerisindeki merkezi konumunda, elinizde bir kadeh rakı ile leziz spesiyallerin ve sıcak 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ortamın tadını çıkarabileceğiniz Kebap.guru restoran yeni favori mekânınız olacak. 


Her gün 14.00 'ten itibaren açık. 
Kumbahçe Mahallesi, 

Bodrum Yolcu Limanı 

(Cruise Port) No.15, Bodrum; T:0530 954 27 27; 


www.kebap.guru 


Limandaki yeni ocakbaşı Bodrum sakinlerinin son favorisi. 
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BODRUM MAKARNACI 
BYKOKO 


Bodrum Makarnacı, kurulduğu 2012 yılından bu yana, İtalyan mutfağının dünyadaki en popüler lezzetlerinden olan makarnayı bir adım öteye götürmek için çalışıyor. 
Küçük, butik bir kafeyi, tam zamanlı hizmet veren 

ve aynı zamanda, ev yapımı makarna keyfi için kendi ürünlerinin satışını yapan, donanımlı bir lezzet yuvasına dönüştüren de bu fikir olmuş. 


Menüsünde hafif bir öğle veya akşam yemeği için her türden beğeni ve tercihe yer veren Bodrum Makarnacı'da, öğleden sonraları boş masa bulmak gerçekten zor. Restoranda, bolonez, carbonara veya pesto gibi klasikleşmiş lezzetlerden patlıcan, enginar gibi yerel tatlara, tortellini ve lazanyadan glütensiz seçeneklere kadar damağınızı şımartacak her çeşit makarna servis ediliyor. 


Üstelik menü yalnızca makarna çeşitleriyle sınır değil. 
Başlangıcı taze salata seçeneklerinden biriyle veya 

-bir İtalyan'ın damak tadına sahipseniz- makarnayla gerçekleştirebilir; ardından kapanışı, et yemekleri veya lezzetli tatlılardan dilediğinizi seçerek yapabilirsiniz. 


Her gün 10:00 — 23:00 arası açık. Adliye Caddesi 
No.60, Bitez; T: (0252) 363 91 14 


ARKA RESTAURANT & HİZZLERİA 


Bodrum'un merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nin yayalara ayrılmış bölümünde, hediyelik eşya dükkânları arasındaki dar bir sokakta yer alan Arka Restaurant & Pizzeria, bölgenin gizli cevherlerinden biri. Bodrum sakinlerince iyi tanınan, ama bilmeyenlerin gözden kolayca kaçırabileceği restoran, misafirperverliği İtalyan zarafetiyle birleştiriyor. 


Çeşidi bol, makul fiyatlı pizza seçkisi restoranın popülerliğinin başlıca nedeni olsa da kesinlikle tek sebebi değil. Menüde bruschetta, caprese salatası veya carpaccio gibi klasik İtalyan başlangıçları ile pek çok makarna ve risotto da bulunuyor. Tüm 

bu lezzetlere, seçeneği bol şarap menüsünden damağınıza uygun, yumuşak içimli bir İtalyan şarabı eklediğinizde, keyifli akşam yemeğinizin tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz. Akşam yemeği için rezervasyon yaptırmanız önemle tavsiye edilir. 


Her gün 12:00 — 23:00 arası açık. Çarşı Mahallesi, Dr. Ekrem Uslu Çıkmazı Sokak, Bodrum; 
Te(o552)316 38 57 
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YEMESİCME 
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Nefes kesen manzara eşliğinde, açık havada servis edilen lezzetli bir akşam yemeğini kim istemez? İster özel bir randevu, ister sıradan bir akşam yemeği olsun, tatildeyken gözümüzün yemekten daha fazlasını aradığı bir gerçek. Bu arayışın farkında olan Bodrumlu işletmeciler konukları karşılar, masalarla kişisel olarak ilgilenir ve herkesin memnun olmasını sağlar. 


Ancak bazen daha fazlasını umduğumuz anlar da olur: Mesela, sosyal medyada paylaşılan, amatörce çekilmiş bir fotoğrafın bile görenleri kıskandıracak kadar güzel bir manzara sergilediği bir mekân. Böyle bir tarif duyunca akıllara, Yalıkavak'ta günbatımını izlemek için yaratılmış gibi duran Barboom'dan başka bir yer gelmez. 


Barboom'un yemek ritüeli, diğer geleneksel balık restoranlarıyla aynı sırayı takip ediyor: Bir tepsi dolusu meze arasından damağınıza uyanları seçip sıcak başlangıçlara karar veriyor ve leziz ötesi balığınızın tadını çıkarıyorsunuz. Yerel balık türlerinden birini anımsatan ismi dikkatinizi çektiyse söyleyelim, Barboom'un barbunu özellikle denemeye değer. 


Barboom'u bu kadar özel kılan, lezzetli yemekleri ve tam donanımlı barının yanı sıra, denize uzanan iskelesinde yavaşça kıyıya vuran dalga seslerinin süslediği eşsiz ambiyansı kuşkusuz. 


Güneş uzak bir dağın arkasında battığında, Bodrum'da bulunmak isteyeceğiniz güzel ve popüler mekânların sayısı sınırlıdır. Siz de Barboom deneyimini yaşamak isterseniz restoranın yalnızca yaz sezonunda 

açık olduğunu ve rezervasyonsuz yer bulmakta zorlanacağınızı belirtelim. 


bamabs Ti falıRavarR; 1: 
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ZEYTİNLİNA ği 


HEDEFİ OLAN 
BİR MEKÂN 


eçen yıl Mayıs ayında 

hizmete açılan Zeytinlina, hem Bodrum halkı hem de ziyaretçilerinin gözünde şimdiden belli bir üne kavuşmuş durumda. Yalıkavak kıyısındaki butik oteller arasında, gösterişten uzak duruşuyla sadelikten hoşlananların beğenisini kazanan restoran, esasında yerel ürünler konusunda sunum ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesini kendine misyon edinmiş bir yer. 


Yalıkavak eski belediye başkanı Mustafa Saruhan ve eşi Hülya hanım tarafından kurulan restoran, insanı kendine çeken mekândan ayrılmak istemeyen misafirler düşünülerek, günün her saatinde hizmet vermek üzere tasarlanmış. Sabahları gölgeli bahçesinde kahvaltı edip, bunaltmayan plajında gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardıktan sonra gününüzü şık ve huzurlu bir akşam yemeğiyle noktalayabilirsiniz. 


Sahiplerinin yöresel ürün ve lezzetlere verdiği önemi yansıtan restoran, yalnızca Yatağan ve Milas zeytininden imal edilen, ödüllü Tuay zeytinyağı ile Vinbodrum tarafından üretilen yerel şaraplardan servis etmekle 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kalmıyor, aynı zamanda Bodrum Tohum Derneği ve Zeytindostu Derneği gibi sosyal sorumluluk inisiyatifleri ile de birlikte çalışıyor. 


Kendi bahçesinin ürünü taze sebzeleri, lezzetli ev yapımı reçelleri ve tuzlu hamur işleri ile Zeytinlina'nın kahvaltısı da Yalıkavak sakinleri arasında oldukça popüler. Özellikle yaz aylarında, sabah kahvaltısı için rezervasyon yaptırmanızda fayda var. 
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Restoranın menüsünde gün boyunca kaliteli et yemeği çeşitlerinden hafif salatalara, mevsimlik balıklardan makarna ya da hamburgere kadar, sevilen pek çok plaj lezzetini bulmanız mümkün. Ayrıca restoranın barı da çok sayıda ferahlatıcı içecekle her an hizmetinizde. Hem de Zeytinlina plajındaki deniz keyfiniz bozulmadan! 


Her gün 08:00'den gece yarısına kadar açık. Plaj Caddesi No.64/1, 
Yalıkavak; T: (0252) 385 57 58 
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İstanbul'un, kaliteli yemekleri 

le le ie ve eğlence anlayışıyla tanınan © ff (GG U i | İ U Ş U k markalarından biri, özüne sadık 

bir şekilde Bodrum'un bohem mahallesi Gümüşlük'e taşınırsa ie ne olur? Cazip konumunun 

F k Rk AH B I R S O L U K avantajlarından faydalanan Off Gümüşlük, yerel rakiplerinin hiçbirinin boy ölçüşemeyeceği, çok yönlü bir hizmet sunuyor. 
Restoran olarak servis veren mekân aynı zamanda, gündüzleri çeşitli atölyelere, akşamları da canlı müzik etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. 
Belirli günlerde zanaatkârların ürünlerini satışa sunduğu el sanatı 


pazarına veya evlilik yemininizi deniz manzarası eşliğinde edebileceğiniz bir kutlama alanına dönüştüğü de oluyor. 


Günlük olarak değişen ve bölgedeki diğer restoranların yanında öne çıkan menüsü, restoranın en 

başta gelen artılarından. Özel menü geceleri, pazar günlerini keyiflendiren uzun kahvaltılar 

ve sahilin tadını çıkarırken yudumlayabileceğiniz mevsim kokteylleri gibi. Ayrıca, öğle sonrasını gölgede dinlenerek veya kahve molası vererek geçirmek isteyenler için ideal bir de arka bahçesi var. 


Kısacası Off Gümüşlük, aradığınız her türden etkinliği karşılayacak nitelikte, ama mekânın en önem verdiği 

konu, her şeyden önce Bodrum'un hareketli eğlence hayatında nefes alabileceğiniz bir yer olmak. 


Ayrıntılı etkinlik programlarını öğrenmek için Off Gümüşlük Facebook sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 
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KAHVE MOLASI 


Bodrum'da öğleden sonra kahvenizin tadını çıkarmak için Hasan Fidan Kahve Evi'nden daha otantik bir mekân bulmanız zor. 
Bodrum merkezin kalabalığını, ahşap kapılı taş duvarlarının ardında bırakıp davetkâr avlusuna adım attığınızda, kendinizi 


bambaşka bir ambiyans içinde bulacaksınız. 


Bitişiğindeki sanat stüdyosu ile şifalı bitki dükkanının duvarları sayesinde günün her saatinde kızgın güneşten uzakta, küçük bir molanın keyfini sürmeniz mümkün. 
Üstelik tek başınıza bile olsanız, samimi ortamında süren sohbetlerden birine dâhil olmanız işten değil. Çarşı Mahallesi, Külcü Sokak No.45C, Bodrum 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Gösterişsiz ve içten, işte Pelo Cafe & Collectibles'ın iki sözcükte özeti. Kafenin sahibi Pelin Turgut tarafından yapılan ve mekâna ilk bakışta aşık olmanıza neden olan düzenlemeler sayesinde, burada herkes en az kendi evindeymiş kadar rahat ve mutlu. Kafenin ruhu ufak detaylarda gizli: Duvarlardaki eski aile fotoğrafları, taze demlenmiş kahvenizi yudumlarken okuyabileceğiniz kitap 

ve dergi seçkisi, leziz kek çeşitleri, köy yumurtası ve el yapımı sabunlar. Tatil eğlenceniz sizi yorgun düşürdüyse dengenizi yeniden kazanmak için mutlaka uğrayın. 
Pazartesi-Cumartesi 10:00- 19:00 arası açık. Çarşı Mahallesi, Atatürk Caddesi No.12/A, Bodrum; 

T: (0252) 313 26 66 


YALIBAHÇE 
SLEONEFR USE 


Yalıkavak, Bodrum www.yalibahce.com *90 535 875 1617 


HER MASADAN BİR TAT 


Bodrum sonunda kendi yerli organik meyve suyu markasına kavuştu! 
Satış noktaları arasında Göltürkbükü'ndeki Ekşi Maya Bodrum fırını, Zai Kütüphanesi ve Mandarin Oriental otelinin yer aldığı, Bitez merkezli , dengeli çiğ beslenme için on farklı meyve suyu karışımı sunuyor. Seçtiğiniz meyve suyunu sipariş etmek için 0535 216 gı 38 numaralı telefonu arayın ve diyetisyen Seçil Ünal Eşingen danışmanlığında, size özel detoks paketine kaydolun. Adalet İş Merkezi No:17/2, Bitez; T: 0532 216 gı 38; www.rawloveyou.com 


RAWLOVEYOU 


Bitez'in butik pastanesi Tatlıcı Bodrum, bu yaz da tatlı krizlerinize çözüm bulmayı sürdürüyor. 

İyi bir cheesecake'e hayır demenin ne kadar 

zor olduğunu bilen ekip, karşı konulamayacak kusursuzlukta tatlılar yaratmak için canla başla çalışıyor. Özel günleriniz için pasta siparişi verebilir 


ya da Bitez'deki merkezlerinin yanı sıra, Bodrum Marina'daki Zahmetsiz Balık, Torba'daki Casa dell'Arte Otel ve Dalga Plajı'nda lezzetlerini deneyebilirsiniz. Kanuni Sultan Süleyman Caddesi 
Adalet İş Merkezi No.B/6, Bitez; T: (0252) 363 8212 


Organik yerel ürünler konusunda uzmanlaşan Bee Organic, bu sezon Yalıkavak Marina'da hizmet vermeye başladı. Bodrum Yadigârı imzalı 


Bodrum yapımı reçeller ve tatlıların yanı sıra Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen spesiyaller sunan mağaza, yerel gıda pazarında kendine has bir yere sahip. Caddeye bakan konumuyla, mağazayı marinadaki diğer dükkanlar arasında kolayca bulacaksınız. Yalıkavak Marina 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Yılın en canlı sezonunun Bodrum'da kendini gösterdiği günlerdeyiz. 
Bu tatilde de stilinizi konuşturmak istiyorsanız önerilerimize göz atın. 


m TASARIM 
ELLERİNE ei 


şükran duygularını di belirtmek ve el emeğiyle SAG N İ K gösterilen çabaları takdir etmek için kullanılır. 
Bu bizim masamızda hem aşçının emeği hem de Türk seramik 
G tasarımcıların yaratıcı başarıları için geçerli. 


Köy Perisi; 


Gezin Kurtaran Ceramics; 


Yamu Design; 


Atelier Simi; 


Mehveş Ceramics; 
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LUJO HOTEL 
İLE BODRUM'DA 
“SANAT VE KEYİF” 


THE GULDE BODRUM 


potu Havalimanı'ndan sadece 15 kilometre uzakta olmasına rağmen Lujo, âdeta başka bir dünya. 20 farklı oda seçeneğiyle konuklarına ev rahatlığı yaşatan Lujo'nun, restoran rezervasyonundan spa randevuları ve özel taleplere uzanan, benzersiz servislerinin yanı sıra kişisel asistan hizmeti “Joy Advisor” da tatilinizi unutulmaz kılacak tüm detaylarla ilgileniyor. 


Lujo'nun, doğanın renklerini akıllı bir tasarımla birleştiren ve en küçüğü 45 metrekare olan odaları son derece ferah. Ayrıca çoğu, oturup 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Ege denizinin sonsuz mavisinin tadını çıkarabileceğiniz deniz manzarasına sahip. 


Lujo, sahil keyfinden şaşmayan misafirlerini ise her biri değişik temalı, beyaz kumlu özel plajlarında ağırlıyor: Indigo Beach Club'da kumsal partisi yapıp iyi müzik dinlemek; Güvercinlik koyunun en sessiz noktasında bulunan Escape Beach'te sessizlik içinde rahatlamak ya da Joy Beach'te çocuklarınızla unutulmaz tatil anıları biriktirmek sizin tercihinize kalmış. Plajların hepsi, yürüyen merdiven özelliği sayesinde ulaşım açısından da son derece konforlu. 


Plajların yanı sıra Lujo'da, konuklarına dört mevsim yüzme keyfi yaşatan, ısıtılmış havuzlar da bulunuyor. İki ana sonsuzluk havuzunda manzaranın tadını çıkarabilir; Fiy-Inn havuzunda özel olarak hazırlanmış kokteylinizi yudumlayabilir; Indigo Beach Club'da gece gündüz dans edebilir; ya da 


çocuklarınızı eğlence dolu çocuk havuzlarına ve altı kaydıraklı su parkına götürebilirsiniz. 


Deniz veya havuz kenarında dinlendikten sonra biraz hareket kazanmak için, özel ders olanağı da sunan spor hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. 


Huzur dolu Zen Bahçesi'nde, Gururaj Desai liderliğinde gerçekleşen Hatha Yoga dersleri ile tatildeyken de sağlıklı kalabilirsiniz. 
Üstelik sağlıklı yaşam alternatifleri bunlarla da sınırlı değil: Kati Basti, Mashapindasweda ve Shirodhara gibi özel olarak tasarlanmış Ayurveda terapileri sunan Sensum Spa'nın tekli ve çiftli spa süitlerinde, jakuzi, hamam, sauna, günlük sağlık ve spa uygulamaları ile tamamlanan keyifli bir bakım serisi de sizi bekliyor. 


BU BİR İLANDIR 


Yaş gruplarına göre eğlenceli ve eğitici atölyeler gerçekleştiren Kijo Club veya Luteen Club'daki aktiviteler de çocuklarınızı 

son derece mutlu edecek. 

Tesis arazisindeki, lazer oyun sahası, PlayStation odası veya D)| kabini gibi özel alanlar da eğlenceseverlerin favorisi olacak nitelikte. Aynı zamanda, bebek bakımı servisi veren Lujo, yeni ebeveynlere özledikleri gibi bir 


tatil yapma şansı veriyor. 
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Şef Mustafa Gündüz ve ekibinin farklı dünya mutfaklarından lezzetler sunduğu, altı farklı alakart restoran, Lujo'daki tatilinizin başka bir artısı. Ayrıca konaklamanız boyunca yıllanmış viskileri ile ünlü Pablo Esco Bar; bitkisel çaylar, detoks çayları, taze meyve ve sebze suları sunan Vitamin Bar dâhil olmak üzere, 10 farklı konsept barın seçkilerini deneyebilirsiniz. 
Yemek şöleninizi, Lujo'nun Chocolate & Coffee Bar'ının 

el yapımı çikolataları, lezzetli dondurmaları veya serinletici dondurulmuş yoğurtlarından biriyle tamamlayabilirsiniz. 


Seçiminiz ne olursa olsun Lujo'da, olağanüstü 

hizmet ve zarafetle çevrili, unutulmaz anlarla dolu bir 

tatil geçireceksiniz. Lujo, sizi Bodrum'un eşsiz güzelliğinde Art & Joy deneyimini yaşamaya davet ediyor. 
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BODRUM'DA 
HERKES İÇİN 
BİR PLAJ VAR 


Bodrum'da deniz tutkunlarının işi zor; yarımadanın, hepsi birbirinden güzel, 


sayısız plajından birini seçmeleri 

gerek! The Guide Bodrum olarak, her zevke uyacak, en iyi plajları sizin için derledik. 


NEDEN GİTMELİ: Bedava! 
Ayrıca, deniz temizliğine işaret eden Mavi Bayrak ibaresi de özellikle çocuklar ve sağlığı konusunda titizlenenler açısından güvenli bir ortam sağlıyor. Çoğu halk plajında ücretsiz şezlong, şemsiye, tuvalet, duş ve soyunma odası bulmak mümkün. 


NELERE DİKKAT ETMELİ: Plaj 


alanı genellikle sınırlı olduğundan, 


komşunuzla normalden daha içli dışlı olabilirsiniz. Kendinize 

iyi bir yer bulmak için erkenden yola koyulmalısınız. 
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Gündoğan'da bulunan halk plajı, hem 300 metrelik geniş alanı hem de genel atmosferi bakımından favorimiz. Merkezi bir konumda yer alan kum plaj, yemek yiyip içecek alabileceğiniz ya da su sporlarının keyfini çıkarıp akşamları keyifli vakit geçirebileceğiniz mekânlara da oldukça yakın. Ayrıca, hem toplu taşıma araçları hem de yakınlarda bulunan ücretli otoparklar sayesinde ulaşımı da gayet kolay. 


Ortakent'in güzel kumu kadar bol rüzgarıyla tanınan halk plajı, yüzme meraklılarının ilk 


tercihi olmayabilir. Ancak dalgalı 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denizi ve rüzgârıyla, sıcak yaz günlerinin tadına bunalmadan varmanız için son derece ideal. 


Turgutreis halk plajı ise, tekerlekli sandalye kullanan denizseverler için bir rampa ile engelli tuvaletine sahip listemizdeki tek plaj (Dergimiz hazırlandığı sırada, geçen sezon başlayan kapsamlı yeniden yapılandırma çalışmaları sürmekteydi.) 


Bodrum'un Kumbahçe mahallesinde, merkezi konumda bulunan halk plajı, yöre halkının 


çocukluk anılarına sahne 


olmuş, nostaljik bir yer. Çakıl taşları ve sınırlı bir mahremiyetten rahatsız olmuyorsanız bu plajı seçenekleriniz arasına alabilirsiniz. 


* Kıyı şeridinin büyük 

kısmında yapılaşma bulunan Gümüşlük'te, hâlâ ücretsiz şekilde yararlanılabilecek bir halk plajı olduğunu bilmek harika. 
Bölgenin rahat atmosferini yansıtan kumsala, sevilen tüm yerel noktalardan sadece kısacık bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz. 


* Bodrum ziyaretçilerinin henüz pek keşfetmediği Küdür halk plajı, muhtemelen yarımadanın en güzel kumsallarından biri. 
Ulaşımı pek kolay olmasa da Yalıkavak sahili boyunca yapacağınız inişli çıkışlı araba yolculuğuna fazlasıyla değecek. 
Ancak piknik alanının, mangal keyfi yapmak isteyen ziyaretçilerin favorisi olduğunu unutmayın. 


ÖZEL PLAJLAR, PLAJ KULÜPLERİ VE TATİL 
KÖYLERİ 


NEDEN GİTMELİ: Plaj odaklı hizmet anlayışı sayesinde, güneş gözlüğü temizlemeden güneş koruyucu uygulamasına varan artı servisler sunan işletmeler içinizdeki tatilciyi şşmartacak. 


NELERE DİKKAT ETMELİ: Giriş ücretinin şezlong kirasıyla sınırlı olduğunu ve onun dışındaki her hizmetin genelde ekstradan ücretlendirildiğini unutmayın. Tesislere dışarıdan yiyecek içecek getirmeniz yasak olduğundan, gittiğiniz yerin menüsünün veya çalınan müzik türünün zevkinize hitap ettiğinden emin olmanızda fayda var. 


9 Restoran, bar, sağlıklı yaşam 
merkezi ve hatta bir müzik kayıt stüdyosu içeren Xuma Village, ziyaretçilerinin günün tamamını bir dizi etkinlikle kolayca doldurabilmesini sağlıyor. 


9 Adını başarılı İtalyan 
restoranından alan Il Riccio Beach House, Cennet Koyu'nda sakin bir vaha âdeta. Denize bakan ıg şık odasıyla tesis, kısa ve uzun süreli konaklamaların yanı sıra 


etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. 
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Küdür halk plajı 


* Yerel tasarımcılardan alışveriş, sabahları yoga dersi, bahçede rahat bir yemek ve barda gün sonu partileri gibi çeşitli olanaklar sunan Ortakent Dalga Beach, özellikle Bodrum sakinleri arasında çok popüler. 


* Aspat Tatil Köyü, bahçesinde sergilenen sanatsal ve tarihi eserlerin yanı sıra tertemiz denize sahip, mükemmel konumdaki plajıyla da eşsiz bir rahatlama ortamı sunuyor. 


Xuma Village 


YAŞAM 5 


i deyince akla, . 'in özenle tasarlanmış * İstanbul'un modern ve popüler Göltürkbükü'nün kristal plajı, konuklarına güneşin sakinlerinin Bodrum'da en sevdiği maviliğindeki denizine bakan yönüne göre kolaylıkla düğün mekânı olan , manzara, sahil kabinleri geliyor. dönebilen, çift kişilik şezlonglar yemek, müzik ve eğlenceyi birleştiren, sunuyor. Günün her saatinde Göltürkbükü'nün en güzel butik 

OTEL PLAJLARI güneşin tadını sonuna kadar otellerinden biri. Etkinlikler için 

N z çıkarmak isteyen çiftler için kapanabildiğinden gitmeden önce NEDEN GİTMELİ: Büyük bir harika bir seçenek. telefon etmenizi öneririz. 
işletmenin parçası olan tesisler her zaman bakımlıdır. Plaj 3 " 


ziyaretçileri, otelin otopark, plaj barı ve restoran gibi diğer hizmetlerinden yararlanabilir. 


NELERE DİKKAT ETMELİ: Öncelik her zaman otel misafirlerine aittir. Bu yüzden, rezerve etmek istediğiniz yer her zaman müsait olmayabilir. 


* Bodrum'daki çoğu otelde gün boyu bol şamatalı plaj etkinliklerine yer verildiğinden, 


'deki Silent Beach bulunmaz bir alternatif. Çocuk alınmayan, telefonla ve yüksek sesle konuşmaya izin verilmeyen plaj, birçok kişinin elde etmek için fazladan ücrete razı olduğu bir lüks sağlıyor. Otel misafirlerine öncelik verildiğinden, detaylar için otelle irtibata geçmenizde fayda var. 


9 Göltürkbükü'ndeki il 
gençlerin sıkça uğradığı, hayat dolu bir mekân. Kalabalığa karışıp eğlenceye dâhil olmak için en güzel vakit, ortamın en yoğun olduğu, öğleden sonraki “happy 


hour” zamanları. 


9 No:81 Hotel bünyesindeki 5 
saatin erken olmasına aldırmadan tam gaz partilemek isteyenler 

için ideal. Tesis, seçkin eğlence programı, sahil restoranı ve saat 04:00'e kadar hizmet veren, gösterişli barıyla misafirlerine 


coşku dolu anlar vadediyor. 
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BODRUM HAVLU 


ANADOLU 
GELENEKLERİNİN 
TEMSİLCİSİ 


Türkiye, pamuğu, ipeği ve geleneksel üretim teknikleriyle ev tekstili sektöründe Dünya'da öncü ülkelerden. Bodrum Havlu da Anadolu'nun bu zenginliğini, modern tasarımlar ve tekniklerle harmanlayarak Gündoğan mağazasında 1991 yılından beri Bodrumlulara sunuyor. 


Bodrum Havlu'nun BHL markası adı altında dokuttuğu ürünleri tıpkı ilham aldığı Anadolu gibi çeşitli. Banyolarınızı şenlendirecek rengârenk havlu takımlarının 

yanı sıra Türk geleneklerini her 


BU BİR İLANDIR 


gün deneyimleyebileceğiniz hamam grubu ürünleri de büyük ilgi görüyor. Tığ işlemeli banyo keselerinden, klasik çizgili peştamalların canlı renklerle yeniden yorumlanmasıyla oluşturulmuş hamam koleksiyonu, banyosunda fark arayanlar için ideal. Yüzde 

50 keten, yüzde 30 pamuk ve 
yüzde 20 bambudan üretilen geleneksel Osmanlı desenli havlular ise koleksiyona yeni eklenen ürünlerden. Yıllardır evlerimizde yer alan Bodrum Havlu, banyoyla sınırlı kalmıyor; 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Amerikan servis, masa örtüsü, 


peçeteliklerle mutfaklarımıza da giriyor. Ayrıca, Siirt battaniyesi 

de bu senenin ürünleri arasında yerini aldı. Hâlihazırdaki ürün çeşitlerinden beğendiklerinizi dilediğiniz ölçülerde özel sipariş de verebiliyorsunuz. 


Buldan, bürümcük ve pek çok yöresel kumaştan el işi örgülerle üretilen ev tekstili ürünleri de koleksiyonun diğer parçalarından. 
Ödemiş ipeğinden altın keseleri, Fethiye pamuğundan dastar dokuma masa örtüleri gibi bölgesel zenginlikleri de Bodrum Havlu Gündoğan mağazasında bulabilirsiniz. Amacınız ister yazlığınızın ihtiyaçlarını karşılamak, ister yaz sonunda Bodrum'a veda ederken yanınızda bir hatıra götürmek olsun bu yaz Bodrum Havlu'nun birbirinden güzel ürünlerine göz atmadan dönmeyin. 


Torba Yalıkavak Yolu, Gündoğan, 
Bodrum; T: (0252) 387 94 60 


bodrumhavlu.com 
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KUSURSUZ 
BİR TATİL İÇİN 


AT Collection ailesinin göz bebeği Avantgarde Yalıkavak, Bodrum'da alışık olmadığınız geniş, konforlu odaları, dinginliğin hüküm sürdüğü özel plajı, minimalist mimarisi, kişiye özel hizmet anlayışıyla kalite, lüks ve huzuru bir arada bulmak isteyen konuklarını en üst düzeyde, kusursuz bir hizmetle ağırlıyor. 


Bodrum'un “mavi bayraklı”, 

en temiz ve berrak denizli plajlarından birine komşu olan Avantgarde Yalıkavak gözlerden uzak; ama aynı zamanda, dünyanın en gözde restoran ve gece kulüplerine ev sahipliği yapan marinaya çok yakın konumuyla eşsiz bir tatil cenneti. 


NİTELİKLİ DAVETLER İÇİN: AVANTGARDE CATERİNG 
Davet yönetiminde kalitesinden ödün vermeyen Avantgarde Catering, konuklarının zengin gastronominin, kaliteli içkilerin ve nitelikli davetlerin tadını çıkarabilmesi için İstanbul'un yanı sıra Bodrum'da da hizmet sunuyor. Yemek ve organizasyon konusunda tecrübeli, titiz bir ekipten oluşan ve Avantgarde Collection markası olan Avantgarde Catering; düğün, nişan, iş toplantıları, parti, baby shower, yenidoğan catering, 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doğum günü, yılbaşı partileri 

gibi mutlu anları, Avantgarde kalitesinde bir lezzet şölenine 

dönüştürüyor. 


Düğün, toplantı salonu, parti mekanı, ev, bahçe, tekne olmak üzere Avantgarde Catering'in davet ekibi, konuklarının dilediği konumun atmosferine uygun tasarım ve menü önerileriyle hizmet veriyor. Konuklarının talepleri doğrultusunda davetin içeriğine uygun temalı menüler hazırlıyor; kusursuz servisiyle nitelikli davetlere ev sahipliği yapılmasına yardımcı oluyor. 
Kişi sayısı gözetmeksizin, menüden dekorasyona 

ve sunuma her ayrıntıyla ilgileniyor; özel günleri hem lezzetli hem unutulmaz kılıyor. 
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AVANTGARDE YALIKAVAK AYRICALIKLARI 


Çocuklara özel 

yaratıcı etkinlikler 

Çocuklu aileler için rahat bir konaklama deneyimi sunan Avantgarde Yalıkavak; yaratıcı, eğitici, eğlenceli oyun ve bilim atölyeleriyle yaz boyunca ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet edebileceği bir alan sağlıyor. 2-9 yaş arasındaki tüm çocukların katılabileceği Gymy 


BU BİR İLANDIR 


Kids Summer Camp'in İngilizce 


oyun saatinden baleye, müzikten masala, bahçıvanlıktan yoga 

ve zumbaya uzanan eğlenceli, yaratıcı ve öğretici programı minik konuklarını bekliyor! 


Avantgarde Yalıkavak bu yaz sanatla renkleniyor! 

Levent ve Taksim otellerindeki sanat dostu yaklaşımını Yalıkavak otelinde de sürdüren Avantgarde Collection, bu yıl Local Artists Wanted (LAW), 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BOU Design ve Galeri Isis ile sanatsal işbirliklerine imza atıyor. Yerli zanaatkâr ve sanatçıların her daim yanında yer alan Avantgarde Collection, Yalıkavak otelinde de konuklarının ve ziyaretçilerinin deneyimlemekten keyif alacağı estetik bir atmosfer yaratıyor. 


Leziz menüleri ve 

yenilenen mekanlarıyla, Ace Restaurant & Bar ve Mejor Costa Beach & Lounge 

Bir Avantgarde Collection markası olan, akıllardaki 'otel mutfağı' kaygısını lezzetli mutfağı, cesur ve yenilikçi stratejisiyle kıran Ace Restaurant and Bar ve Avantgarde Yalıkavak'ın eğlenceli yüzü Mejor Costa Beach and Lounge, bu yaz yenilenmiş tasarımlarıyla ziyaretçilerinin karşısında. 

Her iki mekânın tasarımında Misa Mimarlık ve mimar Seçil Göktalay'ın imzası bulunuyor. 
Günün her saati gündelik veya üst kalite yemek temalarıyla Bodrum'un en nitelikli "gastro oteli" olma yolundaki Ace Restaurant, şef Hakan Canbolat, Tayfun Doğtürk ve Cafer Doğan'ın hazırladığı, birbirinden farklı sezon menüleriyle konuklarını sevindiriyor. Ayrıca Ace Restaurant and Bar'ın artık yepyeni bir odun fırını ve lezzetli hamur ürünlerinden oluşan "â 

la minute" menüsü var! Mejor 
Costa Beach and Lounge, 500 
kişilik kapasitesi, eşsiz kumsalı, geniş bahçesi, bar alanı ve Vip iskelesiyle özel kutlamalar ve after pariy'ler için Yalıkavak'ın en stil sahibi mekânı olmaya aday. 
Küdür Mevkisi, Şehit Engin Büyüksöylemez Caddesi 

No.9, Yalıkavak, Bodrum; 

T: (0252) 385 3765; 


www.avantgardecollection.com 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N 
UZAKLARDA 
EVLENMEK 


BODRUM'DA İ 


"EVET!" 
DEYİN 


Mükemmel bir yaz düğünü planlıyorsanız Bodrum'un büyüsüne karşı koymanız son derece zor. Romantik ve unutulmaz bir düğün organizasyonu için, Ege'nin incisinin size 


sunduğu sayısız seçeneği 


mutlaka gözden geçirin. 


S” yıllarda Bodrum, özellikle mayıs'tan eylül ayına dek, pek çok düğün organizasyonuna 


sahne oluyor. Tabii, Bodrum'da bir düğün yapmak, mekân seçiminden 


fotoğrafçılara kadar varan birçok detayı uzaktan planlamanız anlamına gelebilir. Neyse ki, en özel günlerini planlayan çiftlerin işini kolaylaştıracak birçok düğün 


organizatörü ve hizmeti mevcut. 


Destinasyon düğünü de 

denen bu tür düğün törenleri konusunda, İstanbul-Bodrum merkezli bir film ve fotoğraf ajansı olan Wedding Pera öne çıkan şirketlerden. Dünyanın en prestijli düğün fotoğrafçılarını bünyesinde barındıran Wedding 


Photojournalist Association 


(WPJA)'nın bir üyesi olan ajans, 15 
yıllık geçmişi boyunca yüzlerce çiftin 


en güzel anlarını ölümsüzleştirdi. 
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Wedding Pera'nın sahibi Volkan Doğar'a göre Bodrum, Ege'deki rakipleri Mykonos veya Santorini'yi bile geride bırakarak “dünyanın en önemli 
10 düğün mekânı” arasına 
girme potansiyeline sahip. 
Yazın sıcağını hafifleten esintisi, eşsiz koyları ve uygun fiyatları ile Bodrum'un, son yıllarda bu konuda gittikçe daha çok tercih edilen bir yer hâline gelmesi 


kesinlikle tesadüf değil. 
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Ajansın 2018 yılında çalışmalarını yürüteceği popüler düğün mekânları arasında Kempinski Bodrum, Maçakızı, Nikki Beach, Rixos Bodrum, The Paramount ve Caresse yer alıyor. Kendi 

web sitelerinde de tavsiye ettikleri diğer çalışma ortaklarını bulmanız mümkün. 


Bodrum düğünlerinde, lokasyon kadar önemli bir başka etken de mevsim. Bölgenin yıl boyunca 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MODASYAŞAM 


keyifli bir havaya sahip olmasına karşın, düğün planlarının daha çok mayıs, haziran ve eylül aylarında yoğunlaştığını belirten Doğar, “Turizm sezonunun zirveye ulaştığı temmuz ve ağustos aylarında, oteller düğün rezervasyonu kabul edemiyor,” diyor. 


Düğünü mükemmel mekân ile mevsimde gerçekleştirmek adına harcanan onca emek ve zamanın ardından, geriye bu anları en güzel şekilde ölümsüzleştirecek fotoğrafçıları bulmak kalıyor. 
Fotoğraf çekilecek tüm gizli noktaları ve en iyi manzaraları bilen, yerel bir fotoğrafçı daha çok işinize yarayabilir. Bodrum'un yel değirmenlerinin, yarımadanın en güzel manzaralarını sunduğuna inanan Doğar'ın yeni evli çiftlere bir de tavsiyesi var: “Değirmenlere çıksınlar; önce havayı solusunlar 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sonra da hatırasını yaşatacakları unutulmaz fotoğraflar çektirsinler.” 


Doğar'a göre, evlenen çiftin kökenini yansıtan kültürel gelenek ve görenekler, bir düğünü eşsiz kılmanın en önemli anahtarı. Buna örnek olarak, geçen sene katıldıkları, Türk, Hint ve İngiliz kültürlerini bir araya getiren düğünü örnek gösteriyor. “Bu düğünde diğerlerine oranla daha fazla heyecan 


yaşadığımızı söyleyebilirim.” 


Wedding Pera, evlenmeyi planlayan çiftlerin mayıs-ağustos arasındaki düğünler için 6 ay, eylül düğünleri için ise en az 10-12 ay öncesinden rezervasyon yaptırmasını öneriyor. 
Programlarının son derece yoğun olduğunu belirten Doğar, “Ama sevdiğiniz işi yapıyorsanız yoğunluk kulağınıza ninni gibi gelir,” diye eklemeyi ihmal etmiyor. 
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DESTİNASYON 
DÜĞÜNÜ ÖNCESİ 
YAPILMASI 
GEREKENLER: 


Erken başlayın: Erken planlama, işlerinizin sorunsuz bir şekilde yürümesi ve ortaya çıkabilecek beklenmedik sorunların üstesinden gelinebilmesi için yeterli zamanı sağlar; 


Bütçenize sadık kalın: Harcayacağınız en üst limiti önceden belirleyin; 


Davetlilere önceden 

haber verin: Seyahatlerini planlamaları için davetlilere yeterli zaman tanığınızdan emin olun; 


Ziyaret edin: Düğün öncesinde mekâna yapacağınız ziyaret, planınıza son noktayı gönül rahatlığıyla koymanıza yardımcı olur; 


Yerel bir profesyonelle çalışın: Evlenmek istediğiniz yerde uzmanlaşmış düğün organizatörleriyle çalışın. 
İşinin ciddiyetinin farkında olan profesyoneller sizi yarı yolda bırakmaz. 


2018 


| ALŞVERİŞ 


BU YAZIN ÖNE gi” 
ÇIKAN BODRÜM gf 


MARKALARI 


Love&Can Bag'e, özgün çanta ve cüzdanlarının ardındaki yaratıcı konseptinin Bodrum'da doğduğunu keşfetmeden önce de hayrandık. 
Nihan Gider ilhamını, sahil kentindeki günlük yaşamı çevreleyen küçük detaylardan ve Bodrum'da geçen kendi çocukluk anılarından alıyor. Eşsiz ve şık tasarımlarına, Maçakızı butiği gibi Bodrum'un 

en gözde alışveriş noktalarından ve aynı zamanda, İstanbul'daki Room & Rumours ve Gizia Gate tasarım mağazalarından kolayca ulaşabilirsiniz. 
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Kum tanelerini mücevherlere çeviren Semrin Korkmaz, 
Camistan Bodrum markasıyla kendine özgü aksesuar koleksiyonları yaratıyor. İster şık gece elbisenizi ister ciddi ofis kıyafetinizi tamamlamak üzere kullanabileceğiniz, bu göz alıcı kolye ve küpelerin ilk bakışta camdan yapıldığına inanmak güç. 


Işıl Tan'ın, sahibi olduğu Hatice Teyze Doğal 
Ürünler ile Türkiye'deki doğal ürünler pazarının önünü açtığına kuşku 

yok. Şimdilerde, eşek sütü sabunu gibi, markanın olmazsa olmaz klasikleri ile eşsiz mevsimlik ürünlerini barındıran yeni mağazasına akın edenler arasında yalnızca Göltürkbükü sakinleri değil, yabancı ziyaretçiler de var. 


MODASYAŞAM 


Turgutreis'teki atölyesinde yarattığı el yapımı ürünleri, Avenue alışveriş merkezindeki 


satışa sunan Fil Ceramics, doğal renk paletlerini benzersiz şekilde kullandığı, kendine 

has ürünleriyle yerel seramik üreticileri arasında öne 

çıkan isimlerden. The Guide 


alan, zarif kahve fincanları, her kahve uzmanının "sahip olması gerekenler" listesinde mutlaka 

yer almalı. www.filceramics.com 


Bodrum Markaları'nın çok sayıdaki ürünü arasında hemen göze çarpan Mint Collection aksesuarları, giyiminizle ortaya koymak istediğiniz duruşunuzu tamamlamak üzere üretiliyor. 
Kişisel stilini yeni bir seviyeye taşımak isteyenler kaçırmamalı. 
www.mint-collection.com 


2017 yazında, pazarda benzerine 
rastlanmayan sürülebilir mumları ile dikkat çeken Marbling Bodrum, artık daha geniş 

bir ürün yelpazesi sunuyor. 
Markanın kurucusu Ebru Piroğlu Durgut, gelişmesine önayak olduğu Bodrum Markaları projesiyle de eserlerini sergilediği Bodrumlu zanaatkârların hak ettiği takdiri almasını sağlıyor. 
©marbling.bodrum 


Bodrum Markaları mağazasında 


Bodrum'un favorileri arasında yer 


BODRUM 
MARKALARI 


Sanatsal el yapımı ürünleri tek çatı altında toplama fikriyle yola çıkan Bodrum Markaları, bu yıl Konacık Avenue alışveriş merkezindeki mağazasıyla hayata geçti. 
Bodrum yapımı el sanatlarını sergileyen ve yerel sanatın nabzını tutan mağaza, orijinal hediyelik eşya ürünleri sunan bir alışveriş noktası olmasının yanı sırafarklı bir esin kaynağı olarak da ön plana çıkıyor. 
Sınırlı sayıda ürün çeşidiyle üretime başlamasına rağmen Bodrum Yadigârı, özellikle Bodrum mandalinası aromalı lokumlarıyla şimdiden bölgede küçük bir efsane hâline gelmiş durumda. www.bodrumyadigari.com 


Avenue Alışveriş Merkezi, Atatürk Bulvarı 
No.25-29, Bodrum; 


T:0542 24055 34; 


www.bodrumarkalari.com 


4 DESİGNERS & 4 DIMENSIONS 
HANDCRAFTED & CUSTOM-MADE JEWELRY 


atolye4d 


wwwatolye4d.com 


Tepecik Mevkii, Neyzen Tevfik Caddesi No.60C 48400 Bodrum/Muğla 


G3 2018 


ir keresinde, deneyimli ve gezmiş görmüş bir tüplü dalış uzmanı, 


“Bodrum'un güvenli ve temiz sularına dalarak amaçsızca 

bir balığın ardına takılmanın 

saf hazzı, yaşanabilecek en rahatlatıcı dalış deneyimlerinden biridir.” demişti. 


Bodrum yarımadasındaki dalış turizmi, benzersizliğini bir araya gelen bir dizi özellikten alır: Kristal berraklığındaki güvenli suları, dalış sahalarının çeşitliliği, deneyim sahibi ve lisanslı dalış eğitmenleri, konforlu dalış tekneleri, tarihi değer niteliği taşıyan sünger dalışı geçmişi ile arkeolojik sualtı hazineleri gibi. 


Türkiye dalış sahaları 1980'lerin başından beri, Bodrum Kalesi'nde bulunan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne 

bağlı sualtı arkeologlarının tavsiyeleriyle düzenlenmekte. 
Kıyı araştırmalarının göstergeleri doğrultusunda, tarihi öneme sahip batıklar ile sahil alanlarını korumak adına, sadece bazı bölgelerde spor amaçlı dalış 


gerçekleştirilmesine izin veriliyor. 


B D EE M J D A Orak Adası'ndan batıdaki Kargı adacıklarına uzanan, eğlence 

amaçlı dalışa açık alanda, dalış teknelerinin sıkça kullandığı 20-25 civarında dalış noktası 

bulunuyor. Resiflere, duvarlara, 


f lard | hipliği mağaralara ve hatta kasıtlı olarak Etrafını saran sularda sayısız canlıya ev sahipliği batırılmış üç adet batığa sahip bu 


yapan Bodrum yarımadası, sualtı mağaralarından Oo sahaların bazısı yeni başlayanlar yapay ve doğal resiflere, gemi batıklarından uçak O için idealken, bazısı da yalnızca kalıntılarına uzanan keşif alanlarıyla maceranın deneyimli dalgıçlara uygun. 
eksik olmadığı bir deniz heyecanı vadediyor. 
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Dalışların büyük bir kısmı, Bodrum'un doğusunda yer alan Karaada civarında gerçekleşiyor. 
Büyük ağaçlar ve makiliklerle 


YAZI: CHRIS DRUM BERKAYA 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kaplı ada, yüzme keyfini katlayan pek çok koya sahip olduğundan, günlük tekne gezilerinin en popüler uğrak yerlerinden biri. 
Doğal sit alanı olan adanın dalış için ayrılan belirli koylarında, envai çeşit ufak balık sürüsü görebilir; hatta şansınız 

yaver giderse vatoz, deniz kaplumbağası ve yunuslarla birlikte yüzebilirsiniz! 


Adanın arka kısmında yer alan Kaçakçı koyu, hem acemilere hem ileri düzey dalgıçlara hoş bir dalış deneyimi yaşatıyor. Koyun 
5 ile3o metre arasında değişen 
derinliklerinde amforalara, ahtapotlara, vatozlara, müren balıklarına, lagoslara ve 

çok çeşitli küçük balıklara rastlayabilirsiniz. Daha batıda bulunan Deniz Feneri koyu ise 5-20 metre arasında değişen derinliği ve kumlu dibiyle kolay bir dalış sunmakta. 


Karaada'nın meşhur Delikli 
Mağarası ise dalgıçların 12 
metrelik derinlikten giriş yapıp 
4 metre derinlikten çıktığı, 
orta zorlukta bir dalış yeri. 
Regülatörünüzden çıkan hava kabarcıklarının mağaranın çatlaklarından dışarı kaçmaya çalışmasını izlemek için bile dalmaya değer. 


Adanın güneydoğu tarafında yer alan Poyraz koyu civarındaki dalış alanlarının arasında, üç 

yıl önceki zamansız ölümünün ardından, Mustafa Koç anısına 
düzenlenerek işadamının 5 
metrelik sualtı heykelinin indirildiği saha da yer alıyor. 


Bodrum dalış işletmecilerinin yarımadadaki dalış turizmini geliştirmek adına 2006'da 


başlattığı “Bodrum Karaada Yapay Resifler Projesi” 
sonucunda, Karaada sularına 3 
enkaz batırıldı. 


1- 29 metre uzunluğunda, 17 
metre yüksekliğindeki eski sahil güvenlik gemisi SGı115, 18-26 metre derinlikte, kolay bir dalış sunar. Ahtapot ve büyük orfozlar görmeniz olası. 

2-37 metre uzunluğunda, 18 
metre yüksekliğinde eski Türk Deniz Kuvvetleri su tankeri 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PINAR 1,36 metre derinlikte yatmakta. Sadece ileri düzeydeki dalgıçlara dalış fırsatı sunan geminin kaptan köşküne girerek hâlen yerinde duran dümeni başında mükemmel fotoğraflar çektirebilirsiniz. 
Deniztavşanı, ahtapot, mürekkep balığı ve müren, burada rastlayabileceğiniz canlı türlerinin başında geliyor. 


3- Türk Hava Kuvvetleri'ne ait DAKOTA C47 tipi emektar kargo 


2018 


Fotoğraf Kenan Doğan ve Joby Doğan 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uçağının batığı, kanat uçları 17 ile 
25 metre derinlikte ve kuyruğu 
28 metre derinlikte duracak 
şekilde, sualtında eğri olarak uzanmaktadır. Yeni başlayan ve orta seviyedeki dalgıçlara uygun bir dalış yeridir. 


Dalış tekneleri adaya varmadan önce yarı yolda durarak, canlı bir hayal gücüyle Büyük ve Küçük Resifler olarak adlandırılan popüler resiflerde mola verir. 
Şile 35 metre derinlikteki bu resiflerin ikisi de civardaki akıntılar nedeniyle yeni başlayanlara uygun değildir. 
Buradaki dalışlarda dalgıçlar iskorpit, lagos, ton balığı, iskarmoz balığı ve müren balığını kapsayan, daha geniş bir deniz yaşamı görmeyi umar. 


Bodrum ile Gümbet arasında, 

5-30 metre derinliğe sahip, orta zorluktaki bir dalış sahası olan 

Kurt burnu yer alıyor. Amforalar, iskarmoz balıkları ve araba batıkları nedeniyle özellikle fotoğrafçılar tarafından tercih ediliyor. 


Bitez'den kalkan dalış tekneleri dışında nadiren ziyaretçi bulan Kargı adası ise en batıdaki saha. 
Yine 5-30 metre derinliğinde olmasına karşın, güçlü akıntılar ve civardaki daha derin resifler nedeniyle ileri düzeydeki dalgıçlara uygun. 


Yalıçiftlik'in doğusunda Orak Adası yer alıyor. Kayalık sahilinin yakınındaki sualtı kanyonları, go metre derinliğe inen, olağanüstü duvar ve mağara dalışı olanağı sunmakta. 
Ayrıca eskiden, serbest dalış rekoru denemelerinde kullanılan sahalardan biri. 
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SERTİFİKA 
ALIMI 


Dalış bröveleri, PADI (Profesyonel Dalış Eğitmenleri Birliği), SSI (Uluslararası Tüplü Dalış Okulları), CMAS (Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu) ve NAU!| 

( Ulusal Sualtı Eğitmenleri Birliği) gibi uluslararası organizasyonlar tarafından düzenlenir. 


Eğitmenler, bu uluslararası organizasyonların birinden dalış tipine uygun lisans almak ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak zorundadır. 


Keşif Dalışı, yüzme dışında 

bir ön eğitim gerektirmeyen, başlangıç niteliğindeki 

dalıştır. Bodrum'da, ekipman ve yöntem hakkında kısaca bilgilendirmenin ardından rehber eşliğinde yapacağınız tek dalışı kapsayan, tam günlük bir dalış gezisi yapabilirsiniz. 
Güvenlik ve konfor amacıyla, dalışın sığ suda ve yetkili eğitmenle bire bir şekilde gerçekleşmesi gerekir. 
Sonrasında katılım sertifikanızı alabilirsiniz. Bu paketin ücreti, dalış ekipmanı, bilgilendirme, bir kerelik rehberli dalışı kapsar; tur tam günlük ise, öğle yemeği de verilir. Teknedeki deneyimli dalgıçlar dalışa devam ederken, siz de yüzüp güneşin tadını çıkarabilirsiniz. 


PADI Açık Deniz Dalıcı kursu, “milyonlarca kişiyi maceralı dalış tarzıyla tanıştıran, dünyanın en popüler tüplü 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dalış kursu” olduğu iddiasında. 
Diğer uluslararası dalış sertifikası programlarındaki gibi eğitim, ders kitabı/video anlatımlı teorik dersler, havuz/sınırlı su 

ve açık deniz uygulaması, dalış ekipmanı, öğle yemeği içeren dört günlük kursu ve sonrasında PADI veya programın genel merkezinden postalanacak, uluslararası geçerlikteki sertifika kartını içeriyor. 


PADI İleri Düzey Açık Deniz Dalıcı kursu, Açık Deniz Dalıcı sertifikasının ardından devam edilebilecek, uzman dalış becerisi kazandıran bir kurstur. Derin su dalışı ile pusula yönlendirmeli dalışın mecburi olduğu programda, ek olarak yapılan üç seçmeli dalış kapsamında batık dalışı ve gece dalışı da yapılabilir. 
Kurs, deniz altı ve üstü tüm eğitimi, tüm ekipmanı, teknede öğle yemeğini ve PADI'nin 


uluslararası geçerlikteki sertifika 


kartını içeriyor. 


Fotoğraf: Kenan Doğan ve Joby Doğan 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DALIŞ OPERATÖRLERİ 


Sportif amaçlı dalış yapmak isteyen yabancı dalgıçların USSF üyesi ya da denk kuruluşlarca düzenlenen bir belgeye sahip olmaları ve dalışı, Türk rehber balıkadam refakatinde yapmaları zorunlu. Dalışta özel tekne veya işletmenin teknesi kullanılabilir. 


Aegean Pro Dive - Şirketin kurucuları Murat ve Brenda İçel tarafından 24 yıl işletildikten sonra Emre Taşkınoğlu ile ortaklarına devredilen dalış şirketinin dalış teknesi “İsis WOW Otel'de demirlenmekte. Şirket, Karaada batıklarında akülü sualtı taşıtı ile Dalma & Sürme turları düzenliyor. 
Adnan Menderes Caddesi No.6Z, Bodrum; T: (0252) 316 07 37; 


www.aegeanprodive.net 


Aguapro—1997 yılında, Kenan ve Joby Doğan tarafından kurulan şirketin, 'Vertigo' adında bir dalış teknesi var. Joby, Bodrum'un 

ilk Rebreather Dalış Eğitmeni. 
(Sualtındaki dalış süresini üç saate kadar uzatan ve kabarcık seslerini yok eden kapalı devre dalış aparatı ile yapılan dalış). 
“Böylelikle, balıklar korkup kaçmıyor!” diyor Joby. 

Bitez; T: 0532 394 9i1 65; 


www.aguapro-turkey.com 


Aşkın Diving — İlk Türk sualtı arkeologlardan biri olan 

Aşkın Cambazoğlu tarafından 
1987 yılında kurulan şirkette, 
dalışları Aşkın bey ile oğlu Tunç gerçekleştiriyor. 

Halikarnas İskelesi, Kumbahçe, 
Bodrum; T:0533 615 90 72 


www.askindivingbodrum.com 


Barakuda — 2017 yılında İstanbullu çift Dilek ve Mete Tüneri tarafından kurulan şirket, dalışlarda, restore ettikleri tarihi arkeolojik inceleme ve kazı gemisi 'Virazon'u kullanıyor. 
Bitez; 1: 0532 447 03 42; 


www.barakudabodrum.com 


Blue Escape Diving — Dalışlarına, Gümbet ile Bodrum arasında bulunan Bodrum Bay Resort'ta demirli Blue Escape teknesiyle çıkıyor. Konacık 

Mah. Atatürk Bulvarı Pamir İş Merkezi No.114, Bodrum; 7:053740632 84; 


www.blueescapediving.com 


Dive Academy Bodrum — 

Türkiye kıyılarında 25 yıllık dalış deneyimine sahip Tolga Dokumacı, dalışlara ekibiyle birlikte, beş yıl önce Bodrum'a geldiğinde satın aldığı teknesiyle çıkıyor. 

Kumbahçe Limanı, Halikarnas İskelesi, Kumbahçe, Bodrum; 7:05335113127 


www.diveacademybodrum.com 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Karaada 


Erman Dive — Karada verilen kursun ardından, Orak Adası veya Sea Garden yakınlarındaki kayalık koylarda dalış olanağı sunuyor. 
71:0532 213 59 89; 


www.ermandive.com 


Happy Bubbles Diving Centre — “Selkie” adlı dalış teknesini kullanan şirket, Yener ve Oktay beyler tarafından işletiliyor. 

Club Flora Hotel, Dayılar 

Sok. No.Z, Gümbet; 

T:0532 59773 86; www.happybubbles.com 


Mako Diving — Volkan Korkmaz tarafından işletiliyor. 

Ergün Soykan Caddesi No.2, 
Bodrum; T: 053224184 89 


www.makodivingbodrum.com 


Turkuaz Diving Centre — Nimet-S dalış teknesini kullanan şirket, Nihat Aydın tarafından işletiliyor. 
Halikarnas İskelesi, Kumbahçe, Bodrum; T: 0533 393 22 69; 


www.turkuazdivecenter.com 


2018 


BADE NATURA badenatural.com 

3RD CULTURE Srdcultureproject.com 


TOP 7 


VAZGEÇİLMEZLERİ 


PECCA DESİGNS 
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THE GUIDE BODRUM 


theguidebodrum.com 
> 


DIRECT MESSAGE 
1, directmessage.com.tr 


EYE CONNECTİON eyeconnection.com 


| SPOR 


BODRUM'DA 
SPOR 


FAVORİ SPOR 
RUTİNİNİZE YAZIN DA 
DEVAM EDİN 


Formda kalmak ya da adrenalin 


ı yaşamak; amacınız ne olursa j Ss | Sp: 
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Yüzme Bodrum'da gerçekleştirebileceğiniz en zahmetsiz spor etkinliklerinin başında gelir. Kristal berraklığında bir denizle çevrili bu yarımadada, nerede olursanız olun, yüzebileceğiniz harika bir yer kolayca bulabilirsiniz. Denizin dalgalarıyla başınız hoş değilse otel ve tatil köylerindeki, her tür hava koşuluna uygun, kapalı, 

açık, ısıtmalı havuz seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Özel plajlar haricinde, denize erişimin ücretsiz, buna karşılık havuzlarınsa giriş ücretine tabi olduğunu akılda tutmanızda fayda var elbette. 


İster kendi ritminize bağlı kalarak, ister bir grubun parçası olarak oşmak, yarımadanın sportif hayatına ayak uydurmanın başka bir kolay yolu. Koşu partnerlerinizi, Sweatersapp uygulamasından veya yerel etkinliklere, maratonlara ve Bodrum'da koşmakla ilgili bilmeniz gereken her şeye yer veren ©bodrunners Instagram sayfasından bulabilirsiniz. 


Biraz daha mücadeleci olanlar için, her sene düzenlenen farklı uzunluk ve zorluk seviyelerine sahip koşu etkinliklerinin bu yılki programı ise şöyle: 


9 Bodrum Ultra Maraton - 
24 Kasım 2018 - 1ok, 23k, 
5ok, 100k; www.bodrun.org 


9 Bodrum Yarı Maratonu - 
5-7 Ekim 2018; 5k, 10k, 2k ve takım mücadelesi; www.bodrumyarimaratonu.com 


9 Global Run - Her yıl nisan 
ortası ile mayıs başı arasında gerçekleşen yardım etkinliği; globalrunbodrum.com 


6K 
Uzun ağaçlarla dolu yol sizi mükemmel kahvaltı mekânlarına götürecek. 


4K 


Sahil şeridinden başlayarak devam edin. 


Küdür 
Yarımadası 


Tilkicik Koyu 


Yalıkavak 


Geriş 


Yakaköy 


Gümüşlük 


Dereköy 


Islamhaneleri 


Turgutreis 


8K 


Ortakent'in gölgeli caddeleri sizi Yahşi plajına götürecek. 


Sunduğu ilginç doğa parkurları ve güzergâh takibini kolaylaştıran işaretlerle Leleg Rotası projesi, Bodrum çevresinde yapmak için bahaneye yer bırakmıyor. 
Haritalar, zorluk seviyeleri ve uyarıları içeren ayrıntılı bilgiyi -Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde- lelegyolu.org 


aracılığıyla öğrenebilirsiniz. 


Lukka Outdoor da Uyku Vadisi ve Etrim Köyü yakınından geçen Karia Yolu üzerinde maceralı yürüyüşler sunan başka bir girişim. Daha fazla bilgi için 

0545 335 43 74 numaralı telefonu 
arayın; veya www.İukka.org sitesini ziyaret edin 


Bağla 


2-3K 
Voyage Hotel'den başlayarak, 


sağa veya sola sapabilir ve yorgunluğunuza göre daha sonra geri dönebilirsiniz. 


Türkbükü 


Göltürkbükü 


Dağbelen 


Torba 


Çamlık 


Ortakent 


Bodrum 


al Alazeytin 


8K 


6K 


Zeki Müren Müzesi'nden Bodrum Marina'ya ve eski Halikarnas gece kulübüne doğru. 


Kızılağaç'ı başlangıç noktanız olarak seçin ve bölgedeki yeşillikli yollardan birinde ilerleyin. 


da her sene açılan yeni merkezlerle Bodrum'da gittikçe yaygınlaşan sportif bir uğraş. Yaz aylarında, otellerin uluslararası öğretmenler eşliğinde düzenlediği özel sağlık programlarına katılabilirsiniz. 
Örneğin, Güvercinlik'te yeni açılan Lujo Otel, bu yaz hatha yoga gurusu Gururaj Desai'ye ev sahipliği yapıyor. Dilerseniz deniz ve yogayı birleştiren bir geziye çıkmanız da mümkün; Captain Jack Yachting'in küçük gruplarla düzenlediği bir haftalık yelkenli gezisi günde iki defa yoga dersi ve bolca deniz keyfi vadediyor. 
Daha fazla bilgi için www.captainjackyachting.com sitesini ziyaret edin 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Yalnızca bir resmi CrossFit merkezine sahip Bodrum'da, CrossFit meraklılarının işi son derece basit. Bitez'deki CrossFit Kırksekiz, zinde kalmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm desteği sağlıyor. 
Adliye Caddesi, Forsa İş Merkezi No.1, A/1 Blok, Bitez; 

T:(0252) 363 0188 


Bodrum'da, macera dolu SU sporlarının keyfini sürmek için bir otelde konaklamanız şart değil. 
Kendi ekipmanınızla Bitez 

ve Turgutreis'te rüzgar sörfü maceralarına hemen başlayabilir ya da yarımadanın uygun bölgelerinde bulunan pek çok profesyonel işletmeden yardım alabilirsiniz. 


2000 yılından bu yana 

rüzgâr sörfü eğitimi sunan, Gündoğan'daki Yelken Loft Surf Shack, su sporuna adım atmak için 


kesinlikle doğru adres. Daha fazla 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bilgi için www.sailloft.rocks sitesini ziyaret edin. Yalıkavak'taki Rüzgâr Akademisi de her seviyeden rüzgâr sörfü meraklısına hitap eden olanaklarıyla yarımadanın 


alanında öne çıkan isimlerinden. 


Daha fazla bilgi için 053239179 87'yi arayın. 


Su sporlarından pek hoşlanmıyor ve doğada bulunmayı seviyorsanız binicilik sizin için ideal bir seçenek olabilir. Bölgedeki en tanınmış binicilik okullarından biri 


olan Turgutreis'deki Country Ranch, aynı zamanda köpek yetiştirme ve eğitim tesisi olarak hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için www.countryranch.com adresini ziyaret edin 


Gökçebel'de yer alan Palresidence Bodrum'da, midilli ve at üzerinde binicilik keyfi yaşayabilir ve aynı zamanda kahvaltı edip, evcil hayvan bahçesi ile açık havuzunda güzel bir gün geçirebilirsiniz. 
Dahafazla bilgi için 

(0530) 8299230 


5IGN BY ERSAN 


DOĞAL İLE MODERNİN 
BULUŞMA NOKTASI 


Ek“ denizi ve Karaada manzarasında, rahatlık 

ve huzuru bir araya getiren SIGN by Ersan, unutulmaz anlarla dolu, benzersiz bir tatil sunacağı konuklarını bekliyor. 
Konforun ve lüksün modernizmle harmanlandığı otelin özenle 
dekore edilmiş 6 farklı tipteki 20 
odasında, Ege'nin keyfini doyasıya çıkarma olanağı bulacaksınız. 


Tümü deniz manzaralı olan odalarda, teras veya özel yüzme havuzu, küvet, duş, kurna kombinasyonu, ayarlanabilir klima, şık tavan vantilatörü, tuvalet masası, LCD televizyon, ulusal ve uluslararası TV kanalları, telefon, iPod Dock, mini bar, kasa, saç kurutma makinesi, espresso kahve makinesi, su ısıtıcı, yastık menüsü ve kablosuz internet erişimi bulunuyor. 


Bodrum'un ulaşımı en kolay bölgelerinden olan İçmeler'de yer alan butik otel, ilçe merkezine 
4 kilometre, uluslararası Bodrum 
Havalimanı'na 40 kilometre, Dalaman Havalimanı'na ise 


BU BİR İLANDIR 


duyan otelin, Lounge Bar'ında ise mevsimlik kokteyller, smoothie ve ferahlatıcı frozen'lar eşliğinde, Akdeniz usulü leziz aperatiflerin keyfini çıkarabilirsiniz. 


Bununla beraber, otelde son teknoloji donanımlı V.I.P. 

bir sinema salonu, 20 kişilik toplantı ve organizasyon salonu, 
şömine ve televizyon odası, 2 
özel masaj odası, | kapalı havuz, I sauna ve | buhar odası ile pilates ekipmanları içeren bir spor salonu bulunuyor. 


Yetişkinlere özel olan otel, eşsiz konumu, mavi bayraklı denizi, yenilenen özel sahili, butik otel ambiyansı, konforu, SPA aktiviteleri ve benzersiz 
202 kilometre mesafede yer lezzetleriyle konuklarına “saklı 
alıyor ve lüks araçlarla V.I.P. bir cennet” deneyimi yaşatıyor. 


transfer hizmeti veriyor. 


İçmeler Mevkisi, Bodrum; 
T: (0252) 31618 02 


infosignbyersan.com 


Misafirler, yıl boyu açık olan otelin, 50 kapalı ve 150'şer açık kısımlarında konuk ağırlayabilen Teras Restoranı'nda, hünerli şefler tarafından hazırlanan başta Ege olmak üzere, dünya mutfaklarının eşsiz lezzetleri ile keyif dolu bir yolculuğa çıkıyor. 


Gün içinde zengin atıştırma menüsü, öğle ve akşam yemeklerinde alakart seçenekleri ile misafirlerini en iyi hizmeti 


vererek ağırlamaktan mutluluk 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zellikle son iki senedir, büyük kentleri arkalarında bırakıp yeni bir hayat 


tarzının peşinden koşmak üzere Bodrum yarımadasına göç edenler arasında İstanbul sakinleri başı çekiyor. Mega kenti terk eden her bireyin, yeni hayatı için farklı plan ve amacı olsa da aralarındaki ortak nokta, hepsinin anlatacak ilginç bir hikâyeye sahip olması. 


KAFE HAYALİ 

Yüzünden gülümseme eksik olmayan Pınar Sarp Mengi, Konacık'ın canlı mekânlarından Karşı Köşe Cafe Pub'ın sahibi. Eşi Özgün ile birlikte, İstanbul'u terk ederek 18 ay önce yerleştikleri Bodrum'da kendi işlerini kurmuşlar. Küçüklüğünden beri ailesiyle Bodrum'a tatile gelen Pınar, doğma büyüme İstanbullu. 
Şehir hayatını sevmesine rağmen, yoğun iş temposundan zaman bulduğu ölçüde, 13 yıl önce emekli olup Turgutreis'e yerleşen anne babasını ziyaret etmeyi sürdürmüş. 


Eşi Özgün Mengi tekstil mühendisi olan Pınar, yabancı reklam şirketlerinin İstanbul temsilciliğini yürüttüğü, reklamcılık ve pazarlama alanındaki kariyerine devam etmekteymiş. Ancak ofisi Avrupa yakasından Anadolu yakasına taşınıp, zorlu iş yaşamına bir de günde 5 saati bulan İstanbul trafiğinin yükü binince İstanbul'u ve 17 yıllık işini bırakmayı ciddi ciddi düşünmeye başlamış. 

Pınar, hayatının fazlasıyla yorucu hâle geldiğini, önceliklerinin değiştiğini ifade ediyor. Aile büyüklerinin, şehrin sunduğu avantajları özleyebilecekleri konusundaki uyarısına 

rağmen, her şeyi göze alan çift, İstanbul'daki hayatlarını bırakıp Bodrum'a taşınmış. 


Şimdi çok farklı bir yaşam içerisinde olsalar da iş yoğunluğu eskisini aratmayacak düzeyde; pazarlama sektöründen kopmayan Pınar, Bodrum merkezli 

küçük markalara sosyal medya danışmanlığı yapıyor. Bunun yanı sıra, kafe ile birlikte, hâlihazırda yeni bir yiyecek içecek projesi üzerine çalışmalarını sürdürüyor. 
Birkaç ay önce, Bodrum'a gelen İstanbullular ile farklı hayat tarzı arayışındaki profesyoneller için sosyalleşme platformu olma amacı taşıyan ve takipçi sayısı hızla artan ©sonradanolmabodrumlular adlı bir Instagram hesabı da açmış. 


Bodrum'a taşınanların en 

büyük zorluğu, iş bulma ve yeni sosyal çevre edinme konusunda yaşadığına dikkat çeken Pınar, bu zorluğu kırmak amacıyla kafesinde takipçileri ve arkadaşlarını buluşturan etkinlikler düzenliyor. 
Karşı Köşe Cafe Pub, Adliye Caddesi, Forsa İş Merkezi No.1/Cı, Konacık; 
T: (0252) 363 80 00 


Aybegüm Kubat, Ece Kubat, Ayça Kubat (Gi N 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AİLE MESELESİ 

Bir İstanbul ailesi nasıl olur da hep birlikte Bodrum'a taşınır? Görünen oki, belirli bir süreç içerisinde aile bireylerinin birbirini etkilemesiyle. 


Ailenin ilk tam zamanlı Bodrumlusu, özel Acıbadem Hastanesi'ndeki yeni işine başlamak için eşi ve çocuklarıyla İstanbul'u terk eden, ailenin büyük ablası, jinekolog Aybala (Kubat) Akıl olmuş. Aybala hanımın annesi Ece Kubat ise, çocuk bakıcısı bulmakta zorluk yaşayan kızına destek olmak amacıyla onu takip etmiş. Eskiden ailesi ve kız kardeşi ile birlikte sık sık çıktıkları yaz tatilleri dolayısıyla Gümüşlük'e aşina olan Ece, bu defa Aybala'nın Ortakent'teki iş yerine daha yakın olan Yalışi'de bir ev tutmuş kendine. 


Böyle olunca, ailenin küçük kızları Aybegüm Kubat ve Ayça Kubat da doğal olarak Bodrum'u daha sık ziyaret etmeye başlamış. 


2018 


YAŞAM 


İlkay Oğuz 


Serbest meslek sahibi olmaları, fotoğrafçı Aybegüm ile kostüm ve grafik tasarımcısı Ayça'nın bu ziyaretlerini kolaylaştıran önemli bir etkenmiş elbette. 
Aslında Ayça'nın önceleri Ortakent'te kalıcı olarak yaşamayı düşünmüyormuş. 
Fakat 2015 yazında, Bodrum'da dramatik şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışan Suriyeli mülteciler için yapılan yardım çalışmalarına yoğun şekilde katılmaya başlayınca planları değişmiş. Bireysel ve küçük grupların girişimiyle başlatılan bu çalışmalar zamanla daha organize bir yapıya kavuşmuş. Ayça Kubat ise bu organizasyonun öne çıkan liderlerinden biri olmuş. Annesi, kız kardeşleri ve benzer ideallere sahip Bodrumlularla güçlerini birleştirip Bodrum'da İnsanca Yaşam Derneği (Bodrum Humanity) adlı yardım derneğini kurmuşlar. 
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“Gönüllü çalışmalar hayatımın çoğunu kapsıyor,” diyen Ayça hanım, sosyal meseleler üzerine düşünmeyi ve hareket etmeyi sevdiğini belirterek, işi sayesinde Bodrum'da birçok arkadaş edindiğini ekliyor. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Fakültesi mezun olan Ayça Kubat, aynı zamanda hevesli bir Latin 

dansçısı. Kariyer olarak, kurumsal hayatta koşturmak yerine, bu iki yeteneğini birleştirip kendi yolunu yaratmayı seçmiş. Dans yarışmaları için kostüm tasarımcılığıyla başladığı iş yaşamına, dijital medya alanını da eklemiş. 


Kostüm tasarımı bakımından İstanbul'daki yoğunluğa sahip olmasa da Bodrum, iş yaşamında kendini kanıtlamasına fırsat veren farklı mücadeleler çıkarmış karşısına; örneğin, bir çocuk korosunun tamamının 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kostümünü bir gün içinde yetiştirmesi gerekmiş. Tecrübeleri ile yeteneğinin, özellikle yardım derneği çalışmalarına destek bulmada, bağış toplamada ve yönetimi yönlendirme de büyük faydasının dokunduğu açık. 


Aybegüm Kubat da uluslararası düğün ve bebek fotoğrafçılığı konusundaki başarılı işini Bodrum'a taşıyınca, Kubat ailesi İstanbul'a tamamen veda etmiş. 
Şimdilerde Ayça, “Bodrum'da bir sürü Kubat var;” diyerek espri yapsa da Bodrum'a taşınma isteğini bir türlü gerçekleştirmeyen İstanbullu dostlarını andıkça, ailecek buraya yerleşip işlerine devam etme olanağı buldukları için kendini şanslı hissettiğini de belirtiyor. Bodrum'da İnsanca Yaşam Derneği (Bodrum Humanity); Cumhuriyet Bulvarı No.43, Bodrum; T: 0530 098 33 42; www.bodrumdainsancayasam.org 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ERKEN EMEKLİLİK 

İlkay Oğuz emekli olmak için henüz çok genç görünse de 

eski mevzuat kapsamında, 15 

yıl çalıştıktan sonra emekli 

olmaya hak kazanmış son kuşak kadınlardan biri. Aslen Edirneli olan İlkay, mezuniyetinin ardından İstanbul'da ağır vasıta şirketi Iveco'da çalışmaya başlamış. 
Perakende ve satış bölümündeki yoğun tempolu çalışma hayatının zorluğuna rağmen, geniş arkadaş çevresi, kültürel yaşam olanakları ve eşi Oğuzhan'la paylaştığı seyahat tutkusu nedeniyle İstanbul'da yaşamayı sürdürmüş. 


Malezya'da evlenip balayını Kamboçya'da yapan çift, mümkün oldukça gezilere çıkmaya devam etmiş. İlkay emekli olunca da İstanbul'dan taşınma konusu gündeme gelmiş. İş yaşamından kopmamak adına, Oğuzhan'ın bir diğer tutkusu olan fotoğrafçılığa 


eğilmeye karar vermişler ve 2013 
yılında, Bardakçı Koyu'ndaki ünlü Salmakis Oteli'nin otel fotoğrafçılığı işini ve mağazasını devralmışlar. Yaz ayları boyunca yoğun bir çalışma temposu gerektiren bu iş, kışın seyahat edip Bodrum hayatının tadını çıkarmalarına olanak tanımış. 


İlkay, Bodrum'daki ilk iki senelerinin sosyal hayat bakımından zor geçtiğini itiraf ediyor. Çift, birçok kişiyle tanışsa da İstanbul'daki gibi yakın arkadaşlıklar kurmakta zorlanmış. 
Sosyal bir ağ oluşturmak ve Bodrum'daki kültürel etkinlikler hakkında bilgi paylaşmak için hâlen aktif olan “Bodrum'da Yaşayan İstanbullular adlı bir Facebook grubu kurmuş. 


2015'teki mülteci krizi patlak verdiğinde, Bodrum'daki diğer birçok kişi gibi, İlkay da sefalet 


»* Data Scienli 
R, python, B 


WWW. BEPENEENE GE 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çeken göçmenlere yemek, temel kişisel bakım malzemeleri ve kıyafet sağlayarak yardıma başlamış. Bu vesileyle, sonradan yakın arkadaş olduğu insanlarla tanışıp işbirliğine girişmiş. 

O dönem, “Pozitif ve aktif insanlarla çalışmak harikaydı,” diye niteleyen İlkay, Bodrum'da İnsanca Yaşam Derneği'nin kurucu üyelerinden biri. 


Maneviyat ve sağlık seminerlerine katılan İlkay, yeni kurulan biorezonans tedavi makinesi ile çalışıyor. Yoğun şekilde çalışmasına karşın, Bodrum'da edindiği yakın dostlarla aktif sosyal hayatın tadını çıkarmayı da ihmal etmiyor. 


YENİ SİLİKON VADİSİ Çağatay Özgüç, turizmle özdeşleşmiş beldede ilk anda akla gelmeyecek bir iş sayesinde yolu Bodrum'a düşenlerden. Yirmi dört yaşındaki genç yazılımcı Çağatay, 


40) 
PranaGEO ekibi 
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İstanbul'da Pegasus Havayolları'nda görevliymiş. İşinden keyif aldığı ve iş piyasasıyla da yakından ilgilendiği için, büyük şehri bırakmak gibi 

bir planı hiç olmamış. Ta ki 2017'nin sonlarında, işinin uzmanı bir yazılımcı arayan, Bodrum merkezli bir şirketin ilanına denk gelinceye dek. İstanbul'daki ailesine, kız arkadaşına ve güvenilir işine rağmen, mega kenti terk etme düşüncesi aklını kurcalamaya başlamış. Başvuruda bulunduğu yeni kurulan araştırma ve yazılım şirketi PranaGEO'dan olumlu yanıt gelince de soluğu Bodrum'da almış. 


İşi ve taşınması konusuna pragmatik çerçeveden bakarak, “Bir şans verebilirim diye düşündüm” dese de, Bodrum'da hem yaşamak hem çalışmak isteyen birçok kişinin 


BODRUM'A YENİ TAŞINANLARDANSANIZ, YERLİLERLE KAYNAŞIP 
YENİ ARKADAŞLAR 
EDİNMEK İÇİN 

ŞU SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ 


©sonradanolmabodrumlular: Yine kendisine ait Karşı Köşe Cafe Pub'da buluşmalar ve sosyal etkinlikler düzenleyen Pınar Sarp Mengi tarafından 


açılan İnstagram sayfası. 


Bodrum'da Yaşayan 


İstanbullular: İlkay Oğuz'un 


kurduğu ve bölgedeki kültürel etkinlikler hakkında bilgi paylaşan Facebook sayfası. 


THE GULDE BODRUM 


hayalini gerçekleştirdiğinin farkında, Öncesinde Bodrum'a yolu düşmemiş olmasına rağmen, bir gün evlerine dönmenin hayalini kuran Bodrumlu arkadaşları olduğunu belirtiyor. Sırt çantasını hazırlayıp, İzmir'den gelen diğer üç genç yazılımcı ile paylaştığı şirket lojmanına varmasından ibaret, 

son derece zahmetsiz bir taşınma öyküsü yaşamış. 


Sosyal hayatı genelde ofis grubunun etrafında şekillenen genç yazılımcı, Bodrum keşfini kendi akışına bırakmış. “Şimdiye kadar her şey yolunda” diyor. 
Bodrum yarımadasının şehir planlama sorunlarına yeni fikirler ve çözümler üretmek için, müdürleri Gert Kroon 

ve Servet Ahmet Çizmeli'nin Bodrum Belediyesi ve Bodrum 


H3A (Üçüncü Yaş Herodot Akademisi): İleri yaşlardaki üyelerinin, ilgi alanlarına 

göre etkinlikler hazırladıkları, seyahatlere çıktıkları ve bilgi paylaşımında bulundukları ortak bir girişim olan H3ZA, 400'den fazla üyesiyle oldukça aktif bir dernek. Bildirimleri hem Türkçe hem de İngilizce olarak kaleme alınan bu kuruluş, değişik milletlerden farklı altyapılara sahip bir arkadaş grubuna katılma olanağı sunuyor. www.heroğa.com 


Bodrum Doğa Sporları Kulübü: Ekimden mayısa kadar, çeşitli seviyelerde spor yapanlara haftalık yürüyüşlerle birlikte, gece organizasyonları ve kültürel turlar da düzenliyor. 
www.bodosk.com 
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Oteller Birliği ile ortaklaşa başlattığı 
Ideathon girişiminde yer alan 20 
takımdan biri de onun ekibiymiş. 
Kendisi de taze Bodrumlu olan Gert Kroon, henüz bir yıllık PranaGFEO girişiminin bir parça izole göründüğünü itiraf etse de, yazılım şirketlerinin ofis temelli çalışmasının veya illa İstanbul merkezli olmasının çok da 

gerekli olmadığını düşünüyor. 
Bodrum'un, çalışanları yarımadaya çeken heyecan 

verici bir potansiyeli olduğunu da ayrıca belirtiyor. Bodrum'da faaliyet gösteren yeni nesil çalışanları bir araya getirecek “bir ekosistem” kurmak isteyen Kroon, bu amaçla ortak çalışma alanları oluşturmayı ve sosyal etkinlikler düzenlemeyi planlıyor. PranaGEO, Ergün Soykan Sokak No.4/3, Bodrum; www.pranageo.com 


Bodrum Bisiklet Kulübü: Haftalık bisiklet turları ve kış boyunca sosyal buluşmalar düzenliyor. 
www.bodrumbisiklet.org 


Bodrum Briç Kulübü: Bodrum'daki en büyük spor kulübü olan BBK, dersler, haftalık karşılaşmalar, turnuvalar ve diğer şehirlerdeki turnuvalara geziler düzenliyor. 
(BBK'nın yanı sıra Yalıkavak 

da daha ufak bir briç kulübü bulunduğunu belirtelim.) 


T:(0252)3171103 


Bodrum İnternations community: Bodrum'da bulunan yerli ve yabancılar için aylık olarak sosyal etkinlik düzenleyen sosyal ağ grubu. 
www.internations.org 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Göltürkbükü 


Sahil şeridi sizin sahneniz 


Göltürkbükü'nün lüks plaj kulüplerinde, sahil şeridi boy gösterebileceğiniz bir podyuma dönüşüyor. Göz alıcı mayonuzla şezlonga uzanır ya da bembeyaz kumsalda zarif elbisenizle yürürken kendinizi sahne ışıkları altındaymış gibi hissedeceksiniz. 
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HEIDI KLEIN 
LACOSTE 


Sportif şıklık 


Ortakent'te su sporu yaparken aynı zamanda şık görünmek zor değil. 
İster mayo ister ekipman ister aksesuar olsun, canlı renklerdeki 

bu sade ve fonksiyonel parçalarla kendinize duyduğunuz güven dışarıya yansıyacak. 
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CALVIN KLEİN 


Yalıkavak 
Deniz klasiği 


Yalıkavak Marina'da, denizci şıklığı asla modası geçmeyecek bir seçim. Mavi-beyaz çizgili giysinizi, kırmızı ruj, oje veya aksesuarla renklendirdiğiniz klasik bir görünüm deneyin. Zarif, rahat ve canlı. 


EMILI©O PUCCİ 
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KARL LAGERFELD 


Gümüşlük'ün o sakin atmosferinde huzur a (W” 

bulurken, üzerinizde de rahat giysiler il / b olmalı elbette. Yerel tarzı yansıtan, ince | ağ - uz 7 4 # A kumaştan, bol kesim, baskılı bir elbise ya 4 | İİ like 

veya pantolon, zahmetsiz bir şıklığın Z 

temel parçalarıdır. Hasır bir şapka ve çantayla görünümünüzü tamamlayabilir ya da kendinizi akışa bırakıp, en sevdiğiniz yazlık parçaları gönlünüze göre eşleştirebilirsiniz! 
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Bodrum yalnızca doğal güzelliğiyle bilinen bir kent değil. Aynı zamanda yaratıcılığın ve yeni fikirlerlerin merkezi. 
Kütüphaneler, kültürel merkezler ve zanaat projeleriyle parlayan 

bir sanat alanı. 
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YAZI: CHRIS DRUM-BERKAYA 


Yarımadada bulunan iki sürüş yolu, maceraseverlere 
Bodrum'un tapınaklar, krallar ve yıkılmış medeniyetlerle dolu tarihini keşfetme şansını tanıyor. 
Üstelik yol boyunca karşınıza çıkan ziyafet seçenekleri de cabası. 
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raba kullanmakla ilgili bir sıkıntınız yoksa odrum'daki turist 


yoğunluğundan nasibini almayan antik yerleşimleri ziyaret etmeniz son derece kolay. Bodrum Havalimanı'ndan Milas yönünde ilerlediğinizde, ormanlık tepelerle tarlalar arasında uzanan antik dünyayla karşılaşacaksınız. Yerel restoranlarda ya da yol kenarında vereceğiniz kısa molalarda, sıcakkanlı yöre halkından yerel lezzetler hakkında ipuçları edinmeniz de mümkün. 


Farklı günlerde takip edebileceğiniz iki tur alternatifi bulunuyor: 


EUROMOS'DAN IASSOS'A 
İlk turda, Antik Çağ'da Mylasa olarak bilinen Milas yakınlarındaki Euromos ve lassos kentlerini keşfedebilirsiniz. Arkeolojik çalışmaları kısmen tamamlanmış, zeytin ağaçları gölgesindeki bu büyüleyici yerlerin size anlatacağı çok hikâye var. 


Euromos'a ulaşmak için Milas'tan İzmir'e doğru 12 kilometre ilerleyin ve Kızılcakuyu köyünü geçtikten sonra Euromos yazan tabeladan sağa sapın. 


İngiliz arkeolog ve yazar George E. Bean, yolda ilerlerken ağaçların üzerinde size göz kırpan muhteşem antik sütunların 

“.. Anadolu'nun en iyi korunmuş yarım düzine tapınağından birini oluşturduğunu” yazar. 


Hâlâ ayakta duran on altı Korint başlıklı sütunuyla görkemli Zeus tapınağının zemininde yürüyün. 
Bazı arkeologlar, kimi sütunu yivsiz olan tapınağın hiçbir zaman tamamlanmadığını ve inşaatının 


bilinmeyen nedenlerden 

dolayı M.S. 2. yüzyılda, Roma İmparatoru Hadrian döneminde yarıda kesildiğini düşünmektedir. 
Kent surları, mezarlar ve yamaçtaki tiyatro kalıntıları, Antik Çağ'da Mylasa'dan sonra bölgenin en zengin ve güçlü 2. kenti olan Euromos'un hikâyesini tamamlar. 


Euromos'un ardından lassos Limanı'na hareket etme zamanı geldi. Milas yönünde, iki kilometre ilerleyin sonra Karakuyu köyüne doğru sapın ve vadinin verimli 


tarlalarının yanı sıra 27 kilometre giderek, antik sitenin yanında yer alan Kıyıkışlacık köyüne varın. 


Tassos, insanlığın savaş ve barışla geçen çalkantılı geçmişinde sayısız olaya tanıklık etmiş bir yer. Böyle olması da M.Ö. 3.000'lerden Orta Çağ'a dek işgaller yaşamış 

ve uğruna savaşlar yapılmış bir kent için son derece anlaşılabilir. 
1960 yılında İtalyan arkeolog 
ekiplerince başlatılan kazılarda Erken ve Orta Tunç Devirleri ile Minos, Miken, Helen ve görkemli 


Mi 


Euromos | 


2018 
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Roma ve Bizans dönemlerine ait buluntular keşfedildi. Kazılar, 

2015 yılından beri Selçuk 
Üniversitesinden Asuman Baldıran başkanlığında devam ediyor. 


Sağınızda küçük köy limanı, küçük burnun dibinde yer alan bekçi kulübesi (ile ineklerin) ve akropolün yanından geçtiğinizde, kendinizi farklı dönemlerin birbirine karıştığı kazı alanının ortasında bulacaksınız. 


Sağda, gerçek bir meclisteymiş gibi oturabileceğiniz ya da yan tünellerini, merdivenlerini ve 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yukarıdaki oturma alanlarını keşfedebileceğiniz Helenistik-Roma Bouleuterion'u (kent meclisi) yer alır. Solda ise, içerisinde Santorini'deki bir Tunç Devri patlamasından (M.Ö. 1650-1500) gelen volkanik külün bulunduğu, çok daha eski tarihli bir Geometrik Dönem (M.Ö. 900-700) mezarlığı keşfedilmiştir. Daha ileride, lassos'un arkasındaki tepelerde bulunan mermer ocaklarından elde ettiği zenginlikleri sergileyen, sıra dışı renk ve dokulardaki zarif mermer sütunlar dizisi göze çarpar. 
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Bir zamanlar balıkçı limanını koruyan liman kulesinin dokunaklı kalıntılarına giden dalgakıran 


boyunca yürüyün. Denize açılmaya devam eden yerel balıkçı teknelerinin, Büyük İskender'den, Güllük ve şimdilerde hava limanının bulunduğu körfezdeki sığ haliçlere ulaşmayı talep eden Tassoslularla aynı avın peşinde olması ne büyüleyici! 


“En yeni” bakımı Orta Çağ'da görmüş akropole doğru tırmanın. Ardından, kayaların etrafından dolanıp Artemis tapınağı alanına inin. 
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lassos'un tarihini iyice sindirdikten sonra balığa düşkünlükleri dillere destan olan Tassoslular gibi kıyıdaki restoranlardan birine kurulun ve taze balık ile salata eşliğinde günün yorgunluğunu atın. 


STRATONIKELA'DAN 
LAGINA'YA 

Milas'tan Yatağan'a uzanan geniş yol, Bodrum'a 75 kilometre mesafedeki Eskihisar köyü sapağıyla Stratonikeia kentine erişimi son derece kolaylaştırır. 


Hititlerin Atriya adını verdiği, Klasik Dönem'de (M.Ö. 5. ve 

4. yüzyıllarda) de Khrysaoris olarak bilinen kent, Seleukos hükümdarı I. Antiochus tarafından, eski üvey annesi ve daha sonra eşi olan Stratonike'ye ithafen Helenistik Dönem'de (M.Ö. 321-31) yeniden kuruldu ve Stratonikeia olarak adlandırıldı. 


Buraya ilk adımınızı attığınızda kendinizi, ulu bir çınar ağacının gölgesine sıralanmış masa ve sandalyeleri ile köhne kahvehanenin yer aldığı, eski bir Osmanlı köy meydanında bulacaksınız. 


Aslına uygun şekilde restore edilmiş, 1846 yapımı Osmanlı Şaban Ağa Camii ile 14-15. 
yüzyıllardan kalma Türk hamamları ise hiç de köhne durumda değildir. Burası, köylülerin büyük çoğunluğunun kömür madeninde çalışmak üzere büyük şehre göç etmesinden önce Eskihisar'ın eski köy meydanıydı. 


Köyün aksine günümüze dek ayakta kalmayı başarmış site ise tam bir cevher. İki yanına dizilmiş Osmanlı tarzı evlerin 


arasından antik sütun ve kalıntıların fırladığı taş döşeli sokak, nihayetinde eski Karia eyaletinin önde gelen kent devletlerinden Stratonikeia'nın ana kazı alanının etrafından dolaşacak şekilde ikiye ayrılır. 


1977'den beri Türk arkeolog ekiplerince özenle yapılan ve Bizans, Roma, Helenistik ile daha eski döneme ait pek çok eseri ortaya çıkaran 


kazılar, şimdilerde Pamukkale Üniversitesi'nden Bilal Söğüt'ün önderliğinde sürüyor. Söğüt, yazdığı makalelerde gladyatör eğitimi ve yarışmalarının yapıldığı spor alanının büyüklüğüne dayanarak Stratonikeia'yı “Gladyatörler Şehri” ilan ediyor. 


Stratonikeia bölgesinin tamamı, 


Geç Tunç Devri'nden (M.Ö. 1.500) -Antik kentin sınırları içindeki 


“ ! 


Stratonikeia 


.' 
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tarihi köy evlerinde ikamet etmeyi sürdüren dört aile ile- günümüze kadar kesintiye uğramadan iskân edilmiş ender yerleşim yerlerinden olduğu için UNESCO tarafından “deneme amaçlı" Dünya Mirası Alanı ilan edilmiş durumda. 


Yolun bir yanında uzanan Roma kent meclisi kalıntıları ile bir Osmanlı ağasının evinin yıkıntılarını aynı anda gezebilmek, Stratonikeia'nın yaşattığı eşsiz zevklerden biri. 


Stratonikeia'dan dokuz kilometre ileride, Antik Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının, Ay'ın ve 


e Stratonikei 
> Ni zammdn 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rüyaların tanrıçası olarak bilinen Hekate adına inşa edilen tapınağın bulunduğu Lagina antik kenti yer alıyor. Heybetli tapınak kalıntıları 1891-1893, yılları arasında, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kurucusu ve ilk müdürü olan Osman Hamdi Bey tarafından ortaya çıkarılmıştır. 
Osman Hamdi Bey'in Turgut Köyü'ndeki evi de küçük bir müzeye dönüştürülmüştür. 
Turgut Köyü, Yatağan-Milas 
yolundan Stratonikeia'ya 20 
kilometre uzaklıktadır. 


Stratonikeia'nın 13 kilometre ilerisindeki Bozüyük 


istikametinde, bu iki özel antik kenti ziyaret eden maceraperestleri ödüllendirmek için kurulmuş 

gibi duran, Pınarbaşı adında bir alabalık lokantası bulunuyor. Yıl boyunca soğuk kaynak sularıyla beslenen derenin kenarında 

daha genç örneklerinin de yetiştiği, 80o yıllık devasa bir çınar ağacının dibinde yer alan mekânın sahipleri, yıllar önce dere suyunun bir kısmını alabalık havuzlarına ve su kanallarına yönlendirmiş. Buraya vardığınızda, buz gibi dere suyunda ayaklarınızı dinlendirin ve leziz balığınızın tadını çıkarırken içinizdeki maceracıyı tebrik edin. 


.. Ul Ul nl ” 


Bodrum / Muğla / Türkiye 


| MİMARİ 


BODRUM 
MİMARLIK 


KÜTÜPHANESİ 


ir 


YÜKSELEN BİR r 


KOLEKSİYON 


uha Özkan'ın parlak mimarlık kariyeri, onu yalnızca dünyanın dört bir yanına götürmekle kalmadı, aynı zamanda uzun yıllar süren yolculuklarında kitaplar, belgeler, notlar ve dergilerle dolu, zengin bir hazine toplamasını sağladı. 
Özkan'ın emeklilik hayali ise 1964 
yılından beri ziyaret ettiği ve eşiyle hayatını birleştirdiği Bodrum'da, bu koleksiyonundan bir araştırma kütüphanesi yaratmaktı. 


Özkan, üç sene önce açtığı Bodrum Mimarlık Kütüphanesi'yle bu hayalini gerçeğe dönüştürmeyi başardı. Kütüphane, Bodrum'un mimariyle ilgilenen kitlesinin sıkça ziyaret edip hararetli tartışmalara giriştiği veya araştırma yapabildiği, özel bir alan hâline geldi. 


İki katlı bina, Türkçe, Fransızca, İngilizce, Arapça ile diğer dillerde kaleme alınmış mimari, şehir planlaması, tasarım ve dekoratif sanatlarla ilgili 10 bin civarında kitap ve 20 bine yakın sayıda belgeye ev sahipliği yapmakta. 
Tabii, müdavimlerin katıldığı sohbet ve tartışmalara da. 


Bodrum merkezde yer alan kütüphane binası, Özkan'ın altı sene 


önce satın aldığı kırmızı kiremitli, 


THE GULDE BODRUM 


İ 


> 


geleneksel 'sakız' tarzında bir ev. 
Geçtiğimiz yüzyılın başlarında, Bodrum belediye başkanı Sarıağaoğlu Ali Efendi'nin ikametgâh olarak kullandığı 

bu tarihi bina, bir ara Buğday adında bir vejetaryen restoranına da ev sahipliği yapmış. Ancak koruma kapsamında olduğundan onarım izni gerektiren bina, 

son zamanlarında kedi ve fare yuvasına dönüşmüş bir harabe durumundaymış. 


Bodrum taş mimarisi uzmanı “Şans” Ahmet Iğdırlıgil'in desteğini alan Özkan, binayı modernize ederek değiştirmiş. 
Tarihi yapıyı aslına uygun biçimde sağlamlaştırmak ve kitap raflarını duvarlara güvenli bir şekilde tutturmak için titiz bir çalışma gerçekleştiren Özkan ve Iğdırlıgil'in bu çabası, binanın Temmuz 2017'de yaşanan Bodrum depremini hasarsız atlatmasıyla kendini kanıtlamış. 


Özkan'ın gönüllü asistanlığı ile kütüphane yöneticiliğini bir 


arada yürüten doktora öğrencisi 


94 


SOSIHdI 


t 


mğ 


7 


Lİ 


Güven Erten, uluslararası üne sahip mimarların orijinal proje notlarını içeren ve araştırmacılar açısından hazine değeri taşıyan bir kaynağa ulaşabildiği için kendini çok şanslı hissettiğini söylüyor. 


Erten, “Böyle kapsamlı bir kütüphanenin sorumluluğunu üstlendiğim ve bu kültürel zenginliği insanlarla buluşturduğum için çok memnunum ;” diyor. 


Özkan'ın da mezun olduğu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Bodrum Mezunlar Derneği (BODTÜM) şu anda kütüphaneyi kullanan birkaç gruptan biri. Bodrum Mimarlık Kütüphanesi, şimdiden Bodrum sakinleri ve ilgili ziyaretçilerin sıkça uğradığı, Özkan'ın da sosyal toplantılarına zevkle başkanlık ettiği, akademik ve kültürel bir merkez hâline gelmiş bile. 


Pazartesi-Cuma 14:00-18:00 arası açık. Çarşı Mahallesi, Türkkuyusu Caddesi No.6o0, Bodrum; 

T: (0252) 316 42 43; www.bodrumarchitecturelibrary.org 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ai Bodrum, ılık bir kış mevsiminin ardından, adına ilham veren zeytin (Zai) ağaçlarının büyümesiyle ilk yazına merhaba diyor. 


Kasım 2017'de kapılarını halka açan, bu yeni nesil kütüphane ve kültürel mekân, Avenue alışveriş merkezi ile Bodrum yarımadasını boydan boya geçen ana yolun hemen arkasında yer alan, yeşil ve sakin bir vaha. 


Konacık ve Bitez'in tarihi zeytinlikleri birer birer betonlaşma kurbanı olurken, Zai Bodrum'da yaşamını sürdüren ağaçların yaprakları ise her geçen gün çoğalıyor. 
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Kapıdan içeri giren ziyaretçileri, bakımlı bahçe ile çelik ve cam kullanılarak genişletilmiş, iki taş binanın arasından geçen suyun yatıştırıcı manzarası karşılıyor. 


Güneşli bir akşamüstü, dışarı serpiştirilmiş masalarda ya da arka bahçedeki koltuklarda kahve eşliğinde kitabınızı okurken, eskiz yaparken veya sohbet ederken sakinliğin tadını çıkarabilirsiniz. 


Dünya ve Türk edebiyatından klasik eserleri bünyesinde barındıran kütüphanesinin koleksiyonu yalnızca edebiyatla sınırlı değil; tarihten psikolojiye, 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sosyal bilimlerden gastronomiye, tasarımdan sanata uzanan geniş seçkisinden beğendiğiniz kitapları dilerseniz ana salonda okuyabilir veya satın alabilirsiniz. 


Mekânın, sanatsever ziyaretçilerini leziz pastaları ve eşsiz manzarasıyla cezbedecek bir de kafesi bulunuyor. İçecek menüsü de bir 

o kadar zengin; demleme, filtre ve sifon kahvelerin yanı sıra sağlıklı bitkisel çay seçenekleri sizi bekliyor. 


İki uzun masasında oturup, dizüstü bilgisayarında sessizce çalışan, araştırma yapan veya kitap okuyan ziyaretçilerin tercihi olan “okuma odası”nın 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kendine özgü atmosferinin 

tadını çıkarmak için asma kata uğramayı unutmayın. Bu bölüm aynı zamanda, Türkiye'nin ünlü sanat koleksiyoncuları arasında yer alan Büyükkuşoğlu ailesine ait çok sayıda değerli sanat kitabından oluşan bir “salt okunur” koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. 


Derya Büyükkuşoğlu ile ekibinin, sanat ve edebiyat sevgisinin paylaşıldığı bir vaha oluşturma fikriyle hayata geçirdiği Zai, edebiyat söyleşileri ve imza günlerinden özel film gösterimlerine uzanan daha 

da kapsamlı projelerle, seçkin bir sanat merkezi olma yolunda canla başla çalışmalarını sürdürüyor. 


Bodrum yarımadası sakinlerinin büyük ihtiyaç duyduğu, kapsamlı ve modem bir kültür alanı yaratmak için yola koyulan Zai Bodrum, kendine şimdiden kurucularının “oku, dinle, izle” düsturunu takip etmeye gönüllü bir kitle oluşturdu bile. 


Pazartesileri hariç, her gün 10:00-20:00 arası açık. Halide Edip Adıvar Caddesi No:7, Bodrum; 

T: (0252) 319 18 88; www.zaibodrum.com 


ük misafirler kabul edilmiyor. 
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Chili-Out Festival 


DATÇA TİYATRO 
FESTİVALİ 


15-18 Temmuz 

Datça Amfi Tiyatrosu ile yakınındaki açık alanlarda düzenlenen yeni tiyatro festivali, tiyatro gösterileri, atölye çalışmaları, söyleşiler ve eğlenceyi bir çatı altında toplayarak, tiyatroseverleri, seyirci olmaktan çıkıp tiyatro sanatıyla sohbet etmeye davet ediyor. 
www.datcatiyatrofestivali.com 


TANGO FESTİVALİ 


27 Haziran-1 Temmuz 

Bu festival, aralıksız çalan milonga (Arjantin ve Uruguay kökenli müzik türü), Dj setleri ve dört yıldızlı otel konaklaması imkânıyla tangoya olan tutkunuzu dansa kaldırmayı 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hedefliyor. Serhat Onuk ve Berna Külahçı, Erdal Atik, 

Ece Gözmen gibi maestrolar Bodrum'da bir araya gelerek atölye çalışmaları ile unutulmaz performanslara imza atıyor. 
www.summertangofest.com 


ELEMENTAL SOUND 
FESTİVALİ 


14 Temmuz 

Ateş, su, hava ve topraktan oluşan doğal elementlere 

dayalı bir konseptle tasarlanan festival, David August, HVOB, Unders, Light in Babylon ve pek çok sanatçının sahne alacağı, doğayla iç içe bir müzik günü vadediyor. Festival, müziğin yanı sıra yoga, meditasyon, bitki yetiştiriciliği gibi konularda atölye çalışmalarına da yer veriyor. 
www.elementalsoundfestival.com 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Bodrum'daki etkinlikleri kaçırmamak için www.theguidebodrum.com'daki etkinlik sayfalarımızı ve Instagram hesabımızı takipte kalın. 


CHILL-OUT MÜZİK 
FESTİVALİ 


20-21 Temmuz 

2006'dan beri organize edilen Chill-Out Müzik Festivali, artık İstanbul dışına taşarak, Çeşme 


ve Bodrum'da da düzenleniyor. 


Etkinliğin iki güne yayılan Bodrum ayağında, Chaim, LUM, Mira, Chris Schwarzwâlder, Stavroz ve Viken Arman gibi sanatçılarla gece gündüz aralıksız sürecek elektronik ve house müzik keyfi sizi bekliyor. 
www.chilloutfest.com 


WHITE PARTY 


21 Temmuz 

Bodrum yazına saygı duruşu niteliği taşıyan Nikki Beach'in geleneksel yaz partisinde, beyaz dışında hiçbir renk giymemeniz gerektiğini unutmayın. 
www.nikkibeach.com 


” 


Elemental Sound Festival David Augustü 


ÇEŞİTLİ MEKÂNLAR 

4-8 Ağustos 

Önceki yıllarda D-Marin 

Klasik Müzik Festivali olarak adlandırılan Bodrum Müzik Festivali, Bodrum'un en 

köklü müzik etkinliği olmayı sürdürüyor. Klasik müziği konser salonlarından deniz kenarındaki mekânlara taşıyan bu özel etkinlikte, canlı performansların yanı sıra film gösterimleri, atölye 


çalışmaları ve yemek pişirme sanatı etkinlikleri yer alıyor. 
www.bodrummuzikfestivali.com 


ÇEŞİTLİ MEKÂNLAR 

1-8 Eylül 

Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla Bodrum Caz Derneği tarafından düzenlenen ve 

gerek Bodrum gerek Türkiye'de turizmi, cazı ve sanatı tanıtmayı amaçlayan Bodrum Caz Festivali bu yıl iki yaşında. Çeşitli mekânlarda gerçekleşmesi planlanan etkinlik, kapsamındaki oteller, restoranlar ile yayınları Bodrumlular ve Bodrum ziyaretçileriyle bir araya getiriyor. www.bodrumcazfest.org 


22-27 Ekim 

ERA Bodrum Yelken Kulübü tarafından 1989'dan beri her yıl düzenlenen The Bodrum Cup, Türkiye'nin en ünlü yelken yarışı olma özelliğini sürdürüyor. 
Denizciler, Yalıkavak sahilden Kissebükü koyuna kadar farklı rotalarda gulet, tirhandil, mozaik ve kruvazör kategorilerinde yarışırken, konuklar da yarış yatlarına binip yelken heyecanını deneyimleme imkânı buluyor. 
www.bodrumcup.com 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DİBEKLİHAN 

Doğa, sanat ve eğlencenin iç içe geçtiği Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde, yıl boyunca düzenlenen resim, fotoğraf ve heykel sergilerinin yanı sıra sanatsal buluşmalar ile yaz akşamlarında film gösterimleri de gerçekleştiriliyor. 
www.dibeklihan.com 


BODRUM AMFİTİYATROSU Kısaca Amfitiyatro olarak da bilinen Bodrum Antik Tiyatrosu, açık hava müzesi olmasının yanı sıra konser ve festivallere sıkça ev sahipliği yapan, muhteşem bir mekân. En son Türk pop yıldızı Sıla ve Romen elektronik müzik şarkıcısı Inna'nın konserlerinin yer aldığı bu eşsiz ortamı mutlaka deneyimleriniz 


arasına katın. biletix.com 


MARINA YACHT CLUB 

Bu yazın haftalık canlı müzik programı: Pazar ve pazartesi günleri Zafer Çebi Orkestrası ile Fatih Erkoç, perşembe günleri Diptonik ile Evrim Özkaynak, cuma günleri Maya Azucena ve cumartesi günleri Carlton |. Smith ile birlikte Burcu 


Durmaz. ©marinayachtclub 


OFF GÜMÜŞLÜK 

Gümüşlük'ün eğlence merkezlerinden biri olan Off, Jehan Barbur, Sattas, Nükhet Duru gibi nitelikli sanatçıların yer aldığı müzik etkinlikleri düzenliyor. Detaylı bilgi için Off Gümüşlük Facebook sayfasını 


ziyaret edin. 


2018 


pt 


e 


— THEGUIDE BODRUM 


“Tarihi 


EN 


BODRUM md ii. > elik 
EN AZ DOĞAL GÜZELLİKLERİ Şo öz ARALAR ai GİZLİ “MN 
KALMIŞ HAZİNELERİ 4 e e KEŞFETME AYRICALIĞINI . ve e ç 
« e * * 
va: onsotsenan Mw 
Kw Xl l 5 te. 
; e 
3 MW . SE: k va K 
Z. Ge r ii 


SA pi: 


e ağ 


4 Bodrum'un 
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odrum yarımadasının tarihi ne kadar eskiye dayanıyor? 5.000 yıldan 


fazla! 1991 yılında Gündoğan'daki 'nı inceleyen arkeologlar, Kalkolitik (Bakır-Taş) çağdan kalma (M.Ö. 
5.000 - 3.000) boyalı seramikten çömlek ve kavanozlar ile bir taş balta buldu. Bu keşif, Batı Anadolu'da nadiren rastlanan Kalkolitik mağara yerleşmesinin bir örneği olması bakımından önemlidir. Bronz Çağı (M.Ö. 
3.000-1.200) ise Anadolu'da bakır-kalay alaşımlı aletler ve bronz silahların yapıldığı aktif bir dönemdi. Yarımadada ayrıca, M.Ö. 
1.400-1.200 yıllarına ait, geç Bronz Çağı Miken mezarları bulundu. 


M.Ö. 1.000 yılı civarındaki 

Truva Savaşları'ndan sonra yaşanan göçlerde, Yunanistan 

ve Ege Adaları'ndan gelen Dorlar, körfezde bulunan küçük adada adını verdikleri bir yerleşim kurdu. 
Dorlar, iç kısımlarda yaşayan 


ve M.Ö. 4oo'lere kadar kendi kimliklerini koruyan Karyalı ve Leleg kavimleri ile birlikte yaşamlarını sürdürdü. 


Lelegler, kendilerine ait bir yöntem kullanarak kuru taş duvarlarla sekiz ayrı tepe üzerine inşa ettikleri yerleşim birimlerinde yaşamaktaydı. Leleglere ait 

olduğu bilinen ve günümüzde 


lesi İİ 


Leleg Yolu 


Konacık tepelerinde yer alan Antik Kenti, görülmeye 

değer tarihi noktalardan biridir. 
Diğer antik tepe yerleşimleri arasında, Alazeytin ve Çiftlik köyleri üzerindeki Syangela ve Theangela, Gürece üstlerindeki Telmissos ile Bağla sırtlarındaki Termera yer alır. Günümüzde, bu antik sitelere ait yapı ve duvar kalıntıları hâlâ yol boyunca uzanmakta; hatta, 

yakınındaki bazı yollar, yürüyebileceğiniz ve bölgenin o zamanki hâlini gözünüzde canlandırılabileceğiniz kadar iyi durumdadır. 


Karyalılar ise, Bafa Gölü'nün bulunduğu Menderes Vadisi'nden Dalyan'daki antik Kaunos kentine kadar uzanan Karya bölgesine ismini veren antik halktır. Homeros, paralı asker olarak bilinen Karyalıların, Truvalıların müttefiki olarak savaştığını anlatır. Halikarnassos da -Karya kentlerinin, Kral Karun'un ölümüne dek merkezi Sardis'te bulunan Kuzey Lidya Krallığı'nın 
kontrolünde olduğu- M.Ö. 700 
ile 500 yılları arasında İyonlar'ın müttefikiydi. 
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8 Herodotus, Artemisia Il, Mausolos 


Bodrum Kalesi surlarının yanı başında, Halikarnassos'un üç ünlü antik figürünün heykeli bulunur: 

, kız kardeşi ve karısı TI. Artemisia ile bize bölgenin daha önceki tarihini aktaran ve tarihin babası olarak bilinen yazar 

(M.Ö. 484-425). 


Lidyalılar iledönemin “süper güçleri” olan Atinalılar ve Persler arasındaki mücadelelerin sonunda, Karyalılar Pers hükümdarlığı 

altına girdi ve yerli halk arasından atanan satraplar (valiler) tarafından yönetilmeye başlandı. Mylasa'lı (şimdiki Milas) Hyssaldomos olarak bilinen ilk satrapın yerine, M.Ö. 
392 yılında oğlu Hekatomnos 
geldi. M.Ö. 377'de iktidara gelen 
Hekatomnos'un oğlu 5 
bölgenin merkezini Halikarnassos'a taşıdı ve Helenistik tarzda, çok kapsamlı bir yeniden yapılanma projesi başlattı. 
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Bu program kapsamında, (bugünkü 
Gümüşlük) ve Doğu Syangela dışı haricindeki yarımada nüfusu zorla Halikarnassos'a yerleştirildi. Mausolos, Bodrum Kalesi arkeolojik kazılarında kalıntısı keşfedilen bir de saray inşa ettirmişti. 
Günümüzde Mausolos'un şehir surlarının parçaları, antik tiyatro çevresindeki Göktepe'de görülebilir. 


Şehrin en etkileyici bölümü ise, şehre açılan iki kapıdan biri olan ve restore edilen 


dır. 


Bodrum'un öne çıkan bir diğer tarihi yapısı da 10.000 kişilik kapasiteli 'dur. 
Roma İmparatorluğu döneminde değişikliğe gidilmiş olmasına rağmen, Anadolu'nun en eski 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tiyatrolarından biridir ve Bodrum yaz konserlerine ev sahipliği yaptığı günümüzde bile 3.500 
kişiyi ağırlayabilmektir. 


Mausolos kendisi için, zamanının en iyi heykeltıraşlarını görevlendirdiği bir anıtmezar inşa ettirmeye başlamıştı. 
Ancak, iktidarda kaldığı 24 yılın ardından hayatını kaybedince olarak bilinen, beş katlı devasa yapıyı, kız kardeşi ve karısı 11. Artemisia tamamladı. Kraliçe, üç sene sonra kocası Mausolos'un yanına gömüldü. Antik Dünya'nın yedi harikasından biri olarak tanınan yapıt, dünya literatürüne de “mozole” (anıtmezar) sözcüğünü kazandırmıştır. Burada bulunan müze ve kazı alanı, Halikarnassos şehrinin zirvede olduğu dönemin ihtişamını gözümüzde canlandırmamıza olanak sağlar. 
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Artemisia'nın ölümünden 

sonra, iktidar ardı ardına erkek kardeşlerine geçti. M.Ö. 3441e, Büyük İskender liderliğindeki güçlü Makedon ordusu şehrin kapısına dayandı. Şehir, kuşatma altında amansız bir mücadele vererek, Büyük İskender'e tek yenilgisini yaşatmaya yaklaştıysa da Myndos Kapısı'nda yapılan son çarpışma kaybedilince kent talan edildi ve mozole haricindeki yapılar yıkıma uğradı. İskender, Halikarnossos ile Karya'yı, Mausolos'un sağlığında ülkeden sürdüğü, en küçük kız kardeşi 


<< Eklisia B# 
< Van a 


m 


Ada'ya verdi. 1989 yılında yapılan bir kazı çalışmasında bulunan, iskelet ile altın taç içeren mezarın Ada'ya ait olduğu sanılmaktadır. 
Bodrum Müzesi'nin bir salonu, Ada'nın restore edilmiş süs eşyaları, lahdi ve gerçek boyutlu bir maketine ayrılmıştır. 


Büyük İskender'in yağmasından sonra bir daha kendini toparlayamayan kent, Roma İmparatorluğunun Asya eyaletine dâhil olunca bağımsızlığını yitirdi ve Roma'nın giriştiği çeşitli savaşlardan olumsuz şekilde 


103 


etkilendi. M.Ö. 46'da Rodos yakınlarındaki Marcus Antonius ve Kleopatra ile savaşmak üzere yola çıkan Brütüs ve Cassius'un donanması, Myndos-Gümüşlük limanına uğramıştı. Daha sonra bir Roma-Bizans limanı ve kenti olan Myndos'tan, sualtında kalan liman duvarları ve taş pilon ile mermer sütunlar dışında günümüze ulaşabilen fazla yapı yoktur. 


M.S. 100'den itibaren, Roma İmparatorluğu'nun himayesinde barışçıl bir süreç geçiren 

kent, Hristiyanlığın resmi din olarak kabulünün ardından Afrodisyas'taki piskoposluk tarafından yönetildi. 4. ve 6. 
yüzyıllar arasında Aspat dağının eteklerinde Bizans liman kasabası Strobilos kuruldu. Bu dönemde, Kos ve lassos ile Heraklia'nın keşiş manastırları arasında büyük miktarda hacı trafiği yaşandığı düşünülmektedir. Yapılan kazı çalışmalarında, bu çağa ait en az bir şapel bulunmuştur. 


7. yüzyıldaki Arap akınının ardından, Bizanslılar 11. 

yüzyıla kadar yönetimde kaldı. 
Daha sonra, Türk boylarının Anadolu'ya yerleşmesi ve Menteşe beyliklerinin Halikarnassos'u ele geçirmesi sonucunda, Bodrum Kalesi'nin yanına küçük bir Türk kalesi inşa edildi. 1.500 yıl boyunca ayakta kalmayı başaran Mozole, 13. 
yüzyılda meydana gelen şiddetli depremde yok olunca, şövalyeler yıkıntıya ait taşları Bodrum Kalesi'nin yapımında kullanmıştı. 
Kale duvarlarına yakından bakıldığında, farklı mermer parçalar ve günümüzde hâlâ ziyaret edilebilen Koyunbaba taş ocağından Mozole için özel olarak çıkarılan yeşil andezit blokları görülebilmektedir. 
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Osmanlı Türkleri, Bodrum'a yerleşim yerleri, camiler ve günümüzde gece kulübü olarak kullanılan bir Han inşa etti. Osmanlı Dönemi'ne ait en önemli yapıt ise, alçak taş duvar ile Milta Marina'nın içinde yer alan ve şimdilerde 

sanat galerisi olarak kullanılan 
Osmanlı Kulesi'dir. Bu kule, 1770 
yılındaki Rus saldırısında Çeşme'de kaybedilen Osmanlı donanmasını yenileyen tersaneleri korumak için yapılmıştı. Marina'nın bahçesinde yer alan küçük mezarlıkta, 

Osmanlı Dönemi'ne ait pek çok mezar görmek mümkündür. Aynı dönemlerde, Liman Meydanı'nda bulunan (1723) Eski Camii ve zarif Tepecik Camii (1737) inşa edildi. 
Bir zamanlar “Paşa'nın evi? olarak bilinen ve Bodrum Limanı'nda yer alan özel mülk ise, 7o'lerden go'lara kadar burada dünyaca ünlü konuklarını ağırlayıp turizmin büyümesine katkıda bulunan, Atlantic Records'ın kurucusu Ahmet Ertegün tarafından restore ettirilmiştir. 


le 
8 Halikarnas Mozolesi 8 
A m 
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Bizans ve Osmanlı dönemlerinde, Rum Ortodokslarının inşa ettirdiği şapeller de yarımadanın önemli tarihi yapıları 

arasındadır. Bunların başlıcaları, Gümüşlük'teki Eklisia, Kadıkalesi Şapeli ve Bitez bağındaki Gara Şapeli'dir. 


Bodrum Kalesi, Bodrum'un en önemli simgelerindendir 

ve hemen önünde yer alan 

tarihi evler ile Bodrum'un güzel koylarına ağırbaşlılık katar. 
Kutsal Topraklar ve Kudüs'e gidip gelen Batı Avrupalı Hristiyan hacıları korumak için 1406'da inşa edilen ve 'Aziz Petrus Kalesi” olarak da bilinen yapı, 
1523 yılına kadar Tapınak 
Şövalyelerinin yönetiminde kaldı. Eskiden “Mesy” olarak bilinen bölgenin adı, şövalyeler tarafından “Petrium' olarak değiştirilmiş ve bu isim de Osmanlı zamanında “Bodrum'a dönüşmüştür. 1523'te kalenin anahtarını Osmanlılara teslim 


eden şövalyeler, imparatorluğun sınırlarını genişletmekte olan Sultan Süleyman tarafından sağlanan güvenli geçiş imkânıyla, zarar görmeden Malta'ya döndü. 


Bodrum Kalesi, şehrin geçmişle günümüz arasındaki en somut bağlantısıdır. 1915 yılına kadar Osmanlı kalesi ve hapishane olarak kullanılan yapı, 1. Dünya Savaşı sırasında bir Fransız savaş gemisi tarafından bombalanınca ağır hasar gördü. 


Bodrum'da henüz turizm patlamasının yaşanmadığı, 

bölge halkının tarım ve denizcilikle geçindiği Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk günlerinde, taş yel değirmenleri ile mandalina ve zeytin ağacı bahçelerine 

daha büyük evler inşa edilmeye başlandı. Restore edilen Bodrum Kalesi de 1964'te Bodrum Müzesi olarak halka açıldı. 


Kentin denizcilik tarihi, “Halikarnas Balıkçısı” takma adıyla Bodrum'la özdeşleşen 

Türk yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın kişisel eşyalarının da sergilendiği Bodrum Denizcilik Müzesi'nde anlatılır. Kabaağaçlı'nın kitap ve makaleleri, kent tarihinin geniş kitlelerce tanınmasına katkıda bulunarak Bodrum'un önemli bir turizm bölgesine dönüşmesine önayak oldu. 


Kabaağaçlı'nın o ünlü sözü, Bodrum girişinde turistleri âdeta uyarırcasına karşılar: “Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin, sanma ki geldiğin gibi gideceksin, senden öncekiler de böyleydiler, akıllarını Bodrum'da bırakıp gittiler.” 


Kaliteli baskıya ofisinizin konforunda ulaşın. 


TASARIMINIZ YOKSA 
DERT ETMEYİN... 


Yeni nesil matbaayı deneyimlemeniz için büyük fırsat! 


9620 indirim kodunuz: 


9620 indirim kodu 01.09.2018 tarihine kadar geçerlidir. 


Kendi .6ONM 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ir şehrin binaları, sokakları ve kültürü, oranın günümüzdeki sakinlerini 


yansıttığı kadar, bir zamanlar orada yaşayan insanlar hakkında da çok şey söyler. Geniş bir alana yayılan Muğla ili de böyle bir yerdir. Buram buram tarih kokan kent merkezinde dolaşmak, Ege'nin bu kısmıyla ilgilenen Tarihi, mimarisi ve kültürüyle Anadolu'yu herkesin gezi listesinde olmalı, 


ciddi anlamda deneyimlemek isteyen | | Bodrum, Marmaris, Fethiye 


herkes, Muğla'nın tarihi şehir merkezinde mutlaka bir gün geçirmeli. 


gibi popüler tatil ilçeleri her yıl yerli yabancı turistlerin akınına uğrarken, kaç kişi Muğla şehir merkezine uğruyor? Burası, 


YAZAN: JANE AKATAY bölgeye gelen ziyaretçiler için gizemini koruyan bir nokta 


olmayı sürdürüyor. 


THE GULDE BODRUM 106 


Aslında Muğla, binlerce öğrenciye sahip bir üniversitesi olan, son derece canlı ve ilgi çekici bir şehir. 
Ayrıca, tarihi yapıları ve kültürel zenginlikleriyle dikkate değer 

bir geçmişi de var. Tüm bunların bileşimi, Anadolu'nun kimliğini ve özgünlüğünü koruyan, dinamik ve modern atmosferli, kendine özgü bir kent meydana getiriyor. 


Mobolla'dan Muğla'ya 


Şehre dair en eski kalıntılar, M.Ö. 6. yüzyıl civarında kurulmuş, Karya medeniyetine ait bir ticaret yerleşkesi olan “Mobolla” kentinden kalma. 
Kentin günümüze kadar ulaşan az sayıdaki kalıntısı, şehre tepeden bakan Asar Dağı'nın eteklerinde bulunuyor. Yüzyıllar boyunca, şehrin ismi önce Mogla'ya, sonra Mogpola'ya ve en sonunda da Muğla'ya dönüşmüş. 


Günümüz Muğlassı, güneybatı Anadolu'da tarihi anlamda önemi olan Menteşe mevkisinde bulunuyor. Menteşe, Oğuz Türkleri tarafından 13. yüzyılın ikinci yarısında kurulan Anadolu beyliklerinden biriydi. 

Muğla, Osmanlı yönetimine geçmesinin ardından 15. yüzyılda Menteşe Sancağı'nın il merkezi olunca hem Müslüman hem Hristiyan nüfusun yoğunlaştığı bir kent hâline geldi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Yunanistan ile Türkiye arasında karşılıklı nüfus değişimi yapıldığı sırada, bölge yoğun bir göç hareketliliği yaşadı. 
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında da geniş bir alana yayılan Muğla iline dönüştü. 


Muğla, Anadolu'nun yaylacılıkla uğraşan ve hayvanlarını mevsim boyunca otlaklarda gezdiren 


Yörük halkı açısından önemli bir bölgedir. Günümüzde çoğu yerleşik yaşama geçmiş olsa 

da Yörük halkının gelenekleri Muğla'da hâlâ etkisini hissettirir. 


Batı Anadolu'nun halk kahramanları olarak görülen 

ve Türk bağımsızlık savaşında Atatürk'le birlikte milli mücadeleye katılan Zeybek veya Efeler de Muğla'nın kültürüne ayrı bir zenginlik katar. 

Efeler, yatağan adı verilen kavisli kılıç, işlemeli başlıkla tamamlanan geleneksel kostümleri ve ağır hareketlerle 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oynanan, etkileyici halk dansıyla da meşhurdur. 


Engebeli dağları ve deniz seviyesinden 670 metre yüksekte bulunan yaylalarıyla, Muğla toprakları yeşil ve verimlidir. Yaz aylarında bile bunaltmayan iklimi, taze ve temiz bir hava sunar. 
Türkiye'nin diğer kent merkezleri ile karşılaştırıldığında küçük görünmesi sizi yanıltmasın; ağaçların gölgeleri altında rahatça yürüyerek keşfe çıkabileceğiniz sokaklarda, serinletici içkiler veya bir bardak çay eşliğinde dinlenebileceğiniz bolca yer bulunuyor. 
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CUMHURİYET MEYDANI: Tam kalbinde Atatürk heykeli bulunan bu heybetli meydanı, Valilik ofisi dâhil olmak üzere, Cumhuriyet'in ilk günlerinden kalma etkileyici binalar çevreler. 


MELSA: Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen bu etnik ürünler dükkanında, bölge halkı tarafından dokunan pamuklu kumaş türü olan dastardan yapılmış giysi ve diğer 


ürünler satılıyor. 


YAĞCILAR HAN: 18. yüzyıldan kalma ve restore edilmiş 

han, tarihi dokusu ve ahşap korkulukların üzerine serilmiş renkli kilimleriyle çay içmenin keyfini çıkarabileceğiniz keyifli bir 


atmosfer sunar. 


ZAHİRE PAZARI: Özenle restore edilmiş tarihi binalarla çevrili bu özel pazar yeri, günümüzde sanatçılar ve zanaatkârlar tarafından kullanılıyor. Merkezinde ise bir çay bahçesi bulunuyor. 
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MUĞLA ŞEHİR TURU 


ULU CAMİİ: Şehrin en büyük 
camisi olan Ulu Camii, 1344 
yılında İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır. Büyük bir bölümü 
19. yüzyılda yeniden inşa edilmiş olsa da minaresi ilk hâlini korumaktadır. 


ARASTA: Küçük dükkan 

ve atölyeleriyle bu açık hava çarşısı, sarmaşıklara bürünmüş, karakteristik yapılarla dolu. 

Dar sokaklarında dolaşırken kendinizi zamanda yolculuğa 


çıkmış gibi hissedeceksiniz. 


Yağcılar Ha 


ME EE 
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KURŞUNLU CAMİİ: 1493 
yılında Menteşe beylerinden 


Esseyyid Şucâeddin tarafından medrese olarak inşa edilen cami, son derece zarif bir mimariye sahiptir. Adını kurşun kaplı kubbesinden alan camide bulunan gemi ve bitki bezemeleri, bu tarihi ve kutsal yapıyı sanatsal açıdan 

da Muğla'nın en gurur verici yerlerinden biri hâline getirir. 


MENTEŞE BELEDİYESİ 
KÜLTÜR EVİ: Kapalı balkonu, cumbalı pencereleriyle Türk 

ve Rum tarzı mimari unsurları birleştiren evin, orijinaline uygun biçimde dekore edilmiş odalarında Muğla'nın tarihini sergileyen bir müze ve küçük 

bir kafe bulunuyor. Dönemin diğer evleri gibi, hayat adı verilen büyük bir salonu bulunan yapının odaları da oyma işiyle bezenmiş ahşap tavanlara sahip. 


SAATLİ KULE: 1895 yılında, Muğla'nın ilk belediye başkanı Hacı Kadızade Süleyman Efendi ve eşi Pembe Ana tarafından, 


dönemin ünlü zanaatkârlarından Rum üstat Filivarus'a yaptırılan bu ilginç kule, Arasta'nın önemli yapılarındandır. 


ŞEYH CAMİİ: Bu cami 1565 
yılında Şeyh Bedrettin tarafından yaptırılmıştır. Birkaç kez restorasyon gören ve minaresi 
19. yüzyılın başlarında eklenen caminin içi, bölgedeki diğer camiler gibi son derece özenli 


şekilde dekore edilmiştir. 


MUĞLA YÖRÜK OBALARI DERNEĞİ: Yörük müzesi ve 

çay bahçesi içeren bu eski Rum evinde, bazen geleneksel şapkaları ile sarı renkli atkılarını takmış Yörük erkekleri görülebilir. 


İSKENDER ALPER 
KÜLTÜR MERKEZİ: 

Daha önce Konakaltı Hanı olarak adlandırılan kültür merkezi, Asar Tepesi'nin çarpıcı manzarasına karşı konumlanmıştır. Menteşe Belediyesi bu yenilenmiş hanı sergiler, toplantılar ve kültürel etkinlikler için kullanıyor. 


MUĞLA MÜZESİ: Muğla'nın yerel yönetim binaları ile aynı meydanda bulunan müzenin etnografik bölümü, bölgenin birçok geçmiş uygarlığından kesitler sunar. Doğal tarih bölümünde ise, Özlüce köyündeki arkeolojik kazılarda bulunan, 9g milyon yıl öncesine ait fosiller yer alır. 


SABURHANE: Kültürel koruma altına alınmış bu yerleşim alanının sessiz, dar sokaklarında çıkacağınız bir gezinti, kasabanın 


eski günlerini hayal etmeniz için harika bir fırsat sunar. Beyaz badanalı duvarların çevrelediği, iki katlı evlerin çift kanatlı sokak kapıları özel avlulara açılır. Ayrıca, evlerin kırmızı kiremit döşeli çatılarında, rüzgârı saptırmak için, yine kiremit kaplı, benzersiz “Muğla” bacaları bulunur. 


ASAR TEPESİ: Enerjisine güvenen ziyaretçiler, kent ve çevresindeki ovadan muhteşem manzaralar sunan ve bölge halkı tarafından Masa Dağı olarak da bilinen Asar 


Tepesi'ne mutlaka tırmanmalı. 


Bölgenin neredeyse tamamını kapsayan otobüs seferleri ve mükemmel yol ağı sayesinde, Muğla'da ulaşım son derece kolay. 
Şehre özel aracınızla geldiyseniz, yürüyerek kolayca gezebileceğiniz kent merkezini turlamak için aracınızı civardaki otoparklardan birine bırakıp yürüyebilirsiniz. 


EE m al 
DE EE Saatli kule | 


MİKTARDAN ZİYADE 
BODRUM'U TEMSİL 
ETMEYE YARAŞAN, 


KALİTELİ ÜRÜNLER 
ÜRETMEK 
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ŞU AN IÇİN ÖNCELİĞİMİZ, Eş 


HO 


KARAOVA VADİSİNDE 
ÜZÜM BAĞI HAYALLERİ 


BODRUM YARIMADASINDA HIZLA BÜYÜYEN 


KALİTELİ ŞARAP VE YEMEK TRENDİNİN ÖNCÜLERİYLE 


TANIŞIN. YEREL TATLARLA TATİLİNİZİ BAŞKA BİR 


BOYUTA TAŞIMAYA HAZIR MISINIZ? 


üvercinlik sahilinden uzaklaştığınızda, kendinizi üzüm bağları 


ve çiftliklerin uzandığı bir vadide bulacaksınız; Bodrum iklimini yalnızca güneşin parıldadığı anlarda değil, yağmurun getirdikleriyle de seven, çalışkan insanların bulunduğu bambaşka bir cennette. 


Yarımadanın doğusunda yer 

alan Kızılağaç köyünün yemyeşil incir ve zeytin bahçelerinden geçerek, Çamlık ve Pınarlıbelen'in çam ormanı kaplı tepelerinden kuzeydoğuya ilerleyin. Mumcular köyünü arkanızda bırakıp Çömlekçi ve Dörttepe köylerine doğru yola devam edin. Etrafta herhangi bir ipucu görmeseniz de Bodrum'un zengin kültüründen doğan şarap üretimi ve kaliteli yemek trendiyle günden güne ün kazanmaya başlayan bölgesine vardınız bile. 


BİR EMEKLİLİK PLANI Vinbodrum markasını üreten Bodrum Şarapçılık'ın mütevazı evi, yemyeşil ve huzurlu Kızılağaç'ın, Karaova vadisine bakan yamacında bulunuyor. 
Füsun - Erhan Yürüt çifti ve kızları Duygu'nun içten tavırlarıyla karşılandığınız bağa adımınızı 


Erhan & Füsun Yürüt j 


atar atmaz temiz bahçelerin ve özenle bakılan üzüm bağının, yaptığı işi seven, tutkulu insanların elinden çıktığını hemen anlıyorsunuz. 


Terasta yer alan geniş masaya buyur edilmeden önce, üretim sürecinin merkezi durumundaki bodrum katında hızlı bir tura çıkıyoruz. Parlak çelik fıçıların yanı sıra, dinlenen şarabın olgunlaşma durumunu ölçen termometreler ve diğer aygıtlar uzanıyor. Fıçıların üzerinde, dolum tarihi ve üzümlerin 


m 


YAZI: CHRIS DRUM BERKAYA FOTOGRAFLAR: 
MERVE GÖRAL & ÖMER DOĞAN 


kaynağı ve türünü belirten özenli etiketler göze çarpıyor. Bağ, az miktarda karışım şarap üretse de Macar meşesinden yapılma özel fıçıların çoğunda, tek çeşit üzümden üretilen ve etrafa harika aromalar yayan şaraplar dinlenmekte. 


Yürüt ailesinin şarapçılık macerası, 2003 yılında Ankara'da, amatör şarap ve bağcılık meraklılarının gurme kulübüne katılmalarıyla başlamış. Ev yapımı şarap üretimini öğrenen Yürüt çifti, kısa süre sonra kendi bağını kurmayı arzu etmiş. 
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Bodrum'a duydukları derin bağ, yerel bir estetik taşıyan, benzersiz şişe etiketlerini tasarlaması için her yıl farklı bir sanatçıyla işbirliği yapmalarından da anlaşılıyor. 


Şansımıza, Yürüt ailesinin bu kalite arayışını yerinde test etme imkânımız da var. Vinbodrum, on beş kişilik bir grubu -yaz aylarında terasta, kışın ise odun sobasının yanında- ağırlayacak kapasitede bir kafeye sahip. Burada, hafif yemekler ile tadım tabaklarının yanı sıra brunch, öğle veya akşam yemeği servis ediliyor. 


Duygu, Bodrum'un Karaova vadisinde oluşturdukları bu aile bağında, benzer nitelikteki Trakya Bağları ve Urla Üzüm Bağları'nın başarısından ilham aldığını belirtiyor. 


Vinbodrum 


Ailenin, yer olarak Kızılağaç'ı türü üzümlerin yanı sıra son beş seçmesinin tek nedeni, vadi ve yıldır, tedarikçi bağlarla da kendi tepelerin kendine özgü mikroiklimi (o markalarının üretimini destekleyen değilmiş; aynı zamanda Erhan sağlam bir ağ oluşturmuşlar. 


Yürüt'ün de belirttiği gibi, “sinerji” de bu seçimde büyük rol oynamış. Chardonnay şarabının çoğunu, 


Füsun Yürüt, “Akdeniz ve Ege bir arkadaşlarının Çömlekçi ikliminin bir arada görüldüğü köyü civarında bulunan Bodrum yarımadasının özel Mor Salkım adındaki büyük konumu bizi cezbetti,” diye bağında yetişen üzümlerden ekliyor. “Elbette, Bodrum'un yapıyorlar. Ayrıca, Kısırlar'daki sunduğu sosyal ve kültürel on beş yıllık bir üzüm bağından olanakları da dikkate aldık.” da üzüm tedarik ediyorlar. 
Ağırlığı kırmızı ve ros& şaraba Füsun, Ankara'daki idari verdiklerinden, Denizli görevinden 2010 yılında emekli yöresinden de meşhur Anadolu olunca Yürüt ailesi hayallerini üzümü Öküzgözü getirtiyorlar. 
gerçekleştirmek üzere harekete geçmiş. Zorlu bürokratik sürecin Biyokimya eğitimi almış bir ardından, on ton kapasiteli, şarap uzmanı olan Duygu, “Şu butik şarap üretimi işletmelerini an için önceliğimiz, miktardan açmışlar. Yakın zamanda bağa ziyade Bodrum'u temsil etmeye kattıkları arazide yetiştirdikleri yaraşan, kaliteli ürünler 


Öküzgözü, Boğazkere ve Grenache üretmek; diyor. 
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Bodrum merkezden kalkan minibüsleri kullanarak kolayca erişebileceğiniz Vinbodrum, gün geçtikçe çekici hâle gelen Karaova rotasında ideal bir durak. 


BİR HAYALİN PEŞİNDE 
Mehmet Vuran, Pınarlıbelen köyünün ardına uzanan, 

ailesine ait Garova üzüm bağında büyümüş. Bursa 

Uludağ Üniversitesi'nde ziraat mühendisliği okumak için evden ayrılan Vuran, bir süre Bodrum Tarım Dairesi'nde çalışmış. 


Aile bağına geri dönmek, bağcılığa duyduğu ilgiyi canlandırmış ve bu ilgi, kısa sürede hobi olmaktan çıkarak hayatının tutkusu hâline gelmiş. 
2005 civarında, yaşı 14 ile 


30 arasında değişen bir dizi 
asma stoğundan yararlanarak üzüm elde etmeye başlamış. 

O zamandan beri Zinfadel, Şiraz ve Petit Verdot türlerini ekleyerek bağı zenginleştirmeyi sürdürüyor. Vuran'ın, ürünlerinin satışa çıkmasını sabırsızlıkla bekleyenlerle etkileşim içinde olduğu bir Instagram hesabı ve blogu da bulunuyor. 


Son günlerde, aile arazisine yeni inşa edilen taş evlerde 

bir kafe ve kültürel buluşma noktası açmaya hazırlanan Vuran, müzik etkinlikleri, sanat sergileri düzenlemeyi; bağı ziyaret eden küçük gruplar ile tadım, nişan ve düğün 

gibi etkinlikler için catering hizmeti vermeyi planlıyor. 
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Garova 


Mehmet Vuran 


Ayrıca, ziyaretçilerin kendi elleriyle topladıkları sofralık üzümlerle yerel ürünlerin tadını çıkarabilecekleri, zeytin ağaçları altında bir piknik ve barbekü alanını da faaliyete geçirmek niyetinde. 


Vuran, son üç yıldır Eylül ayında gerçekleşen ve yerel ürünlerin görücüye çıktığı üç günlük Karaova Bağbozumu Festivali'nin destekçilerinden biri. Bu amaçla, bağın kafesinde yerel peynir ve ürünlere de yer vermeyi tasarlıyor. 


Kafenin geniş terasında huzur içinde oturup, insan yıkımından nasibini almamış, görkemli selvi, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı tepeler ve özenle budanmış bağlardan ibaret manzaraya dalıp gittiğinizde, Vuran'ın hayalindeki kırsal kaçamağa siz de ortak olacaksınız. 
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Karnas 


KIRSAL GÜZELLİKLER Çömlekçi köyü yakınındaki Selia Çiftliği'nde yer alan Karnas Bağları'na ulaştığımızda, Selva İşmen'i yeni sezon üretiminin şişeleme işlemleriyle meşgul hâlde buluyoruz. 


Şişeledikleri Zinfandel şarabı kargosunu İstanbul'a götürecek minibüsü işaret eden İşmen, “Nihayet, on beş yıl süren 

sıkı çalışmanın ardından, ürünlerimize gösterilen talebi karşılar hâle geldik” diyerek, sevincini bizimle paylaşıyor. 
Peynir uzmanı eşi Haluk beyle 


THE GUIDE BODRUM 


birlikte, üzüm, zeytin ve hayvan yetiştirmek üzere bir çiftlik kurmaya karar verip bu araziyi satın almalarının üzerinden on 


beş yıl geçmiş. 


2015 mahsulü Şirazlarının, 
Sommeliers” Selection Türkiye 2017'de ödül ve Londra Uluslararası Şarap Yarışması'nda bronz madalya kazanmasının ardından, İşmenler artan talebi karşılamak için çalışmalarına hız vermiş durumda. 


Karnas'ın 2015 Şiraz ve 2017 
Zinfandel şaraplarını artık 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İstanbul ve Bodrum'un seçkin otellerinde de bulmak mümkün. 
Fakat artan üretime rağmen, Selva için öncelik hâlâ şarap kalitesinin korunmasında. 


Kahve eşliğinde manzaraya karşı oturup sohbet ederken, gastronomi merkezine dönüşmüş bir Karaova vadisi hayali kurduğundan bahsediyor. 
Bunun için bölgedeki gurmeler ile uzmanların, tekniklerini geliştirmeye ve tarım turizmi girişimcileriyle işbirliği kurmaya teşvik edilmesi gerektiğini söylüyor. 


Bu kapsamda, bölgeye gelen ziyaretçiler için bir rota oluşturmak adına Garova ve Vinbodrum 

gibi diğer şarap merkezleriyle 

de bağlantılı çalışmaya hazır olduklarını ekliyor. 


Selia Çiftliği, bizzat ürettiği keçi peyniri, zeytin, reçel, bal, ekmek, yumurta gibi ürünleriyle, özel 

bir kır kahvaltısı arayışındaki lezzet tutkunlarının uzun süredir tercih ettiği bir nokta. Selva'nın, yakınlarda yaşayan yemek uzmanı arkadaşı Aslıhan Mutlu ile bir araya gelmesinin ardından, çiftlik mahzeninin avlusunda, şarap eşliğinde tadım menülerinin servis edildiği gurme akşamları da düzenlenmeye başlamış. Çiftliğin, hayranlık uyandıran 16,5 hektarlık 


arazisinde üzüm bağlarının yanı sıra, -bin yaşındaki bir zeytin ağacıyla birlikte- çoğunluğunu genç ağaçların oluşturduğu 2.500 
adet zeytin ağacı ile çok sayıda nar ve dut ağacı bulunuyor. 


Selva, yetiştirdikleri Cabernet, Zinfandel ve Şiraz/Syrah üzümlerine ek olarak, Türkiye'de ilk defa (beyaz şarap üzümü) Vermentino asması ekimini gerçekleştirdiğini gururla belirtiyor. Aynı zamanda, (iri taneli, kırmızı bir sofralık 

tür olan) Michelle Morlieri üzümüne Bodrum bölgesinde yer veren ilk bağ olduklarını da ekliyor. Kısacası, ağzının tadını bilenlerin Selia Çiftliği'nden ayrılması zor görünüyor. 


BODRUM GURME 
ROTASI 


VINBODRUM: 
Şenavcılar Sokak No.6, Kızılağaç; T: 0533 638 58 87; 


www.bodrumsarapcilik.com 


GAROVA: Karanlık Sokak; 
T: 0532 552 58 27; www.garova.blogspot.com; 


www.bodrumbaglari.com 


KARAOVA BAĞBOZUMU FESTİVALİ: 


www.karaovadernegi .com 


KARNAS: Çömlekçi Sokak No.400, Çömlekçi, Bodrum; T. 0533 935 47 62; karnas(©karnasbaglari.com; 


www.karnasbaglari.com 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Damak tadı düşkünlerine BODRUM YEMEK 
GEZİSİ REHBERİ 


Tatilinizin güzel geçip geçmediğini belirleyen en önemli etkenlerden biri de yemektir. Kimileri yemeği yalnızca bir beslenme unsuru olarak görürken kimileri de yerel lezzetleri keşfetmenin, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek kadar önemli olduğuna inanır. 
Hangi gruba ait olursanız olun, mini rehberimiz Bodrum'un otantik yemek olanaklarından en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak. 


TAM SAATİNDE 


Günde üç öğün yemek yemeye alışkınsanız Bodrum tatilinizde bu rutini kolaylıkla unutabilirsiniz. 
Hızlıca yaptığınız sabah atıştırmaları burada neredeyse 

tüm güne yayılan uzun bir Türk kahvaltısına dönüştüğünden, bir sonraki öğününüzün akşam yemeği olması işten bile değildir. 


Otelinizin kahvaltısı lezzetli ve zengin olsa da gerçek bir köy kahvaltısının yerini asla tutamaz. Ev yemeklerinin tadına en iyi, kırsalın sade ambiyansında varabilirsiniz. 


Yüz elli yıllık bir taş evde, ağaçların altında günün tamamına yayılan mükellef bir kahvaltı sunan Asmalı Çardak, bölgedeki en ünlü kahvaltı mekânlarından biri. Yemeye doyamayanlar, ziyafete öğleden sonra barbeküyle devam edebilirler. 
Her gün 08:00-18:00 arası açık. 
Kayacık Caddesi No.52, Sandıma Yolu, 
Yalıkavak; T: 0533 568 63 33 


Ortakent'i Yalıkavak'a bağlayan yolun üzerinde bulunan Seval'in Yeri, 10 yılı aşkın süredir hiçbir 


müşterisini hayal kırıklığına uğratmadı. Ev yapımı ekmekten tereyağa, reçellerden kendi 


de akşam geç saatlere kadar açık mutfağının diğer lezzetlerini tatmak için kendinizi günü orada bitirirken 


bahçesinin mahsulü meyve bulabilirsiniz. Her gün 08:oo'den gece ve sebzelerine kadar lezzeti yarısına kadar açık. Erdemir Caddesi 
elden bırakmayan bu mekâna No.29B, Yalıkavak; T: (0252) 385 38 76 


uğradığınıza kesinlikle değecek. 
Her gün 08:00-19:00 arası açık. 
Yalıkavak Yolu Dağbelen Kavşağı, 
Bodrum; T: (0252) 386 42 35 


Havva Ana'nın, yediklerinizin besleyici ve tadına doyulmaz olması konusundaki son 

derece titiz yaklaşımı, kahvaltı deneyiminizi anne sofrası hissiyatına dönüştüren türden. 
Perşembe-Salı 09:30-15:30 arası açık. 
Ertürk Sokak No.18/1, Gökçebel Köyü, 
Yalıkavak; T: (0252) 386 33 06 


2009 yılından beri usta işi Türk 
ev yemekleri sunan Zeytin Altı, Yalıkavak merkeze yakın konumuyla harika bir seçenek. 
Mekâna kahvaltı için gitseniz 


w 
Ğ . 
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Havva Ana 
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Begonvillerle çevrili verandasında sunduğu leziz kahvaltısı ve gölgede hamak keyfiyle Balkon Bitez Cafe & Restaurant, yıl boyunca sabırsızlıkla beklediğiniz mutluluk verici detayların hepsini size sunabilir. Her gün 09:00'dan itibaren açık. Atatürk Bulvarı No.106, Bitez. 


Akşam yemeğiniz için Bodrum'un simgesi hâline gelmiş bu restoranlardan birini de tercih edebilirsiniz: 


9 Yaz kış demeden dolup taşan 
Gemibaşı; 


* Her zaman arkadaş veya komşularınıza rastlayabileceğiniz 


Memedof; 


THE GULDE BODRUM 


* Yaz sezonunda 7/24 hizmetiyle sabah saatlerinde eve dönen eğlence düşkünlerinin kahvaltı mekânı Yunuslar Karadeniz Fırını; 


* Özel ambiyansıyla ziyaretçilerine mükemmel Instagram fotoğrafları çekme ayrıcalığı tanıyan Mimoza; 


* Efsane günbatımları için Limon Gümüşlük; 


* Ev yapımı yemeklerin yeni bir boyut kazandığı Kısmet; 


s9 Canlı müzik ve kalabalığın pozitif enerjisine her zaman güvenebileceğiniz Marina Yacht Club; 


* Akşamınızı nefis bir 

top meyveli dondurma ile sonlandırabileceğiniz Bitez Dondurma. 
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YEMEK > 
UZMANLARI İÇİN 


Her öğünün ayrı bir lezzet, ahenk ve aroma kutlaması olduğunu düşünenlerdenseniz Bodrum'un bu restoranlarını mutlaka denemelisiniz: 


Ent restoranın yönetici şefi ve sahibi Yoldaş Sönmez ile ekibinin eşsiz sunumlu spesiyallerinin tadı çok uzun süre damağınızda kalacak. Bu sezon Bitez'deki yeni yerinde hizmet veren mekân, ziyaretçilerine birçok sürpriz vadediyor. Her gün 06:30- 01:00 arası açık. Savra Bodrum, Atatürk Caddesi No.85, Bitez; 

T: (0252) 369 24 26; www.entrestaurant.com 


Deniz ürünleri konusunda lezzet garantisi sunan Orfoz, yıl boyunca bereketli Ege Denizi'nin çeşidi bol deniz mahsullerinden oluşan bir şölene ev sahipliği yapıyor. Burası, müşteri memnuniyetini gerçekten her şeyin ötesinde tutarak, yerel şaraplarla servis edilen lezzetleri tadan misafirlerin mekândan hem yemeğe hem eğlenceye doymuş şekilde ayrılması için canla başla çalışan bir Bodrum işletmesi. Her gün 18:00'den itibaren açık. Kumbahçe Mahallesi, Zeki Müren Caddesi No.13/1, 
Bodrum; T: 0544 316 42 85 


Kış sezonunda da hizmet veren Bağarası'nın popülerliği yıl boyunca değişmiyor. Mevsim ürünlerine göre şekillenen menüsünde neyse ki yufkalı mantıyı her zaman bulma şansınız var. Sürprizlerle dolu mekân, akıl almaz çeşitleriyle meze tutkunlarını da asla hayal kırıklığına uğratmıyor. Her gün 18:00'den gece yarısına kadar açık. 
Pınarlı Caddesi No.83, Bitez; 


T: (0252) 363 76 93 


Bodrum'un en kaliteli Akdeniz lezzetlerini sunan Il Riccio Restaurant gerçekten vazgeçilmez bir mekân. Michelin yıldızı sahibi şefin menüsüne kusursuz şekilde eşlik eden şarap listesiyle damak zevkiniz şaha kalkacak. 316 Sokak No.10/1, Göltürkbükü; T: (0252) 311 70 oo 


Yerel malzemelerden sıra dışı 

tatlar yaratan Ace Restaurant, her zaman şaşırtıcı olmayı 

başaran menüsüyle Türk ve dünya mutfaklarına bakışınızı tamamen değiştirecek. Her gün 07:00'den gece yarısına kadar açık. Avantgarde Yalıkavak, Küdür Mevkisi, Sehit Engin Büyüksöylemez Caddesi No.9, 
Yalıkavak; T: (0252) 385 37 65 


Uluslararası yemek kültürüne 

ilgi duyanlar Zuma'nın adını mutlaka işitmiştir; ancak 

herkes, bu dünyaca ünlü Japon izakayasının yazlık şubesinin ne kadar özel olduğunu farketmemiş olabilir. Zuma, Yalıkavak Marina'nın sonsuzluk havuzunun yanındaki stratejik konumunda, çok özel yemek ve kokteylleriyle sizi bekliyor. Yalıkavak Marina, Çökertme Caddesi, Yalıkavak; 

T: (0252) 311 06 00 


Bir meze restoranı olan Malades, Türk ve Yunan mutfağının en iyi lezzetlerini bir araya getirerek Bodrum'daki benzerlerinden ayrışıyor. Meze keyfi dolu bir akşam yemeği için mutlaka denenmeli. Her gün 17:00'den gece yarısına kadar açık. 
Neyzen Tevfik Caddesi, Danacı Sokak No.8/A, Bodrum; 

T: (0252) 316 88 58 


Taze malzemelere odaklanan Şef Aret Sahakyan, yazın en 


iyilerini ortaya koyan alakart bir menü hazırladı. 


Şef Aret Sahakyan'ın elinden çıkma lezzetleriyle Maçakızı, sadece damağa hitap etmekle kalmayıp seyrine de doyum olmayan 

bir Akdeniz menüsü sunuyor. 
Sahakyan'ın özel atıştırmalık tabakları ve bistro yemekleri de denemeye değer. Öğle veya akşam yemeklerinizi alakart lezzetlerin tadına vararak Ege'nin nefes kesen manzarası karşısında geçirmeye doyamayacaksınız. Maçakızı 

Otel, Kesireburnu Mevkisi, Narçiçeği Sokak, Göltürkbükü; 

T: (0252) 311 24 00 
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YEREL TATLAR 


Yerel tatları denemekten çekinmeyen, yemek düşkünü 

bir gezginseniz merakınızı kamçılayacak sıra dışı ürünler bulabileceğiniz çiftlik ürünleri sunan yerel pazarlardan 

şaşmayın deriz. Bodrum'un sembolü mandalina, kış aylarında Güvercinlik'ten Turgutreis'e kadar her yerde bulunabilir. Yaz mevsiminde 

ise bu eşsiz meyvenin tadını, Türkiye'nin diğer bölgelerinde pek bulamayacağınız kurutulmuş dilimler ve Bodrum lokumlarında deneyimleyebilirsiniz. Şimdiye dek bergamot aromasını yalnızca earl grey çayında tattıysanız ya 

da satsuma deyince aklınıza yalnızca reçel geliyorsa Bodrum'da bulacağınız narenciye çeşitlerinin damak zevkinizi katlayacağından şüpheniz olmasın. 


Yerel bir kaktüs türü olan Frenk incİrİ, yaz sezonu biterken olgunlaşır. Neredeyse hiçbir restoranda bulamayacağınız bu meyvenin keyfini evinizde doyasıya çıkarabilirsiniz. 
Kullanımı konusunda Meksika mutfağından ilham alabileceğiniz Frenk incirine dokunmadan önce mutlaka eldiven giymenizi öneririz. 


Eski zamanların vazgeçilmez denizci yiyeceklerinden peksimet, aslında iki kez fırınlanmış bir ekmektir. 
Bozulmaya karşı son derece dayanıklı bu lezzet, bol domatesli yaz salatalarının suyuna batırılınca mükemmel olur. 


Bodrum'un unutulmuş tatlarından olan mürekkep balığını 

daha çok seçkin restoranların menüsünde bulmanız mümkün. 
Geçmişin bu yaygın yerel lezzeti, şimdilerde Yoldaş Sönmez (Ent) veya Pelin Dumanlı (Foodroom) gibi yetenekli şeflerin nostaljik anıları canlandırma girişimlerinin bir parçası olmuş durumda. 


Meze sunan Türk restoranlarının hepsinde mutlaka rastlayacağınız fava favorileriniz arasındaysa Bodrum'un daha ufak ve parlak sarı renkteki yerel baklasıyla hazırlanan Gambilya fava'yıda beğenmemeniz zor. 


Zorlu yaşam koşullarının hüküm sürdüğü eski zamanlarda insanlar 

uzun kıtlık dönemlerinde peksimetle beslenirdi. Bu mütevazı yiyecek Bodrum tarihinde de kayda değer bir öneme sahiptir. 


Ya 


OTEL 
Z EYTİNAD 


Gölgeme Davetlisiniz... 


Invited to Shadow... 


erine, bir butik otelden beklenen tüm hizmetleri ii sıra, onlara eşsiz doğa harikası botanik bahçesinde bir t ediyor. Havuzunun tam ortasına konmuş zeytin ağacı sizlere sesleniyor... 
o 

Hotel Zeytinada promises to the guests high guality service than a boutigue Hotel, Where you find a wonderful! botanical garden and 

an olive tree island in the pool.Olive tree is calling you... 


www.zeytinada.com 


Tel: 490 252 367 2275 - Fax: *90 252 367 2167 
infoWzeytinada.com / Torba Mevkii, Torba / BODRUM 


OGUZ | OZAY 


— 


UFUKTA 
BİR YEMEK 


Yaz sezonuyla birlikte karayı terk edip kendini denize vuranlar da bundan böyle yerel mutfağın nimetlerinden faydalanabilecek. Lale ve Cem Apa'nın Vira Mutfak, kitabında yer alan tariflerle kendi menülerinizi oluşturabilir ve Ege'nin sularında seyreden teknenize 
Akdeniz diyetinin sağlığını taşıyabilirsiniz. 


Fotoğraflar: Cem Apa 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Tezgâha biraz un serpin ve milföy hamurunu 3 mm kalınlığında açın. 


17 cm çapında 4 adet daire kesin. 
Hamurların birbirine yapışmaması için aralarına yağlı kağıt koyun ve buzdolabında bekletin. 


Fırını ön ısıtma için 2209 C sıcaklığa ayarlayın. 


Balık parçaları ile karidesi, aynı anda fırına sığabilecek büyüklükteki 
4 adet güveç kabına eşit oranda 


THE GUİDE BODRUM 


paylaştırın. Her birinin üzerinde zeytinyağı gezdirin. 


Ayrı bir kasede; dolmalık fıstık, badem, sarımsak ve maydanozu karıştırıp, yine eşit miktarda balıkların üzerine serpin. 


Üzerlerinde beyaz şarap ile limon suyunu gezdirin. Tuz ve karabiber ektikten sonra her kaba 1 adet fesleğen yaprağı yerleştirin. 
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Malzemeler (4 kişilik) 


Torta boy levrek ya da kalkan fileto 
4 parça hâlinde dilimlenmiş) 
Tadet dil balığından 4 fileto (rulo yapılmış) 
4 adet jumbo karides 
Tadet somon fileto (dilimlenmiş) Iyemek kaşığı dolmalık fıstık (hafif kavrulmuş) 
Iyemek kaşığı badem (kıyılmış, hafif kavrulmuş) 
1 diş sarımsak (ezilmiş) 
2 yemek kaşığı maydanoz 
(ince kıyılmış) 
Ya su bardağı beyaz şarap 
4 adet taze fesleğen yaprağı 
Limon suyu (yeterince) Deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber (yeterince) 
Sızma zeytinyağı (yeterince) I paket milföy hamuru 


Milföy hamuruna sürmek için: 


Tadet yumurtanın sarısı (çırpılmış) 


Kimyon ve taze kekik (süslemek için) 


Her kabın üzerini hazırlamış olduğunuz milföy hamuru ile kapatın. Üzerlerine bir fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün, kimyon ve taze kekik serpin. 


Kapları önceden ısıttığınız fırına koyun. Milföy hamuru kabarıp kızarmaya başlayıncaya kadar yaklaşık 10 -15 dakika pişirin. 
Fırından alıp, hemen servis yapın. 


Malzemeler (4 kişilik) Salata için: 


1 kg Kemer patlıcan 

2-3 adet taze fesleğen yaprağı (doğranmış) 

1/2 limonun suyu 

Iyemek kaşığı sızma zeytinyağı 

Deniz tuzu (yeterince) 

4 adet taze fesleğen yaprağı 
(süslemek için) 


Süzme yoğurt 
Domates sosu için: 


5 adet olgun domates (kabukları 
soyulmuş, çekirdekleri çıkarılmış) 

3 diş sarımsak (ezilmiş) 

2 adet kesme şeker 

1 yemek kaşığı balsamik sirke 

4 adet fesleğen yaprağı 

Deniz tuzu ve taze çekilmiş 


karabiber (yeterince) 


THE GULDE BODRUM 


Fırını ön ısıtma için 2209 C sıcaklığa ayarlayın. Patlıcanları, pişerken patlamasını engellemek için, bir çatalla bir kaç yerinden delin. Bir fırın tepsisine yerleştirin ve ara sıra çevirerek, 20-30 dakika kadar pişirin. 
Yumuşayınca fırından çıkarın. 


Saplarından tutarak bir bıçak yardımıyla önce kabuklarını soyun, sonra da sap kısımlarını kesin. 


Patlıcanları küçük parçalar halinde doğrayın ve üzerine limon suyu, zeytinyağı ve fesleğen ilave ederek karıştırın. 
Biraz tuz serpip tekrar karıştırın. 


Patlıcan salatasını 4 bardağa paylaştırın. Her bardağa, eşit miktarda süzme yoğurt ve en üste domates sosu ekleyin. Taze fesleğen yapraklarıyla süsleyip servis yapın. 
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Orta boy bir tencereye domatesleri koyun ve sos kıvamına gelinceye kadar kaynatın. 


İçine; şeker, sarımsak, fesleğen ve balsamik sirke ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. İyice karıştırdıktan sonra ocaktan alın. 


Lale'nin Önerisi: Teknede patlıcan közlemeyi tercih etmezseniz, sahillerdeki birçok restorandan közlenmiş patlıcan satın alabilirsiniz. 


ia DOSYA 


Malzemeler (4 kişilik) 


1 büyük parça yağsız beyaz peynir 

2 kg domates (rendelenmiş) 

2 adet çarliston biber (çekirdekleri 
temizlenmiş ve ince kıyılmış) 

Tadet kırmızı dolmalık biber (çekirdekleri temizlenmiş ve ince kıyılmış) 

2 adet küçük havuç (rendelenmiş) 

1adet soğan (rendelenmiş) 

2 diş sarımsak (rendelenmiş) 

172 yemek kaşığı sızma zeytinyağı 

2 yemek kaşığı konyak ya da viski 

2 çay kaşığı yenibahar 

Tadet çubuk tarçın 

1 çay kaşığı mercanköşk 

2 adet defne yaprağı 

çay kaşığı toz şeker 

Taze çekilmiş kara, beyaz ve kırmızı biber (yeterince) 

2 çay kaşığı deniz tuzu 

Taze kekik ya da fesleğen 


(süslemek için) 
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Soğan, sarımsak ve zeytinyağını büyükçe bir tencereye koyup orta ateşte soteleyin. 


İçine havuç ve biberleri ekleyip birkaç dakika daha pişirin. Konyak, baharat, defne yaprağı, mercanköşk ile çubuk tarçını ilave edin. En son domates ve şekeri ekleyin. 
Tencerenin kapağını kapatmayın. 


Domatesler tamamen suyunu çekinceye kadar, kısık ateşte 2,5-3 saat pişirin. 


Defne yaprağı ile çubuk tarçını dışarı alın. 


Fırının ızgarasını yakın. 
Domates sosunu ısıya dayanıklı bir cam kaba ya da güvece 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aktarın. Üzerine peyniri serpin ve fırının en üst rafına yerleştirin. 
Peynirler kızarıncaya kadar pişirin. 


Fırından çıkarttıktan sonra üzerine kekik ya da fesleğen serpin, tuzu ve karabiberini ayarlayın. Sıcak bir dip sos olarak servis yapın. 


Lale'nin Önerisi: Bu dip sosu, çıtır simit, yufka kıtırları ya da krostini ile birlikte sunabilirsiniz. 
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. Oo Adalaraulaşım 


Türkiye ile Yunan adaları arasında sefer gerçekleştiren birçok feribot operatörü var. Sefer sayısı taleple doğru orantılı şekilde yaz aylarında artmakta. 


Yeşil Marmaris, yaz boyunca Leros (perşembe günleri) ve Kalimnos'a (salı günleri) gerçekleştirdiği haftalık seferlerin yanı sıra adalar arasında transfer yapabileceğiniz Kos'a da günlük servisler sağlıyor. 


Bodrum Express, Bodrum Kalesi ve Turgutreis'ten kalkan tekneleriyle Kos'a gidebilirsiniz. Bu yaz, Leros ve Kalymnos'a da doğrudan sefer düzenleyecek. 


Dentur Avrasya, Kos'a alternatif bir ulaşım sunan şirket, hafta sonları da Turgutreis'ten Kalymnos'a sefer yapıyor. 


Birden fazla adaya uğramayı planlıyorsanız tüm On İki Adalar arasında günlük seferler düzenleyen Yunan feribot operatörü Dodekanisos Seaways tarifesine göz atın. Biletinizi online olarak 1. 'den veya Türkiye'deki yetkili acentalardan satın alabilirsiniz. 


o Gezi 


On İki Adalar küçük görünse de yaz güneşi altında yürüyerek adayı baştan sona dolaşmak en sağlıklı gezginleri bile zorlayabilir. Dağlık arazide gezinti ve zirve manzarası keyfine zahmetsizce ulaşmak bir araca ihtiyaç duyarsınız. Leros'ta ayağınızı yerden kesmek için bir scooter seçebilir ya da 18 yerel taksiden birini kullanabilirsiniz. Kalymnos'ta ise kiralayacağınız aracın, dar sokaklar ve köy yollarından kolayca geçebilecek kadar ufak olmasına özen gösterin. Araç kiralama şirketleri limanın karşısında yer alır ve yeni bir turist feribotu gelir gelmez arabalar tükeniverir. 


Ooo Konaklama 


Leros'un iki limanı olduğundan, konaklayacağınız mekânı adaya geliş şeklinize göre seçmek isteyebilirsiniz. Adaya özel tekne ile geliyorsanız Lakki Marina'da demirleyip geceleyebilir ya da bölgedeki butik otellerden birinde kalabilirsiniz. Adanın diğer tarafında yer alan Agia Marina ise restoranları, kafeleri ve yakınlardaki konaklama imkânlarıyla adanın tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Kalymnos'u yürüyerek keşfetmek isterseniz limana yakın bir yerde kalmanız iyi olur. Araç kiralayacak olanlar için adanın batı kısmında da çok sayıda konaklama seçeneği olduğunu belirtelim. 


Özgür keşifler 


Dört yanı denizle çevrili bir adada kaybolma konusunu fazla kafanıza takmanıza gerek yok, plansız bir keşfe çıkabilirsiniz. Kalymnos ve Leros'un her ikisinde de telefon sinyali sorunu yaşanmasa da keşfiniz sırasında navigasyon uygulamalarına körü körüne güvenmek, bir noktada yanlış yöne gitmenize sebep olabilir. Bunun yerine yol işaretlerini takip edin, böylece en azından görülmesi gereken önemli yerlere kaybolmadan gitme şansınız olur. 
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DAĞCILIK Kalymnos, 


kuzey komşusu Leros'tan boyut bakımından pek farklı olmasa da bir özelliğiyle 

ön plana çıkar ve turistleri kendine çeker: dağcılık. Adada bu spor disiplini üzerine ayrı 


bir endüstri gelişmiştir; belli 


başlı tırmanma noktalarının haritaları, ttrmanma ayakkabıları servisi, yaralı dağcılar için fizyoterapi, konaklayacak ve gidilebilecek yerler gibi. 


PHILOXENLİA Restoranlardaki özenli 


hizmet ve sayısız kez sorgulanan misafir memnuniyeti, yabancılara karşı gösterilen nezaketi ve cömertliği belirten antik bir Yunan kavramı olan philoxenia'nın yansımasıdır. 
Yaygın olarak yöneltilen “Ne alırdınız?” sorusu aslında “Ne yapmak istersiniz?” anlamına gelir: Yemek yemek mi? İçki içmek mi? Yoksa içten bir sohbet mi? Kalymnos'taki Ibiscus Cafe'de, içinde bulunduğunuz anın tadını çıkardığınız sürece her şeye zaman ayrılabileceğini öğreniyoruz mesela. 
“Kendinizi akışa bırakın ve anın keyfini sürün.” 


. 


KİLİSELER Yunan adalarında 


sayısız ibadet yeri bulunduğundan, bir noktada hangilerini görmenizin şart olduğu konusunda ikileme düşebilirsiniz. Şüpheniz varsa önceliği aşağıdakilere verebilirsiniz: 


» Leros Agios Isidoros Kilisesi, 


» Bir mucizenin meydana geldiği yer olduğuna inanılan Leros Panagia Kavouradena Kilisesi, 


» Kalymnos'taki Kasteli Panagia Kilisesi ve bulunduğu tepedeki yürüyüş yolları, 


» Pothia kentinin panoramik manzarasını sunan Kalymnos Agios Savvas Manastırı. 


DİNLE Adalar en turistik 


sezonda bile çok huzurludur ama deniz manzarası eşliğindeki meditasyonunuz, keçi sürüsünün gelişini duyuran çan sesleriyle kesintiye uğrayabilir. 


Hiçbir eğimin onlar için çok dik olmadığını görünce şaşıracaksınız. 


DENİZ ÜRÜNLERİ 


Adaların taptaze ve bol çeşitteki deniz ürünü tatilinizin lezzet ayağına damgasını vuracak. 
Mevsimlik av yasağı olmadığından, kendinizi sonsuz seçenek arasında bulabilirsiniz. Denemeniz gereken yerel klasikler arasında ahtapot, Leros karidesi, deniz kestanesi salatası, güneşte kurutulmuş ıstakoz kuyruğu, marine edilmiş deniz üzümü ve diğer deniz omurgasızları (spinialo) sayılabilir. 


MIMARI tarih boyunca 
On İki Adalar'ı yurt bellemiş kültürlerin her biri, adaların görünümüne damgasını vuran izler bırakmış. Ağırlıklı olarak, fotoğrafçıların 

ağzını sulandıran neoklasik tarz görülse de yirminci yüzyılın ilk yarısında, otuz yılı aşkın bir süre hüküm süren İtalyan yönetiminin adaya kondurduğu mimari rasyonalizmin güzel örnekleri, Lakki'de yapılan yürüyüşü gerçekdışı bir deneyime dönüştürüyor. 


KAHVE ister Türk ister Yunan; 


adına ne derseniz deyin, her kafede aynı lezzetli kahveden tatma şansı bulacaksınız. 


GÜNBATIMI Güzel bir 


günbatımı yakalamadan yaz tatilinizi tamamlanmış sayamazsınız. 
Kalymnos'ta Mirties'e gidin ve Melitsahas limanı yakınında bir yer seçin. Kusursuz günbatımı pozunu yakalamak için en iyi manzarayı sunan tepeye doğru ilerleyin. 

Deniz ürünlerinden oluşan keyifli bir akşam yemeği içinse kıyıdaki restoranlardan birini seçin. 
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SEÇİMİNİZ 


UPM, kâğıda derinden bağlıdır. Operasyonlarımızın özünde, 


geniş ürün yelpazemiz, mükemmel hizmet seviyemiz ve yüksek çevresel performansımızın akıllı birleşimi yatar. UPM'de her zaman son kullanım amacınıza uygun bir kâğıt bulabilirsiniz. 
UPM, kâğıt üretiminde her zamankinden daha az su ve enerji kullanıyor. Bu sayede UPM kâğıtları en zorlu sürdürülebilirlik koşullarını bile karşılayabiliyor. 


Akıllı seçimler yapın, UPM kâğıtlarının avantajlarından yararlanın. 


Www.upmpaper.com 


YU 


The Guide Bodrum rehber sayfalarındaki içerikler dergimizin editörleri tarafından hazırlanmaktadır. 
Amacımız, en mütevazısından en lüksüne Bodrum 


yarımadasındaki kayda Alışveriş 

değer tüm mekânları 

okurlarımıza sunmak. Kültür ve Sanat Oteller 
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